
1 februari 1979 	 • 
34e jaargang nr. 3 
Tweewekelijkse uitgave van 
het Humanistisch Verbond 
Postbus 114, Utrecht 
Tel. (030) 31 81 45 

Veel jongeren meldden zich telefonisch aan als lid van het Humanistisch Verbond na de 
tv-uitzending „Godsdienst: geen". 	 (foto erik nijland) 

NA SUKSESVOLLE TV-UITZENDING: 

jongeren aan de 
slag in afdelingen 
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Het was geen eenvoudige zaak het Huma-
nistisch Verbond telefonisch te bereiken 
na afloop van de tv-uitzending „Gods-
dienst: Geen", eind december. In dit pro-
gramma gaven merendeels jonge huma-
nisten hun kijk op het Humanittisch Ver-
bond. Ondanks het late tijdstip waren 
twaalf telefoonlijnen ruim anderhalf uur 
konstant in gesprek. Reakties op het pro-
gramma, verzoeken om meer informatie, 
aanmeldingen voor het lidmaatschap en 
een enkele boze uitval („Nou moet u me 
eens vertellen wie elke dag de zon laat 
schijnen!?") waren het resultaat. Voor 'n 
groot deel telefoontjes van jongeren, 
waaronder al enkelen in de leeftijd van 16, 
17 jaar. Hoewel men volgens de statuten 18 
jaar moet zijn voor het lidmaatschap, heb-
ben we toch maar aangenomen dat die 
leeftijdsgrens vandaag de dag geen beletsel 
mag vormen om erbij te komen. Trouwens, 
het hoofdbestuur stelt het komende voor-
jaarskongres voor de leeftijdsgrens te ver-
lagen tot 16 jaar. 

Begin januari waren ook de schriftelijke 
reakties bekend en kon een voorlopige 
stand worden opgemaakt. Zo'n 160 jonge-
ren zullen in de komende weken aktief 
worden benaderd door leden van de lande- 

lijke initiatiefgroep. In Utrecht heeft intus-
sen een eerste jongerenavond plaatsge-
vonden. Daarop heeft Rob Tielman een 
inleiding over humanisme gehouden en 
wat met name jongeren daarin kan aan-
spreken. Er volgen nog twee avonden 
waarop over die ideeën wordt doorge-
praat. In Amsterdam worden binnenkort 
soortgelijke avonden gehouden en in Eind-
hoven zullen jongeren zoveel mogelijk 
eerst persoonlijk worden benaderd.. Zo 
heeft elke afdeling zijn eigen manier van 
werken. 
In maart wordt een landelijk weekend ge-
houden als vervolg op de plaatselijke ini-
tiatieven. De verwachtingen zijn dat een 
behoorlijke groep jongeren, na die eerste 
kennismaking in de regio, interesse heeft in 
verdere vormgeving van jongerenaktivi-
teiten. De gedachten gaan uit naar akties 
op het gebied van jongerenhuisvesting, 
milieuproblematiek, vredesvraagstukken, 
ontwikkelingssamenwerking, relatiewet-
geving, de bescherming van de privacy etc. 

Wie mee wil doen aan de v000rbereiding 
en organisatie van het weekend en/of de 
vervolgaktiviteiten kan met ondergete-
kenden kontakt opnemen via postbus 114 
in Utrecht. 

Libanon 
De uitzending van Nederlandse (meren-
deels dienstplichtige) militairen naar Liba-
non in het kader van de VN-vredesmissie 
lijkt een zekere zaak op het moment dat dit 
wordt geschreven (23 januari). 

Vanaf het eerste bericht over uitzending 
kwam onze humanistische raadsman Wil 
Gerards, die o.a. Zuidlaren en Assen „in 
zijn rayon heeft", onder zware druk te 
staan van zeer veel extra aanvragen om 
(individuele en groeps-)gesprekken met 
betrokken militairen. Hieruit blijkt duide-
lijk dat mensen in ogenblikken als deze een 
toevlucht zoeken bij een vertrouwensman. 

En waarom gaat het dan? 
In de eerste plaats een schrikreaktie van 
jonge mensen die zich nimmer de moge-
lijkheid van een dergelijke uitzending heb-
ben gerealiseerd. Dan komen de medische, 
sociale en psychische bezwaren. Daarbij 
speelt zeker het probleem van de gewelds-
hantering een rol, dat eerst nd in zijn volle 
omvang lijkt door te dringen. Wil Gerards: 
„Er zijn veel principieel bezwaarden, 
meer dan men denkt. Deze soldaten wor-
den ineens gekonfronteerd met de kans dat 
ze, eventueel in geval van zelfverdediging, 
echt een wapen moeten gebruiken en dat 
levert grote psychische spanningen op." 

Het NRC/Handelsblad sloot op 18 januari 
een kritisch redaktioneel kommentaar af 
met de verantwoordelijke autoriteiten er 
op te wijzen, dat „ . . . ook een bataljon 
soldaten niet meer hetzelfde (is) als een 
stuk gereedschap dat naar goeddunken ge-
bruikt en afgedankt kan worden, maar een 
verzameling mensen met wier gevoelens, 
gedachten, wensen en behoeften aan in-
zicht in hun eigen levensomstandigheden 
terdege rekening moeten worden gehou-
den." 

Het feit dat dit laatste nu juist één der 
(merkbare) uitgangspunten vormt voor 
humanistische geestelijke verzorging en 
vorming in de krijgsmacht, verklaart wel-
licht mede de bovengenoemde toeloop 
naar de raadsman. Daarmee is — uiteraard 
ongezocht — nog weer eens een legitimatie 
van g.v. in de krijgsmacht gegeven: een 
humanistische g.v. die ook — juist vanuit 
haar solidariteit met mensen in die krijgs-
macht — de konsekwenties van de ge-
weldsproblematiek voor mensen in een 
vroeger stadium van hun militaire taakver-
vulling aan de orde pleegt te stellen. 
Opdat zij zich niet TE LAAT bewust wor-
den van hun persoonlijke keuze. 

frank spoeistra 
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Coornhert: strijdbare prediker der verdraag-
zaamheid. 

het bureau 
Negentien januari: alweer de tweede hoofdbe-
stuursvergadering in 1979. Er zijn zieken te 
melden. Direkteur Fiege heeft een medische in-
greep ondergaan, en is herstellende. Verder is 
Piet Spigt in de lappenmand. Beide ziektes heb-
ben nog al wat gevolgen voor anderen. Dat heb 
je niet mensen die centraal in de organisatie 
staan: anderen krijgen er dan van hun portie bij. 
Maar het loopt allemaal, dank zij onder anderen 
de goede opvang van zaken door mevrouw Van 
Swol (direktiesecretariaat) en de heer Gootjes 
(financiële administratie). 
Er is weer allerlei overleg gaande: met politieke 
partijen, met kerken, met Humanitas en nog 
veel meer. Er zijn geen bijzondere ontwikkelin-
gen te melden, maar het is goed dat men weet dat 
dit voortdurend gaande is. Mede door deze akti-
viteiten lijkt er namelijk wel een subsidie in 
aantocht te zijn; een flinke mogen wij wel zeg-
gen. Dus toch een ontwikkeling, kan men me-
nen. We hopen hier binnenkort nader over te 
kunnen mededelen. En mede door deze aktivi-
teiten kunnen we vermoedelijk ook bestaande 
subsidies behouden. We delen namelijk mee uit 
de zogenaamde F2 pot, die bedreigd werd. Maar 
voorlopig lijkt de zaak weer gered voor de be-
treffende funktionaris. 
En dan werpt het kongres zijn schaduwen voor-
uit. Er waren wat kongresvoorstellen, die van 
pre-adviezen moeten worden voorzien. Die ta- 

Een leger van vrijwilligers of dienstplichti-
gen, wie moet het rotkarwei opknappen? 
-Veel humanisten zal het woord vrijwilli-
ger prettiger in de oren klinken dan het 
woord dienstplicht. Zeker met betrekking 
tot een instituut dat door zijn doelstelling 
en arsenaal van middelen, organisatie-
struktuur en de daarmee samenhangende 
menselijke verhoudingen velen in onze 
kring toch al niet zo lekker zit." Aldus de 
heer v. d. Belt in een artikel in het decem-
bernummer van Rekenschap, het drie-
maandelijks tijdschrift voor wetenschap en 
kultuur. 
Toch is voor v. d. Belt de keuze niet moei-
lijk: hij kiest onomwonden voor een leger 
van dienstplichtigen en heeft daar goede 
redenen voor die hij uitgebreid bespreekt. 
Volgens hem zal zo'n vrijwilligersleger 
voornamelijk bestaan uit de meest kwets-
bare groep in onze samenleving, nl. de on-
geschoolde werkende jongeren. Deze af-
wenteling van het soldatenwerk („geen be-
roep maar een corvee") op de schouders 
van deze minst weerbaren gaat regelrecht 
in tegen het streven naar een rechtvaardi-
ger verdeling van kennis, macht en inko-
men, zoals bepleit in het Humanistisch 
Perspektief. 
Aldus redeneert v. d. Belt, en hij voegt er 
verder aan toe dat dit onredelijk, a-sociaal 
en immoreel is. „Dan toch maar liever 
dienstplicht voor alle jongeren uit alle ge-
ledingen(...), onrechtvaardigheden kan en 
mag men niet opheffen door deze te ver-
vangen door nog groter onrecht". 
Ook in Rekenschap een bespreking van het 
Zwartboek Justitie dat onlangs werd ge-
publiceerd door de liberale jongerenorga-
nisatie JOVD. Uit dit zwartboek blijkt 
hoezeer het Ministerie van Justitie de laat-
ste jaren heeft gefaald, hoe onze wetgeving 
achterloopt op de feitelijke maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Rob Tielman geeft in 
zijn artikel een tiental voorbeelden en 
konkludeert: ..Juist in een tijd waarin (te- 

ken werden verdeeld. Ook de zaterdagavond 
van het Congres zit in elkaar. Nog een paar 
laatste afspraken en dan verwachten we dat de 
kongresgangers er best over tevreden zullen 
zijn. Het nieuwe H.B. zit ook zo goed als geheel 
weer in elkaar. Dat wil zeggen: het voorstel is 
klaar, want het kongres benoemt. 
Het ziet ernaar uit dat de voorstellen uit de 
gemeenschappen geen moeilijke materie op 
zullen leveren. Hopelijk kunnen we dan veel 
aandacht besteden aan een hoofdthema. Ook 
daar bestaat idee over. In februari zullen we dit 
allemaal wel af kunnen ronden. 
Nog wat losse berichten. De zogeheten radio-
zenderkleuring gaat helaas door. Dit betekent 
dat wij op de zondagochtend naar de praatzen-
der (Hilversum II) toe moeten die overdag geen 
FM zender is. Ook op vrijdag moeten we — pra-
ters die we zijn — daar naar toe. Maar dan is het 
avond en is er tenminste nog FM-ontvangst mo-
gelijk. We vrezen flink luisterverlies. We heb-
ben geprotesteerd. We gaan weer protesteren. 
Opnieuw bereikt ons het bericht dat er een ge-
meenschap Haarlemmermeer op komst is. Wij 
wachten en hopen dat die spoedig komt. 
Het „boekje van Schonk" is weer uit. Van deze 
plaats af een gelukwens naar de schrijver. We 
hebben het echtpaar Schonk onlangs nog even 
bezocht. Ze doen het maar goed, daar in Had- 
sen in gepensioneerde staat. 	 ajw 

recht) veel aandacht wordt besteed aan 
mentaliteitsverandering, mag niet uit het 
oog worden verloren dat een rechtvaardige 
wetgeving weliswaar geen voldoende maar 
toch nog altijd een noodzakelijke voor-
waarde is voor een humanistische maat-
schappij". 
Verder in dit Rekenschapnummer bijdra-
gen over: het Middeleeuwse statische den-
ken, Conferentie Arbeid, Het Verbond en 
het maatschappelijke vraagstuk, een be-
spreking van het boek van Den Uyl en een 
bespreking van P. Spigt over het onlangs 
verschenen boek van H. Bonger: „Leven 
en werk van Dirk Volckertsz Coornhert." 

Spigt: „Ik geloof dat dit werk van Bonger 
de definitieve grondslag vormt voor latere 
pogingen om door te dringen in de wezen-
lijke aard, in de beweegredenen maar ook 
in de drijfveren van Coornherts menselijk-
heid." (hvh) 
Redaktie en administratie van Reken-
schap: postbus 114 in Utrecht. Losse 
nummers f 8,50 en jaarabonnement 
f 32,50. (giro 582293 t.n.v. de Humanisti-
sche Stichting Socrates). 

Ik heb u al eens verteld, dat mijn man 
dertig jaar geleden ons huwelijk betrad 
vergezeld van een onvoorstelbare hoe- 
veelheid boeken en een tweepersoons-
opklapbed. Maar dat was niet alles. Er 
kwam ook een enorm bureau mee uit de 
jongenskamer, een bureau, dat hij zelf in 
elkaar getimmerd had. Een eenvoudig, 
wat blokkerig model, twee op de grond 
staande kasten met een massief eiken 
blad eroverheen. Het stond schuin in de 
kamer en het nam vrij veel plaats in be- 
slag, maar misschien juist daardoor ge-
beurde er zoveel aan. De kinderen kro- 
pen erop en eronder, ze deden er spel-
letjes aan, ze speelden, dat het een auto 
Was en zaten er met hun speelgoedte-
lefoon gewichtig aan te telefoneren, net 
als de dokter. 
Maar er kwam een tijd, dat dat massieve 
blok in de kamer me een beetje begon 
tegen te staan. Ik wilde iets slankers, iets 
luchtigers en mijn man begon te schet-
sen. Het resultaat was een beeldschoon 
ontwerp. Er werd hout besteld en omdat 
net in die tijd de vrije zaterdag werd in-
gevoerd, verdween hij iedere zaterdag-
ochtend enige uren naar de kelder-
ruimte onder onze flats, waar hij een 
soort werkplaats had ingericht, om aan 
het bureau te werken. 
Langzamerhand begonnen zich kastjes 
te vormen, heel ingenieus ingedeeld, 
met plaats voor hangmappen, de pick-
up, een paar drankflessen en laatjes 
voor wat er overigens in een bureau 
thuishoort. De twee kastjes aan de 
voorkant, die naar de kamer gericht 
waren, kregen kleppen, die van boven 
onzichtbaar met magneetslotjes geslo-
ten waren. Als het kastje van de 
drankflessen openging, ging er een 
lichtje branden. Toen ik op een keer naar 
de kelder ging om dit wonder te aan-
schouwen, hoorde ik onderweg een 
ontzettende klap. Mijn man, die me 
hoorde aankomen, had per ongeluk met 
zijn schroevedraaier een verkeerde be-
weging gemaakt, zodat er kortsluiting 
ontstaan was en de stop van de ge-
meente was doorgeslagen. Het hele 
trappenhuis zat zonder stroom. 
Op de ochtend, dat mijn man, geholpen 
door mijn vader de verschillende delen 
van het bureau naar boven haalde om ze 
in de huiskamer in elkaar te zetten, ben 
ik boodschappen gaan doen. Bij mijn 
thuiskomst stond het er in volle glorie. 
De kenners, die op bezoek kwamen, lie-
pen er likkebaardend omheen, omdat er 
aan &les was gedacht. 
Toen, na vele jaren, vielen plotseling op 
de meest onverwachte momenten de 
voorkleppen met donderend geweld 
zomaar vanzelf open. De magneetjes 
hieklen het niet meer, er was wat aan 't 
verzakken. 't Is verholpen, maar nu, al-
weer jaren later zijn er samen met 
schoonzoon Bas nieuwe schetsen ge-
maakt. Het hout is alweer besteld en 
wordt alvast gezaagd en voorbewerkt in 
de timmerwinkel. Vandaag is er een 
grote lap leer gebracht voor over het 
blad. 
'k Heb eens een steelse blik in de la ge-
worpen. Ja, stoppen hebben we genoeg. 
Een heleboel. 

ANS SPIGT 

HET NIEUWE NUMMER VAN REKENSCHAP: 
VRIJWILLIGERS OF DIENSTPLICHTIGEN? 
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Afse efi van een veteraan 
W. F. Koeman, vanaf 1948 — met een korte 
onderbreking — voorzitter van de Gemeen-
schap Alkmaar, nam op 20januari afscheid. 
Humanist vroeg hem iets te vertellen over 
die 30 jaar.  
Na de lagere school volgde hij een kursus op 
de Grafische School, werd opgeleid voor 
Persvergulder (boekbandversiering). Later 
volgde hij nog een opleiding voor grafisch 
tekenen op een avondschool. Daar studeer-
de hij gelijk met Dick Dooyes, de ontwerper 
van het eerste humanistische symbool (met 
die bloemen en sterren, aarde en kosmos). 
Na een jaar of acht in het grafisch bedrijf 
gewerkt te hebben raakte hij in de krisistijd 
werkeloos. Ferry Koeman zat niet stil die 
tijd, maar studeerde voor onderwijzer. In 
1939 volgde zijn eerste benoeming: aan de.  
Amsterdamse School voor Slechthorende 
Kinderen. 	. 

De oorlog 

Hoe ben je humanist geworden? 
Al heel jong leerde ik bewondering te heb-
ben voor Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 
en in de jaren '26-'30 leerde ik Jo de Haas, 
Kees Boeke en Anton Constandse kennen. 
In '26 werd ik lid van de A. J.C. waarin ik 
tot '40 verschillende kaderfunkties vervul-
de. Maar een voornaam deel van m'n vrije 
tijd werd besteed aan muziek en zang en 
leiding op dat terrein. 
Maar daaraankwam in 1940 natuurlijk een 
eind? 
Ja, en twee ervaringen uit de oorlog zal ik 
nooit vergeten: Ik zat op een school waar-. 
op nogal wat Joodse kinderen zaten. De 
een na de ander verdween. In 't begin om-
dat ze konden vluchten, later omdat ze 
onderdoken en tenslotte omdat de moffen-
politie ze van huis haalden en ze nooit te-
rugkeerden . . . Dat waren navrante erva-
ringen. Daarnaast werd ik werkloos,• kwam 
op wachtgeld en belandde als personeels-
chef op een groot distributiekantoor. In 
1940 moest de Jeugdbeweging onderdui-
ken. Ik herinner me nog het thema van m'n 
laatste speech als voorzitter, een citaat van 
Albert Schweitzer: „Leef je zo in je idea-
len in dat het leven ze je niet ontnemen 
kan." 
In mijn bewustwording als humanist, ei-
genlijk als humanist die voelde dat er een 
organisatie nodig was, hebben allerlei 
oorlogservaringen natuurlijk een rol ge-
speeld. Het verbijsterde me dat zoveel 
duitsers zo weinig weerstand hadden tegen 
de voze nazi-theorieën en zo gemakkelijk 
te beïnvloeden waren door de propaganda-
methoden van Goebbels. Trouwens ook 
veel kerkelijke leiders hebben verraad ge-
pleegd aan hun eigen onvertuiging en ge-
weten. Het schokte me — als humanist — te 
bedenken dat on- en buitenkerkelijk-zijn 
op zichzelf geen voldoende basis is voor 
een levensovertuiging en daarMee voor 
„richting in het leven." Kultuur-nihilisme 
bleek een grote ramp. 
Toch, in de eerste jaren van het Verbond 
had ik wel eens de vrees dat het H.V. te 
snel groeien zou en de leden niet genoeg te 
bieden zou hebben. En te weinig leiding 
zou kunnen geven in en aan het geestelijke 
leven. Er was zo ontzaglijk veel te doen op 
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maatschappelijk, kultureel en levensbe-
schouwelijk gebied. 

In 1948 voorzitter 

Toen, na de oorlog het H.V. werd opgericht 
was ik al heel gauw lid. Eerst in Amster-
dam tot ik in 1947 naar Schoorl (waar ik nu 
nog woon) verhuisde: Een jaar later kwam 
op uitnodiging van een kleine werkgroep 
Harry Lips om een gemeenschap op te 
richten. Ik werd voorzitter en dat zal ik nog 
maar• zijn tot onze aanstaande jaarvergade-
ring. Overigens ben ik blij dat we een ge-
schikte opvolgster gevonden hebben. 

FERRY KOEMAN: 
30 JAAR VOORZITTER 
VAN ALKMAAR. 

Is er in al die jaren veel veranderd in de 
houding t.o.v. het H.V.? 
Ja, dat vind ik wel. In 1950 hielden de ker-
ken een inzameling om aan de verbouwde 
kerkzaal van onze gevangenis „Schut-
terswei" een orgel aan te bieden. We wil-
den als.  H.V. meedoen maar dat werd ge-
weigerd. Toen hebben we in eigen kring 
een kollekte gehouden en op Sinterklaas-
dag een radiotoestel aangeboden. Dat is 
het begin geweest van de verbinding naar 
alle cellen.YZo was er niet één dag, maar 
alle dagen enig kontakt met „buiten". La-
ter, toen ik geestelijk raadsman werd in 
„Schutterswei" hebben we — pastoor, do-
minee en humanist — om de beurt z.g. 
Weeksluitingen verzorgd, dat waren 
speechjes van 8 á 10 minuten. Daarvan heb 
ik er zo'n vijftig gehouden, drie jaar lang. 
Heb je nog andere funkties vervuld in het 
N.V.? 
Vanaf 't begin raakte ik betrokken in het 
werk van Gewest Noordholland, eerst als 
sekretaris en later als voorzitter. In al die 
jaren heb ik heerlijk samengewerkt met 
bijvoorbeeld Henk Brits en Rie Buhrmann. 

Vriendenkring 

Ik heb me altijd als taak gesteld om plezie-
rig en gezellig te vergaderen en het werk zo 
goed mogelijk te verdelen. Een bestuur 
moet, naar mijn idee, een vriendenkring 
wezen waar men graag in en voor werkt. 
Trouwens je kunt als voorzitter niks 
waarmaken als je geen goede sekrearis 
hebt. Alle hulde voor hen! Ik mag wel zeg-
gen dat zowel Alkmaar als Gewest Noord-
holland de jaren door steeds aktief zijn ge-
weest. Maar dat is zeker niet alleen aan mij 
te danken. 
In Alkmaar loopt bijvoorbeeld sinds jaren 
een aantal gespreksgroepen. Een enkele 
keer kom ik er een korte inleiding houden, 
maar ik neem er niet geregeld aan deel. 
Heb je het daarvoor te druk? Of . . . 
Ja eigenlijk wel, want ik zit nog in ver-
scheidene andere organisaties, b.v. de Alg. 
Bond Onderwijzend Personeel en diverse 
„derde-wereld-organisaties." Ik vind dat 
je als humanist ook buiten het H.V. een 
belangrijke inbreng kan hebben. Zo heb ik 
eens deelgenomen aan een eukumenische 
gespreksgroep. En dat leverde dan weer 
vele lessen en spreekbeurten op voor di-
verse organisaties en instituten. 
Je staat toch ook nog op de sprekerslijst? 
Inderdaad en ik ben in de loop der jaren in 
bijna elke provincie wel een of enkele ke-
ren geweest. 
En andere kontakten? 
In Bergen-Schoorl moesten we een jaar of 
wat geleden hals-over-kop een eigen afde-
ling van Humanitas oprichten, omdat bui-
ten-kerkelijken en humanisten op het ter-
rein van de samenlevingsopbouw buiten-
spel werden gezet. En als we niet op onze 
qui vive zijn, gebeurt dat nu weer bij de 
opstelling van de gemeentelijke „eduka-
tieve plannen." Nou ja, in Alkmaar zijn we 
er nu bij betrokken en in Schoorl zit ik in de 
gemeentelijke werkkommissie. Ofschoon 
de ontwikkeling van dat sociaal-kultureel 
werkgebied door de huidige regering weer 
wordt afgeremd, moeten we toch ,,k►en" 
zijn en vooral meedoen.  - 

Vriendenkring 

Dat lijkt me belangrijk, dat je een kring van 
vrienden hebt, waar je nog niet .,uitge-
kristalliseerde" denkbeelden en plannen 
kunt bespreken, waar samen over opzet en 
uitwerking gepraat kan worden. Ons werk 
is geen werk voor enkelingen, ons werk 
moet groepenwerk, moet teamwork zijn. 
Heb je dat in je schoolwerk ook gepro-
beerd? 
Ja natuurlijk. Maar de school was er aan-
vankelijk nog niet zo geschikt voor, de 
sfeer werd pas in de loop der jaren meer 
open voor dit soort opvattingen. Maar in 
het Humanistisch Vormingsonderwijs, dat 
ik de laatste jaren heb gedaan, daar paste ik 
het zoveel mogelijk toe. Toch, mijn oplei-
ding was natuurlijk oorspronkelijk indivi-
dualistisch gericht, op de persoon van de 
leerling en zijn zelfontplooiing. 
Langzamerhand beginnen meer mensen te 
begrijpen dat persoonlijke ontplooiing in 
de groep in relatie met anderen gestimu-
leerd moet worden, dat het een proces van 



Als je alle publikaties over vorming 
binnen de krijgsmacht — daarin begre-
pen bedrijfsvorming en kaderscholing —
eens op een rijtje zou zetten, zou je een 
aardig boekenkastje kunnen vullen. 
Zelfs als je je tot nederlandse geschrif-
ten wilt beperken, krijg je nog wel een 
plank vol. Wie na deze opmerking hier-
onder een wetenschappelijk gefundeerd 
en rijkelijk van voetnoten voorzien be-
toog verwacht, moet ik adviseren nu 
direkt naar ander leesvoer om te zien. 
Nee, liever wil ik me hier richten tot 
diegenen die geïnteresseerd zijn in het 
praktisch beleid, dat in de strijdkrach-
ten m.b.t. vormingswerk wordt ge-
voerd, of, zo u wilt, niét gevoerd. 

Hernieuwde belangstelling 

Verheugend vind ik in elk geval, dat in de 
laatste tijd een aantal publikaties is ver-
schenen in legerkringen, die uitdrukkelijk 
om meer aandacht voor het vormingspro-
ces binnen de krijgsmacht vragen en soms 
zelfs om een uitgesproken beleid. In de 
tweede helft van dit artikel wil ik er graag 
enige kanttekeningen bij maken. 

Terminologisch uitstapje 

Het valt nauwelijks te ontkennen, dat de 
begripsverwarring rond de term vorming —
en helaas met name in militaire kringen —
nog steeds welig tiert. Voor alle duidelijk-
heid daarom eerst even een korte ekskur-
sie op het droge terrein van de terminolo-
gie. Hier volgen aanstonds een aantal —
binnen het vakgebied vrijwel algemeen 
aanvaarde— begripsomschrijvingen. 
Daar gaan we: 
„Vorming is een proces in de persopn 
waarbij deze komt tot een beter verstaan 
van zichzelf en zijn situatie, tot een kriti-
sche waardering daarvan en tot een be-
wuste en gerichte hantering van de moge-
lijkheden in zijn samenlevingssituatie. 
Vormingswerk is intentioneel gericht op de 
bevordering van dit proces. De persoon in 
zijn totaliteit en de samenleving in actuele 
ontwikkeling zijn daarbij steeds als achter-
grond en horizon aanwezig. Het vor-
mingswerk wordt qua thematiek mede 
vanuit de samenleving gevoed". 
Ontwikkelingswerk vindt het aangrijpings-
punt vooral in een bepaald aspect van de 
persoon. Het gaat daarbij bijv. om  ken-
vermogens, kennisinhouden of het vermo-
gen tot expressie. Het is in het algemeen 
persoongsgebonden en relatief vrijblijvend 
t.o.v. de maatschappelijke werkelijkheid. 
Bij scholing (omscholing, herscholing, bij-
scholing) wordt vooral gedacht „aan de 
ontwikkeling van bepaalde vaardigheden 
van formele en instrumentele aard die no-
dig zijn voor de uitoefening van een speci-
fieke taak. De effectiviteit van de leerpro-
cessen krijgt daarbij de meeste aandacht. 
Methodisch vindt scholing het aangrij-
pingspunt vooral in vaardigheden". 
En als vierde en laatste citaat: „Aan vor-
mingswerk neemt men deel op basis van 
vrijwilligheid; het individu wordt er uitge-
nodigd tot zelfvorming door het aanbieden 
van informatie, door hulp bij oordeelsvor-
ming, door gelegenheid te bieden voor 
dialoog en confrontatie, door oefening in 
vaardigheden en door deelname aan ac-
ties". (Uit nota funktie en toekomst). 

Geestelijke verzorging en vorming 

Bij de humanistische geestelijke verzor-
ging in de krijgsmacht onderscheiden we 
sinds enige tijd het werk van de raadsman 
ten behoeve van de kliënt in grote lijnen in 
drieën: 
Individuele begeleiding van mensen (door 
de konfessionele partner benoemd als 
pastorale zorg) is van oudsher wellicht de 
meest bekende kerntaak van geestelijk 
verzorgers. 
Kommissie-werk is de jongste—en in tijd en 
omvang snel toenemende — taak die erbij is 
gekomen. Het betreft hier vooral het lid-
maatschap van sociale coordinatiecom-
missies (bijna elk onderdeel heeft zo'n 
SCC), regionale buro's voor individuele 
hulpverlening (binnenkort drie) en ook -
landelijke werk- of stuurgroepen. 
Vormingswerk is in dit geval het werken 
met groepen — meestal (nog) dienstplichti-
ge — militairen. Dit gebeurt op tweeërlei 
wijze: in 2112-daagse konferenties in één 
van de drie vormingscentra van de prot., 
r.k. en humanistische g.v. en in de zgn. 
g.v.-uren. 

Kanttekeningen hij Von Meijenfeldt 

In zijn artikel „Vorming in de krijgs-
macht" (in de bundel; „Welzijn en 
Krijgsmacht", onder red. van Brentjens en 
Turpijn, Deventer 1977) gaat M. H. von 
Meijenfeidt uit van dezelfde definitie van 
vorming als hiervoor werd genoemd. 
En aansluitend zegt hij onder vorming in de 
krijgsmacht te verstaan: „Het mede rich-
ting geven aan het vormingsproces in de 
militair met als oogmerk bij te dragen aan 
zijn vorming tot een zelfstandig denkend 
mens die zich bewust is van zijn Medever-
antwoordelijkheid voor het voortbestaan 
van de samenleving die hij dient en die met 
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interakties is, een wederkerig elkaar beje-
genen en beïnvloeden. Daarom zijn ge-
spreksgroepen en werkgroepen in ons 
H.V. erg belangrijk. Ik doe er zelf graag 
aan mee, als ik er tijd voor heb. Zo zit ik 
momenteel in een Vredeswerkgroep (in 
Schoorl) die voor alle hoogste klassen in 
ons dorp een spel samenstelde. Alle ka-
tholieke en openbare scholen deden en-
thousiast mee. De opzet van het spel was 
dat de hele klas door samen te werken een 
gefingeerde ramp kon voorkomen en de 
konklusie was: alleen door samen te wer-
ken kunnen we de wereldvrede bereiken. 
Is dat een humanistische werkgroep? 
Nee, zeker niet. Ofschoon ik er voorzitter 
van ben, zijn alle levensbeschouwelijke 
richtingen erin vertegenwoordigd. 

Volwaardige levensbeschouwing 

Zo ben ik, als vertegenwoordiger van NO-
VIB en HIVOS terecht gekomen in een 
werkgroep „Voor Leven en Welzijn," een 
aktie van de kerken die ongeveer hetzelfde 
beoogt als wij met die Nationale Confe-
rentie over Ecologie te Rotterdam, een 
start voor een soberder levensstijl. Elke 
maand vult de redaktiegroep waarvan ik 
deel uit maak een pagina in zo'n adverten-
tieblad, elke drie maanden lever ik een ar-
tikel, met natuurlijk een humanistische in-
slag. Door dit soort werk kun je mede be-
wijzen dat het humanisme een volwaardige 
levensbeschouwing is. 
Is dat dan nog nodig? 
Naar mijn idee wel. Er zijn veel mensen, —
geen kerkaanhangers, nauwelijks christe-
lijk te noemen, — die toch in veel gevallen 
hulp, steun zoeken bij pastoor of dominee 
en dan achteraf niet tevreden gesteld zijn. 
Hun opvattingen wijken al te veel af van de 
traditioneel christelijke. Maar doordat ze 
te weinig thuis zijn in de humanistische 
richting en te weinig weten van onze op-
vattingen, voelen ze zich vrij stuurloos. 
Denk aan situaties bij ziekte, maatschap-
pelijke ontsporing en ontwrichting, bij 
overlijden en krematie, enz. 
Wat wij, met onze nog weinige zendtijd op 
radio en t.v. moeten doen is van de grond 
af, eenvoudig en systematisch uitleggen 
wat humanisme is, hoe het reageert en 
werkt en waarom het zo doet en niet an-
ders. We moeten veel duidelijker, voor het 
grote publiek, verklaren wat ons huma-
nisme betekent. We moeten — voor die 
beangstigd groeiende massa onkerkelijken 
— op huis-, tuin- en keukenmanier over de 
dagelijkse dingen filosoferen. 
Er wordt overal, gelukkig overal (meer dan 
vroeger) gelet op het misbruiken van vak-
taal. In dat democratiseringsproces moe-
ten wij vooraan staan. Als het christendom 
zijn greep op de massa van gewone mensen 
verliest, zal het humanisme zijn taak als 
kultuurschepper moeten vervullen. Daarin 
moet het H.V. een duidelijke funktie ver-
vullen. Er is dus nog veel te doen. 
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taf* de  humanist vanuit gaat, lijkt 
: vormingswerk met militairen. 
rvindt dat in het dagelijkse werk 
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tairen principieel niet om andere 
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oces in de krijgsmacht. Het arti-
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het oog daarop in staat en bereid is om in 
zijn situatie adequaat te reageren op voor 
zijn taak relevante ontwikkelingen". 
Daarna gaat hij op een tweetal van die ont-
wikkelingen uitvoeriger in: — de veranderende betekenis van militaire 
middelen in het internationale politieke verkeer en 

— de toenemende mondigheid van de mens. 

Om vervolgens te konkluderen, dat het 
niet verstaan en in handelen verwerken 
van deze ontwikkelingen „... onherroepe-
lijk leidt tot vervreemding en onverschil-
ligheid ten opzichte van het werk dat men 
moet doen", terwijl „overwaardering van 
de militaire machtsfactor" een mogelijk 
ander gevolg wordt genoemd. 
Tot zover kan ik geheel met Von Meijen-
feldt instemmen. Met de door hem aange 
geven „vormingsdoelen" wordt het al iets 
moeilijker, gezien hun wat eenzijdige na-
druk op militair-strategische aspekten. Op 
z'n minst zou ik er nog één aan laten voor-
afgaan: permanente aandacht voor de 
ethisch-paradoxale situatie van de militair 
(term uit de Defensienota '74). 

Maar nog belangrijker is hoe deze doelen 
nader zouden uitgewerkt en naar de dage-
lijkse praktijk (bijvr van opleidingspro-
gramma's) vertaald. Want door geen ana-
lyse van de huidige praktijk te geven, 
waarin immers struktureel weinig moge-
lijkheden in de krijgsmacht voor het na-
streven van die vormingsdoelen aanwezig 
zijn, heeft de auteur het moeilijke 
probleem van het overbruggen van die 
kloof omzeild. 
Von Meijenfeldt heeft mij eigenlijk alleen 
maar nieuwsgierig gemaakt: naar een ver-
dere uitwerking enerzijds, naar de plaats 
van de (deeltaak vormingswerk van de) 
geestelijke verzorging daarin anderzijds. 

Kanttekeningen bij Van den Heide 

Ook de legerpredikant drs. G. J. van den 
Heide begint zijn artikel over „De verhou-
ding geestelijke vorming-bedrijfsvorming" 
(in de Militaire Spectator van maart 1978) 
met te stellen, dat hij uitgaat van de ver-
melde definities van vorming en vor-
mingswerk. Hij merkt daarna onder meer 
op, dat m.n. het lagere personeel wel wordt 
opgeleid, „maar aan vorming wordt nau-
welijks iets gedaan: dat aspect wordt 
meestal overgelaten aan externe instanties 
als vakbonden en kerken" en bij voorkeur 
in de vrije tijd. 
En hij vervolgt: „Ook moet nog worden 
vermeld de interne beïnvloeding die van de 
bedrijven uitgaat op de daarin werkzame 
mensen. Dat komt niet zelden neer op een 
negatieve vorming (curs. V. d. H.): men is 
bereid aan het produktieproces deel te ne-
men zonder zichzelf en anderen de rele-
vante ethische vragen te stellen, laat staan 
daarop antwoord te geven". Ook is van 
deze „passieve vorming" (curs. V. d. H.) 
binnen de krijgsmacht sprake en hij bepleit 
„kritische vragen te stellen over de toege- 

paste dan wel nog toe te passen handelwij-
zen". Even verder stelt hij: 
„In de Defensienota 1974 is een hoofdstuk 
gewijd aan het onderwerp Vorming, doch 
daar blijft het theoretisch beperkt tot be-
drijfsvorming. Praktisch daarentegen 
wordt zij in een missive van C-1 LK 
(Commandant le Legerkorps, F.S.) weer 
beperkt tot voorlichting (zowel in- als ex-
tern), opleiding en training, en leiders-
chapsvorming. Het is evenwel taalvervui-
ling (curs. F. S.) als dat geheel met „vor-
ming" wordt bestempeld. Men leidt im-
mers mensen op voor bepaalde taken, be-
zigt daarbij misschien methodes die aan 
het vormingswerk zijn ontleend, maar dat 

maakt het nog geenszins'tot vorming: het 
wezenlijke daarvan toch is de eigen in-
breng van de persoon, en dié ontbreekt". 
Het gaat mij in dit artikel ook om die —
bewuste dan wel onbewuste — begripsver-
warring en de, veelal kwalijke, praktische 
gevolgen daarvan voor mensen in de 
krijgsmacht. Daarom stel ik voor om voor 
de vele aktiviteiten die met de term vor-' 
ming worden aangeduid nauwkeurig na te 
gaan waar deze term beter kan worden 
vervangen door scholing, ontwikkeling of 
training (vgl. de eerder gegeven omschrij-
vingen). Ook een zorgvuldiger gebruik van 
de woorden vorming (als het proces wordt 
bedoeld) en vormingswerk (voor de orga-
nisatie van aktiviteiten ter bevordering van 
dit proces) kan tot verheldering bijdragen. 
Naast het aspekt van de taalvervuiling, 
konstateert overigens ook Van den Heide 
inhoudelijke misverstanden rond het ge-
bruik van het woord vorming. Laat ik 
daarom nog eens kort en duidelijk stellen: 
geen mens of instantie kan én mag wezen-
lijk aktief een ander mens ,,vormen"; goed 
vormingswerk kan én mag slechts de 
voorwaarden scheppen, opdat het perma-
nent proces van zelfvorming (beter) kan 
plaatsvinden. 
Verder toont m.i. zijn hele artikel aan, dat 
vormingswerk op levensbeschouwelijke 
basis meer is dan (een zoveelste) „aanvul-
lende vorming": het „is gebaseerd op de 
principiële onvolledigheid van die andere. 
Wij pretenderen de totale mens op het oog 
te hebben, en zijn van mening dat die el-
ders onvoldoende aan zijn trekken komt". 
Zelf zou ik het met een beeldspraak zó 
willen voorstellen: geestelijk vormings-
werk is niet de laatste „aanvulllende" 
schakel die de ketting tot een geheel maakt 
(maar daarna niet meer van de andere is te 
onderscheiden); nee, zij is eerder het me-
taal waaruit de ketting bestaat en dils be-
standdeel van elke schakel (zwakke zowel 
als sterke). 
Geestelijk vormingswerk is immers het 
enige, dat zich als zodanig ekspliciet bezig 
houdt met vragen van zingeving, goed en 
kwaad, met het (behulpzaam zijn bij het) 
toetsen van persoonlijke en institutionele 
gedragingen aan normen en waarden. 
En terecht merkt Van den Heide op, dat 
juist in de krijgsmacht „een sterke nadruk 
(valt) op de vraag naar de zin van dit alles. 
En die zin kan nooit worden gevonden bin-
nen het apparaat zelf". En even verder: 
„Ook afgezien van de onvermijdelijke 
leegloop zal het eigenlijke werk vrijwel al-
tijd als zinloos worden beschouwd. Eerst 
wanneer de ethische en maatschappelijke 
achtergronden duidelijk worden, kan er 
motivatie worden gevonden". 
De onontkoombare konldusie lijkt mij: wat 
er ook gemist zou kunnen worden in de 
krijgsmacht, geestelijk vormingswerk 
nooit! 

Rest mij de hoop uit te spreken, dat de 
gesignaleerde sneeuwbal van de her-
nieuwde belangstelling voor vormings-
werk in de krijgsmacht met deze bijdrage 
niet alleen groter is geworden, maar ook 
sneller zal gaan rollen! 

frank spoelstra, 
(ass. hoofdraadsman h.g.v. 
in de krijgsmacht) 
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Samenstelling: Riëtte Kuin en Rina 

SPrPeigset  ntatie: Rina Spigt 

11 februari MAGAZINE 
Samenstelling en presentatie: Rina 
Spigt 

18 februari ZUIVEL OP DE GRAAT 
We slaan ons lekker op de borst dat we 
zo veel aan ontwikkelingshulp 
„doen". De derde wereld is weer ge-
holpen maar onze kontakten met die 
derde wereld pakken soms toch ver-
keerd uit voor die ontwikkelingslan-
den. 
Vandaag een programma  over de ak- 
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25 februari MAGAZINE 
Samenstelling en presentatie: Rina 
Spigt. 

OPROEP 
DROMEN ZIJN 
GEEN BEDROG 
Dromen worden vaak als „eng" of 
„vreemd" opzijgeschoven; heel vaak 
worden dromen vergeten. Maar een 
droom is van jezelf, zegt iets over je-
zelf en je kan er desgewenst iets (veel) 
van leren. Daarom wil het Humanis-
tisch Verbond er aandacht aan beste-
den. In de maand april zullen vier ra-
dio-programma's gewijd worden aan 
o.a. de geschiedenis van de droom, de 
symboliek en aan droom-ervaringen. 
En wat dat laatste betreft, daarvoor 
willen we graag uw medewerking vra-
gen, zodat we een keuze kunnen ma-
ken uit speciale, bizarre, angstaanja-
gende, voorspellende, gekke of in-
drukwekkende dromen. Of misschien 
wilt u uw droom niet vertellen, maar 
weet u anekdotes met betrekking tot 
dromen. 
BEL OF SCHRIJF ONS OVER UW 
DROMEN OF DROOM-ERVARIN-
GEN! 
Reakties, liefst vóór 15 maart naar: 
Jetske Mijs, van Breestraat 9311, 
1071 ZJ Amsterdam. Tel. 020-763116. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank. En 
natuurlijk hopen we dat u ook luistert: 
op de zondagen 8, 15, 22 en 29 april. 
Hilv. I van 9.30 — 10 uur., 

VERBOND OP. RTV (advertentie) 

Humanistischirerbond 

Het Humanistisch Verbond maakt radio- en televisieprogram-
ma's om de humanistische kijk op mens en wereld voor een 
groter publiek herkenbaar te maken. 

• 
Door de verdubbeling van onze zendtijd per 1 april a.s. gaat onze 
radio- en televisiedienst uitbreiden. Wij zoeken op korte termijn 
kontakt met belangstellenden voor de volgende taken. 

* Eindredakteur televisie (m/v) 
Produktie- en/of regie-ervaring strekt tot aanbeveling. De eindre-
dakteur heeft de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de weke-
lijkse rubriek 'Vijf minuten bedenktijd' en voor de realisatie van 
zo'n 17 thema-programma's per jaar. 

* Redakteur/producer televisie (m/v) 
Een goed interviewer heeft een streepje voor, maar het belang-
rijkste is een kreatieve inbreng in het gehele programmapakket,  
naast een vermogen tot gedegen research. 

* Eindredakteur radio (m/v) 
In het bijzonder zal de eindredakteur zich — samen met anderen — 
aktief inzetten t.b.v. het wekelijkse thema-halfuur op zondagoch-
tend. Hij heeft ook de eindredaktie van het wekelijkse magazine, 
waarvoor een tweede programmaredakteur is aangesteld. 

* Produktie medewerker  radio/televisie (m/v) 
Te zien als één persoons-produktiebureau, dat nauw met het 
sekretariaat samenwerkt. 
Hoofdtaken: Faciliteitenbeheer en -administratie, begrotingsbe-
waking, verstrekking en archivering van produktie- en program-
ma gegevens. 

Van belangstellenden voor deze funkties wordt uiteraard ver-
wacht dat zij zich verbonden voelen met onze doelstelling. 
Ervaring in de omroep is belangrijker dan leeftijd of geslacht. 
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor de omroep. Salarisinde-
ling in overleg. 

Informatie over bovenstaande vakatures kunt u inwinnen bij het 
hoofd van de RTV-dienst, Casper Vogel (030-31 81 45). 
Sollicitaties gaarne spoedig inzenden aan de direkteur van het 
Humanistisch Verbond, W. C. Fiege, postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 
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hoevec 	ang heeft 

Monseigneur Simonis is in het Vaticaan, 
monseigneur Gijsen is er net geweest en 
monseigneur Willebrands gaat erheen als 
Simonis terug is. Daartussendoor vergade-
ren ze met de andere bisschoppen over hun 
vele punten van onenigheid. Na afloop van 
die Utrechtse bijeenkomsten zegt de 
aartsbisschop met zalvende stem dat er 
„groter begrip is ontstaan over de weder-
zijdse standpunten". Een echte politicus, 
die monseigneur Willebrands, en niet een 
van de beste soort tenzij je het bedekken 
van conflictsituaties met dikke lagen zalf 
tot de politieke en religieuze deugden wilt 
rekenen. 
Maar wat denken nu de beminde gelovigen 
daarvan? Niemand die het weet.. Mis-
schien is de hele Nederlandse kerkprovin-
cie ondergronds in grote opschudding door 
de onenigheid onder hun bisschoppen die 
om de beurt in Rome steun gaan zoeken. 
Misschien trekt geen enkele beminde gelo-
vige zich er een laars van aan. 
Niets is moeilijker dan de aanhang van een 
religieuze leider te peilen. Als niemand al 
weet wat de gelovigen van hun bisschops-
ruzies in Nederland denken, toch een re-
delijk open land met een redelijk vrije peri, 
hoe zou iemand dan weten wat de Perzen 
denken van monseigneur, ik bedoel „aya-
tolla" Khomeiny in Parijs, of wat de Viet-
namezen denken van de boeddhistische 
leiders? 
De boeddhisten haal-ik erbij omdat ik zelf 
eens een serieuze poging heb gedaan in 
Vietnam de mening van de boeddhisten 
over het regime van Thieu te peilen. Da-
genlang ben ik met een Vietnamese kennis, 
een boeddhist en goed thuis iri de kring van 
de boeddhistische leiders, in Saigon tem-
pel in en klooster uitgegaan om nu eens 
iemand anders,  te spreken dan de twee of 
drie bekende woordvoerders die in ,elke 
krant stonden. Na afloop was ik nog even 
wijs. Op de paar bekende uitzonderingen 
na waren het allemaal onduidelijke verha-
len en vage antwoorden van de Wille-
brands-soort. 
Laat staan dat je iets te weten zou komen 
over de mening van de boeddhistische 
volksmassa, de miljoenen gewone gelovi-
gen die voor het gemak maar tot de tegen-
standers van Thieu werden gerekend. Al 

Op 17 en 18 februari organiseert Hivos (in 
samenwerking met het Humanistisch Ver-
bond en Humanitas) een werkweekend 
over ontwikkelingssamenwerking. 
De bedoeling van dit weekend is enerzijds 
de deelnemers te aktiveren om meer men-
sen in hun eigen omgeving te betrekken bij . 
de problemen van de derde wereld. Daar-
om zal uitgebreid worden ingegaan op de 
moeilijkheden die zich bij dit veldwerk in 
Nederland voor kunnen doen. Anderzijds 
is dit weekend gericht op vergroting van de 
kennis en het inzicht van de deelnemers 
m:b.t. de ontwikkelingsproblematiek. Dit 
onder meer met behulp van een rollenspel 
over de situatie in Bolivia. 

die duizenden mensen die (af en toe) op 
straat verschenen voor boeddhistische 
demonstraties waren slechts een minimaal 
deel van de volksmassa die zij zouden 
vertegenwoordigen. 
Ik beweer niet dat het hier om manipulaties 
ging. Deze betogers zullen ongetwijfeld tot 
de ware tegenstanders van Thieu hebben 
behoord. Er was alle reden toe, dat regime 
van profiteurs en onderdrukkers te ver-
foeien. Maar stonden die duizenden, en de 
miljoenen die zij heetten te vertegenwoor-
digen, nu ook achter het alternatief dat 
voorhandèn was? 
Niemand wist het met zekerheid en nie-
mand kan uit het stilzwijgen van de boed-
dhistische volksmassa van nu iets afleiden. 
We weten niet eens wat de Limburgers van 
monseigneur Gijsen denken, hoe zouden 
we beoordelen wat de Perzen van ayatolla 
Khomeiny vinden? 
Op de televisie zie je, in de kranten lees je 
dagelijks verhalen over enorme betogingen 
ten gunste van Khomeiny in Perzische ste-
den. Het lijkt alsof heel Perzië nu alle heil 
verwacht van een religieuze leider wiens 
opvattingen, voorzover ze al bekend zijn, 
op het niveau van de dorpspastoor staan. 
Op betogingen van tienduizenden worden 
z'n portretten meegedragen. Hij is het 
symbool van het verzet tegen de sjah, zoals 
Ho Tsji-minh het was van het verzet tegen 
de Fransen en de Amerikanen. Maar wat 
de Perzische volksmassa ervan denkt, of 
ze liever orthodox-islamitisch dan mo-
dern-dictatoriaal wordt onderdrukt, weet 
geen mens. Hoe overtuigend de televisie-
beelden van grote groepen betogers met 
grote spandoeken er ook uit mogen zien. 
(Uit: Het Parool 	paul van 't veer 

Behalve diskussies en een forum staan er 
een rollenspel, film, publiciteitstraining en 
het inrichten van een informatiestand op 
het programma. 
Het weekend zal worden afgesloten met 
een forum over de mogelijkheden van der-
de-wereldwerk in Nederland. 
U kunt zich nog tot 10 februari opgeven 
voor dit weekend in het Evert Kupersoord 
te Amersfoort, bij: 
Stichting HIVOS, 
t.n.v. Suzan Bolland/Hanneke Bot, 
Huygenspark 37, 2515 BA DEN HAAG. 
Tel. 070-882264 
De kosten bedragen f 25,— per persoon, bij 
aankomst te voldoen. 

subsidie 
voor bond tegen 
het vloeken 
ingetrokken 
Dat de Bond tegen het Vloeken minachting 
vertoont voor mensenrechten stelden wij 
in het oktobernummer van Humanist al 
vast middels een artikel van Rob Tielman, 
voorzitter. Hierin reageerde hij op uitlatin-
gen van de dominee Snoei op de jaarverga-
dering van zijn bond. Inmiddels heeft deze 
zaak voor de „Bond tegen het schenden 
door het vloeken van Gods Heilige Naam" 
konkrete gevolgen gekregen. 
Provinciale Staten van Drente heeft name-
lijk besloten de subsidiekraan dicht te 
draaien. Dit gebeurde op voorstel van de 
heer De la Rie die behalve PvdA-lid van de 
Provinciale Staten van Drente ook lid is 
van het Humanistisch Verbond. Wij willen 
de lezers van Humanist enkele argumenten 
die de heer De la Rie hiervoor aanvoerde 
niet onthouden: 
niet vloeken is een zaak van beschaving en 
opvoeding; dit soort opvoeding is een taak 
van het gezin of in ieder geval niet van een 
vereniging van fatsoensrakkers, 
iets heiligs wordt niet minder heilig door 
overbodig ge- of misbruik, zeker blijft een 
mysterie onaangetast door misbruik, 
de bond is duidelijk ook tegen de democra-
tie: tégen het feit dat ieder evenveel recht 
heeft, tégen het feit dat ieder op eigen wijze 
tot zijn recht moet komen en tégen het feit 
dat ieder vrij dient te zijn in zijn of haar 
overtuiging. 
De stemmenverdeling van de aanwezige 
Statenleden over de vraag of de subsidie 
moet worden voortgezet viel als volgt uit: 

VOOR TEGEN 
P.v . d. A . 1 21 
C.D.A. 15 0 
V.V.D. 7 2 
D'66 0 2 
G.P.V. 1 0 

Waardoor met 25 tegen 24 stemmen de 
Bond het loodje legde. Ook de voorstem-
mers verklaarden geschokt te zijn. Het 
C.D.A. zou contact zoeken met de bond 
om zijn misnoegen te uiten. En terecht! 

(hvh) 

NVvVE ZOEKT MENSEN 
De Nederlandse Vereniging voor Vrijwilli-
ge Euthanasie zoekt mensen die bereid zijn 
om funkties in deze vereniging te vervul-
len. Het betreft de funktie van sekretaris, 
een taak die enkele uren per week vergt en 
met name organiseren inhoudt. 
Daarnaast zoekt de vereniging een nieuwe 
tweede penningmeester en een public re-
lation-inanivrouw. 
Ook is het wenselijk dat het bestuur wordt 
uitgebreid omdat de vereniging momenteel 
bestaat uit het statutair bepaalde minimum 
van negen bestuursledèn. 
Wie interesse heeft in één van deze funk-
ties kan kontakt opnemen met de heer En-
gers: Regentesselaan 13 in Apeldoorn, te- 
lefoon 055-214262. 	-- 

een -eilligieus leider 

werkweekend bivos 
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katholieke 
blinde darm 
ontsteking? 
Heeft u ooit gehoord van katholieke blin-
dedarmontsteking? Nee, maar we hebben 
wel katholieke ziekenhuizen om er iets aan 
te doen. Net  zoals in onderwijs, welzijns-
werk en woningwetbouw is ook onze ge-
zondheidszorg verzuild. Net  zoals bij 
scholen, jeugdhuizen en militaire tehuizen 
lijkt het bij ziekenhuizen te gaan om de 
keuze tussen verzuiling of neutralisering. 
Ofwel een reformatorische kunstschool in 
Kampen, ofwel de technokratische kleur- 
loosheid waarin geen plaats is voor levens- 
beschouwing. Gelukkig heeft de humanis- 
tische beweging een derde alternatief ont- 
wikkeld: pluriformiteit. 
Het zou mensonterend zijn te doen of zie-
kenhuispatiënten alleen maar voorwerpen 
van technokratische zorg zouden zijn. Ie-
der mens is meer dan vlees alleen. Zeker 
op de grens van leven en dood speelt de 
levensovertuiging een belangrijke rol. Dat 
geldt voor patiënten en voor verpleging. 
Abortus, euthanasie, zelfdoding, orgaan-
transplantatie, stervensbegeleiding: je 
kunt niet om de levensbeschouwelijke 
vraagstukken heen. Maar het zou onzinnig 
zijn te doen alsof er de laatste vijftig jaar 
niets veranderd is. Toen de ziekenhuiswe-
reld tot stand kwam was vrijwel iedereen in 
Nederland christelijk. Geleidelijk aan is 
bijna de helft van onze bevolking dat niet 
meer. In ouderwets verzuild Nederland 
was het heel gewoon dat je naar een zie-
kenhuis van eigen kleur ging. Nu word je 
vaak opgenomen op grond van de speciali-
satie van het betrokken ziekenhuis. 
De blindedarmontsteking bepaalt waar je 
terecht komt, niet of je ooit als katholiek 
bent gedoopt. 

Niettemin doen we net alsof er niets ver-
anderd is. Konfessionele ziekenhuisbestu-
ren hebben de vrije hand openbare midde-
len eenzijdig te besteden aan konfessionele 
geestelijke verzorging. Je zou haast als 
humanistische beweging gedwongen wor-
den aparte humanistische ziekenhuizen te 
gaan oprichten! De zedenmeesterij van de 
Nationale Ziekenhuis Raad inzake eutha-
nasie bijvoorbeeld, dwingt je haast daar-
toe. Maar humanisten zijn altijd tegen on-
nodige verzuiling geweest. 
Daarom hopen we dat (politiek) Nederland 
de weg naar de pluriforme gezondheids-
zorg zal weten te vinden. Het Nationaal 
Centrum voor Geestelijke Volksgezond-
heid heeft al het goede voorbeeld gegeven. 
Ook de F.N.V. koos voor een dergelijke 
konstruktie. Noch verzuilen, noch neutra-
liseren, maar openstaan voor de ontmoe-
ting tussen de levensovertuigingen. 
Het ligt daarom voor de hand, dat de over-
heid alleen nog maar pluriforme zieken-
huizen zou gaan subsidiëren. In dergelijke 
ziekenhuizen zouden besturen, personeel 
en patiëntenbestanden (dat laatste is al zo) 
pluriform moeten worden samengesteld. 
Bijvoorbeeld geen achterstelling van hu-
manisten (er zijn amper humanistische 
ziekenhuisbestuurders). 

Ieder ziekenhuis zou een eerlijke keuze-
mogelijkheid aan geestelijke verzorging 
moeten aanbieden (in slechts 5% van de 
ziekenhuizen zit een raadsman of -vrouw 
in de geestelijke verzorging). Wat dat be-
treft zou de ziekenhuiswereld een voor-
beeld kunnen nemen aan het gevangenis-
wezen: alleen daar is een echte keuzevrij-
heid van geestelijke verzorging tot stand 
gekomen. En dat nog wel zonder eerst ka-
tholieke of protestante gevangenissen op-
gericht te hebben! Of mogen we binnen-
kort ook een reformatorische gevangenis 
in Kampen verwachten? Het is duidelijk: 
voortgaan met de verzuiling is een heilloze 
weg. 
Neutralisering is geen menswaardige weg 
als het gaat om levensvragen. Pluriformi-
sering is de enige oplossing in een pluri-
fond land. Waar wachten we nog op? Of 
misschien toch nog het bestaan van een 
katholieke blindedarmontsteking kan 
worden aangetoond? 
Humanisten geloven niet in Sint Juttemis. 

(r.t.) 

deelname 
proeftelling 
aangeraden 
Het Humanistisch Verbond heeft als een 
der eersten kritische kanttekeningen ge-
plaatst bij de voorgenomen volkstelling in 
1981. Onze kritiek was tweeledig. In de 
eerste plaats achten wij de vraag naar de 
kerkelijke gezindte diskriminerend voor 
een buitenkerkelijke levensbeschouwing 
als de onze. De uiterst ongelukkige vraag-
stelling leidde tot verdere achterstelling op 
allerlei gebied, bijvoorbeeld geestelijke 
verzorging in ziekenhuizen en zendtijd-
verdeling. 
In de tweede plaats vroeg het HV zich af of 
een totale telling wel zo gelukkig was uit 
privacy-, financiële en dóelmatigheids-
overwegingen. Een steekproeftelling kost 
minder, geeft vrijwel dezelfde nauwkeu-
righeid (zeker bij veel weigeringen bij een 
totale telling), kan sneller resultaten ople-
veren en wordt minder bedreigend ervaren 
voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. 
Het HV heeft in de afgelopen maanden 
vele kontakten gehad met het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek. Het is verheugend 
te kunnen mededelen dat wij erin geslaagd , 
zijn tot een nieuwe vraagstelling te komen 
die alle betrokken partijen (ook de kerken) 
in hoge mate bevredigt. De oude vraag naar 
de kerkelijke gezindte wordt „omge-
bouwd" tot twee nieuwe vragen: één naar 
de levensbeschouwelijke stroming waar-
toe men zichzelf rekent, en één naar de 
levensbeschouwelijke instelling waarvan 
men zichzelf als lid beschouwt. Hierdoor 
kan beter nagegaan worden hoe groot de 
humanistische geestelijke stroming in ons 
land is, en hoeveel buitenkerkelijken zich-
zelf toch nog als christen beschouwen. 

Begin februari wordt een proeftelling ge- 

houden. Aan een representatieve steek-
proef wordt de nieuwe vragenlijst voorge-
legd om na te gaan hoe de vele nieuwe 
vragen in de praktijk werken. Daarna 
wordt — in het parlement — besloten of de 
volkstelling uiteindelijk een totale of een 
steekproeftelling wordt. VVD, D'66 en de 
PvdA hebben nu al hun voorkeur uitgespro-
ken voor een steekproeftelling. 
Het spreekt voor zichzelf dat het HV ie-
dereen de volledige vrijheid laat om zelf te 
beslissen of hij of zij uiteindelijk aan de 
volkstelling wil meewerken. Dat hangt ook 
af van andere vragen dan de levensbe-
schouwelijke (diskrimineert de vragenlijst 
bijvoorbeeld vrouwen of andere relaties 
dan het huwelijk?). Wel zal het hoofdbe-
stuur trachten tegen die tijd met een advies 
te komen. Een goede, privacy-bescher-
mende telling zou immers van groot belang 
kunnen zijn voor de uitbouw van de huma-
nistische beweging. Niettemin blijft ieders 
vrijheid vanzelfsprekend voorop staan. 
In dit stadium, waar het gaat om een repre-
sentatieve steekproef als proef, moet men 
echter wel heel dringende redenen hebben 
om niet mee te werken. Immers: kom-
mentaren kunnen nog worden verwerkt, en 
vrijwillige deelname aan deze steekproef-
telling maakt het straks makkelijker deel-
name aan een totale telling te weigeren 
zonder de humanistische beweging al te 
zeer te benadelen. Een goed verlopen 
proeftelling levert vermoedelijk al zoveel 
materiaal dat we kunnen gebruiken, dat 
een totale telling voor ons minder urgent is 
(zeker als de resultaten weer zo lang op 
zich laten wachten!). 
Mijn advies is dus: iedereen moet in vrijheid 
zelf kiezen, een (kritische) deelname aan de 
proeftelling wordt aangeraden. 

rob tielman 

VIER HAIKU'S 

In de vorige Humanist publiceerden 
wij vier haiku's waarbij in het laatste 
gedicht éen hinderlijke fout is geslo-
pen doordat de tweede regel niet uit 
de voor deze dichtvorm vereiste ze-
ven maar slechts zes lettergrepen 
bestond. 
Met onze excuses aan de dichter de 
heer Rutgers drukken wij hierbij 
alsnog het volledige gedicht af. 

Het is maar een hond, 
Maar dwars door zijn ogen heen 
Kijk in zijn ziel. 

GEMEENSCHAPPEN 
Het Humanistische Verbond organiseert 
een regionale dag voor vrijwilligers die 
werkzaam zijn als bejaarden- en/of zie-
kenbezoek(st)er op woensdag 28 februari 
in de Beatrixschool aan de Beatrixstraat 9 
in Hengelo. 
Deze dag zal duren van half elf tot half vier. 
Opgave tot en met 26 februari bij: 
A. de Vries broeyer, Paulus Potterstraat 39 
in Hengelo. (telefoon 05400 - 11706). 

Op zaterdag 3 februari om 16.30 bijeen-
komst ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van de gemeenschap Doetinchem in 
„De Graafschap" aan de markt in Doetin-
chem. 
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