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1978 was een goed Verbondsjaar, om met 
Koot en Bie te spreken. Het Verbonds-
werk maakte een belangrijke groei door. 
Allereerst werd in het afgelopen jaar be-
sloten onze zendtijd te verdubbelen. Dit 
houdt een uitdaging aan de hele humanisti-
sche beweging in. Voor een nog breder 
publiek zullen wij moeten duidelijk maken 
waar wij inhoudelijk staan, waarmee wij 
ons daadwerkelijk bezighouden. 
En dat is niet gering. Zo zijn wij inhoudelijk 
aan het discussiëren over de kernwapen-
problematiek, de legalisering van euthana-
sie en zelfdoding, onze verhouding ten op-
zichte, van plant en dier, pedofilie, de 
raakvlakken tussen liberalisme en socia-
lisme, enz. Wij zetten ons daadwerkelijk in 
op allerlei gebied. Het afgelopen jaar ken-
merkte zich door een belangrijke groei bij 
de dienst geestelijke verzorging in zieken- 
huizen en het humanistisch vormingson-
derwijs in de scholen. Het jongerenwerk 
kwam weer op gang, er was veel publici- 
teit, de kontakten binnen de humanistische 
beweging werden aangehaald, en de kon- 
takten met maatschappelijke en politieke 
organisaties buiten onze beweging werden 
verder geïntensiveerd. 

En dat alles met te weinig mensen en te 
weinig geld. Het kan niet genoeg gezegd 
worden: onze beweging drijft op de inzet 
van ontelbare vrijwilligers die alle mogelij-
ke aktiviteiten ontplooien in hun vrije tijd. 
Een woord van dank is hier zeker op zijn 
plaats. Hetzelfde geldt voor onze steeds 
groeiende staf van funktionarissen. De uit-
stekende sfeer tussen beroepskader en 
vrijwilligers is een verheugend verschijn-
sel. 
Er is wel eens gezegd aan het eind van de 
zestiger jaren dat het Verbond een uitster-
vende zaak zou zijn. Het tegendeel is het 
geval. Op alle gebieden zet zich een duide-
lijke verjonging door, zonder dat dit tot 
onnodige spanning met de ouderen hoeft te 
leiden. Oud en jong beseffen voor een ge-
meenschappelijke taak te staan: pal staan 
voor het vrije denken in een tijd waarin 
dogmatisme en sektarisme weer lijken toe 
te nemen. En dan denk ik niet alleen aan 
Nederland. Wij maken deel uit van een 
internationale beweging die zich vrijwel 
overal geplaatst ziet voor onverdraag-
zaamheid of onderdrukking. Nederlandse 
verworvenheden als scheiding van kerk en 
staat, gelijkwaardige behandeling van on- 

Aflossing II 
Met ingang van dit nummer wordt Huma-
nist gemaakt door een nieuwe redakteur, 
Hes van Huizen (29). 
Wim Jungman heeft na een jaar de samen-
stelling van ons ledenblad weer overgege-
ven, omdat hij, anders dan zich eerst liet 
aanzien, na zijn pensionering binnenkort, 
zijn handen voorlopig toch blijft volhouden 
aan de radio- en televisierubriek die hij 
voor Het Parool schrijft. Jungman is ge-
lukkig bereid om adviserend voor Huma-
nist beschikbaar te blijven. 

Zijn opvolger is, na opleiding aan de 
School voor de Journalistiek en een daar-
opvolgende wereldreis van twee jaar, So-
ciale Geografie gaan studeren aan de Uni-
versiteit van Am-
sterdam. Met deze 
studie is hij zover 
gevorderd dat hij 
ernaast weer jour-
nalistiek werk is 
gaan doen. Na eer-
der de eindredaktie 
te hebben verzorgd 
van 	Het 
Schoolblad, het or-
gaan van de Alge-
mene Bond van Onderwijzend Personeel. 
is Hes van Huizen nu overgestapt naar 
Humanist. Iedere week wil hij op woens-
dag telefonisch op ons Centraal Bureau be-
reikbaar zijn (030-318145). En schriftelijk 
iedere dag; via postbus 114, Utrecht. 

Wij wensen hem veel sukses toe in zijn 
nieuwe funktie en onszelf daardoor een 
goed blad! 

De redaktiekommissie 

godsdienstigen, en verdraagzaamheid je-
gens ethische minderheden, moeten elders 
nog bevochten worden. 
Het is daarom verheugend dat de huma-
nistische beweging een groeiende is. Juist 
tegen de stroom in, leren wij onze innerlij-
ke kracht kennen. Hoe kwetsbaar het 
vrije, demokratische denken soms ook 
lijkt, zij maakt mensen weerbaarder dan 
het afhankelijkmakende of -houdende 
dogmatisme en sektarisme. Ik hoop dan 
ook dat in 1979 onze weerbaarheid, onze 
bereidheid op de bres te staan voor geeste-
lijke vrijheid en verdraagzaamheid, in ge-
lijke mate zal groeien als in het afgelopen 
jaar. 
Ik wens U een humanistisch 1979 toe! 

ROB TIELMAN 
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VAN HET HOOFDBESTUUR 
De vergadering van 15 december leverde 
een volle bak op. Er kwamen een paar 
benoemingen aan de orde. Zo komen 
Postma en Ornstein in een commissie van 
het humanistisch Thuisfront die de kwestie 
van de identiteit van (onze) militaire tehui-
zen na moet gaan. Moet dat nog wel ver-
zuild? Wij hopen eigenlijk van niet. Voorts 
komt Wichers in de Personeelscommissie 
(vacature mw. Vonhoff) totdat deze na het 
congres weer nieuw wordt samengesteld. 
De personeelscommissie kwam trouwens 
nog meer ter sprake; die had namelijk en-
kele voorstellen gedaan voor vergoedings-
en verlofregelingen van het personeel. De-
ze voorstellen werden aangenomen. 
Voorts was ook de samenstelling van het 
toekomstige hoofdbestuur weer onder-
werp van gesprek. Het is altijd een zaak 
van lange adem om tot een (denkelijk) goed 
voorstel te komen. 
Hoofdmoot was echter de nota van Diek-
stra (die hoogleraar gaat worden in Leiden) 
over zelfdoding. We hadden al eerder een 
veel langer stuk van hem hierover behan-
deld, en werken toe naar stellingname en 
actie. 
Het blijkt dat alle vroegere verhalen over 
de zelfdoder („zelfmoordenaar") — over 
zijn krankzinnigheid, zijn verstandsverbijs-
tering, zijn stoornis — gewoonlijk niet op 
gaan. De mensen zijn veeleer in een sociaal 

Onlangs is verschenen een tweede, bijge-
werkte druk (eerste druk 1967) van Ge-
schiedenis van het Humanisme in Nederland 
door dr. A. L. Constandse. 
Het 190 bladzijden tellende boek is uitge-
geven door Kruseman in Den Haag. Prijs: 
f 20,90. In 37 puntige schetsen — onderge-
bracht in vier hoofdstukken: De Middel-
eeuwen, De Republiek, de 19e eeuw en de 
20e eeuw — worden begrippen, stromingen 
en personen naderbij gebracht. Boeiende 
figuren als o.a. Geert Grote, Erasmus, 
Spinoza, Multatuli, Busken Huet, Allard 
Pierson, Domela Nieuwenhuis worden tot 
leven gewekt. 
In het slothoofdstuk over déze eeuw ko-
men aan de orde: atheïstisch socialisme, 
vrijdenkersbeweging, religieus humanis-
me, ontmythologisering, radikale bijbel-
kritiek, godsdienstloze ethiek, Humanis-
tisch Verbond en „God is dood". 
Het nawoord willen wij de lezers van 
„Humanist" niet onthouden: 
„Bij het begin van het laatste kwartaal der 
twintigste eeuw was de ontkerstening in 
Nederland, met name onder de jongeren, 
spectaculair voortgeschreden. De resul-
taten van het opinie-onderzoek en de sta-
tistiek wezen uit, dat formeel een derde der 
bevolking bewust onkerkelijk was, een 
derde katholiek en een even groot deel 
protestant. Maar van de „christenen" 
ging nog slechts dertig procent ter kerke of 
vervulde godsdienstige verplichtingen, 
zodat men kon zeggen dat de actieve aan-
hang der kerken nog slechts twintig pro-
cent van de totale bevolking omvatte. Vol- 
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onomkeerbare positie gekomen die voor 
henzelf onaanvaardbaar is; maar als zij 
daar uit willen stappen dan krijgen zij 
meestal geen enkel respons, laat staan 
hulp. Het onderwerp zelfdoding is in feite 
onbespreekbaar en geladen met morele 
verwerping. 
Wij hebben de plicht het uit die sfeer te 
helen, het onderwerp wel bespreekbaar te 
maken en te bevorderen dat mensen niet 
alsmaar gedwongen blijven worden om 
door te blijven leven als ze dat niet meer 
willen. 
Onnodig doden, ook zelfdoden, is onaan-
vaardbaar; maar onnodig doorleven ook. 
Thans zijn mensen die hun wens tot le-
vensbeëindiging, ondanks tegenwerking in 
de hele maatschappij (in plaats van even-
tuele hulp bij de afweging) meestal aange-
wezen op middelen die gruwelijk zijn, ook 
voor de omgeving. 
Het kan ook anders. Wij gaan bekijken hoe 
dit onderwerp geleidelijk aan in onze 
publiciteit en activiteit kan worden opge-
nomen. Het stuk van Diekstra gaat voor-
eerst naar Rekenschap. Maar er moet ook 
verdere publiciteit (radio en T.V.) komen, 
en invoering in het onderwijs (H.O.I.). 
Dit was de laatste vergadering van 1978, 
maar als de lezer van de Humanist dit on-
der ogen krijgt is het al 1979. We eindigen 
met de beste wensen voor dit nieuwe jaar. 

komen in strijd daarmee was de nog grote 
invloed der christelijke instituten in de po-
litiek, de economie, de strijdkrachten, de 
scholen, de ziekenhuizen: de „machtsap-
paraten" hadden nauwelijks nog een vol-
doende ideologische basis. Twee bis-
schoppen, Gijsen en Simonis, onderschre-
ven: „We houden de kerk nu nog overeind, 
maar straks zakt ze als een pudding in el-
kaar en stort de fagade helemaal in". (El-
sevier, 21 jan. 1978.) In België kwam men 
ook tot de conclusie, dat van de bevolking 
slechts twintig procent nog kerkelijk mocht 
heten. De verbreiding en verdieping van de 
humanistische waarden, die de ontkerste-
ning hadden veroorzaakt of bevorderd, 
ontvingen echter van de overheid geens-
zins de steun, waarin de theologie zich 
mocht verheugen." 

Huisvlijt 
'Soms krijg ik ineens een bevlieging om 
het een of ander kledingstuk voor me-
zelf te gaan maken. Ik heb er jaren gele-
den een tijdje les in gehad. Dan ging ik 
iedere donderdagmorgen met twee 
vrouwen hier uit de buurt ieder met een 
koffertje, waarin de eigen creatie in di-
verse stadia van wording zat, naar een 
les-juffrouw aan het andere eind van de 
stad. Zelden heb ik in m'n leven meer 
gelachen als wij daar met ons vieren de-
den tijdens die lessen. Nog steeds is het 
met mijn eigen handen verwerken van 
een lap stof tot een goed zittend geheel, 
een vorm van huisvlijt, waar ik bijzonder 
veel plezier aan beleef. 
't Ongelukkige is alleen, dat ik meestal 
op het laatste nippertje besluit om me 
voor een bepaalde gelegenheid in een 
eigen fabrikaat te hullen, terwijl ik het 
dan eigenlijk ook nog veel te druk heb 
met andere dingen, om me er rustig op 
te kunnen concentreren. 
De drie katten volgen de gebeurtenis-
sen op de voet en weten, dat ze vele 
spannende uren van dolle pret tege-
moet gaan. Om de beurt bespringen ze 
de lap stof, die eerst in z'n volle lengte 
op de grond in de huiskamer ligt met de 
papieren patroondelen erop gespeld, ze 
trekken met hun tanden spelden uit het 
speldekussen, ze spelen met de centi-
meter, volgen ademloos de bewegingen 
van de naaimachine en kouwen op los-
hangende draden. De schildpad voelt 
het ongewone van de situatie aan en 
tippelt me onafgebroken voor de voe-
ten. Omdat zo'n operatie vaak in een 
week-end z'n beslag krijgt, leeft mijn 
man ook geweldig mee. Hij draagt 
trouwhartig consumpties aan, wetend, 
dat zijn eigenlijke taak begint, als er ge-
past moet worden. Dan staat hij zo on-
geveer op zijn hoofd om te kijken of de 
zoom wel recht hangt en geeft blijk van 
een niet geringe deskundigheid, in de 
loop der jaren opgedaan. 
„Kijk eens naar dit bolerootje," vroeg ik 
hem laatst een beetje benauwd. Ik had 
het patroon nageknipt van een jasje, dat 
ik al eens eerder gemaakt had. Dat was 
een jasje met een bloezende rug, zodat 
de zo keurig in elkaar geregen bolero 
schitterend op maat gemaakt bleek voor 
iemand, die behept was met enge uit-
stulpsels ter hoogte van de onderkant 
van de schouderbladen. Ik heb die uit- 
stulpsels niet, dus hing er een nutteloze 
bolte op mijn rug, waarmee ik me abso-
luut niet in het openbaar kon vertonen. 
Nu had ik diezelfde ochtend de bij de 
bolero behorende rok, die net zo mooi 
was uitgevallen, per ongeluk bij het per-
sen met een te hete strijkbout ge-
schroeid, weliswaar aan de binnenkant,  
maar toch, nu weer met die rare zak van 
achteren, kreeg ik de aanvechting om 
de hele zaak tot poetslappen te ver-
scheuren. 
Dat heb ik niet gedaan en 't is goed ge-
komen. Met vereende krachten, onze 
monden vol spelden. En trots dat we 
zijn. Daar kan de mooiste winkeljurk niet 
tegenop. 

ANS SPIGT 

NIEUWE DRUK VAN „GESCHIEDENIS VAN HET 
HUMANISME IN NEDERLAND" VERSCHENEN 



Eind januari zal 
bij de uitgeverij 
van De Vrije 
Gedachte 	in 
samenwerking 
met het Huma- 
nistisch 	Ver- 
bond de derde 
druk van „Hu-
manisme, ook 
uw kijk op het 
leven?" van C. H. Schonk verschij-
nen. 
Het boek zal in de boekhandel ver-
krijgbaar zijn à f 9,— maar kan ook 
worden besteld bij de uitgeverij De 
Vrije Gedachte door f 9,70 (dat is 
inklusief portokosten) te storten op 
postgiro 274551. 
In het kader hiervan plaatsen we 
een artikel van de heer Schonk uit 
1950 en dat indertijd internationaal 
werd onderscheiden. Het artikel is 
nog steeds aktueel, maar de schrij-
ver stelt wel vast dat in de tussentijd 
met name het Nederlandse Huma-
nistische Verbond grote invloed in 
de Nederlandse samenleving heeft 
verworven zonder dat het getals-
matig een getalsmatig grote volks-
beweging is geworden. 

Humarlzrzco) 
geert ak2demisch vraagstuk 

iaa-7 eer lleventde gezindheid 
Het humanisme is tot op heden nog slechts een zaak geweest van kleine groepen van 
intellectuelen, die met elkaar discussieerden en congresseerden op meer of minder weten-
schappelijke of filosofische basis. 
Het is nog nergens uitgegroeid tot een grote bevolkingsgroepen omvattende levensleer, 
waaruit de enkele mens en de mensengemeenschaphet geloof en de bezieling kunnen putten, 
die nodig zijn om zich in dit leven staande te houden en om aan mens en wereld nieuw 
perspectief te bieden. 

In dit opzicht staat het humanisme ver 
achter bij de Christelijke en andere gods-
diensten, die wel geloof en bezieling heb-
ben kunnen schenken aan zeer grote groe-
pen mensen en die ook perspectief voor de 
mens hebben kunnen openen, al lag dit 
perspectief dan voornamelijk in het hier-
namaals. 
Wij .willen hèt hedendaagse humanisme 
niet elke invloed op de gang van zaken in 
de mensenwereld ontzeggen, zoals mis-
schien ook van elk filosofisch stelsel in-
vloed is uitgegaan als gevolg van de altijd 
durende. wisselwerking tussen het mense-
lijk zijn en het menselijk denken. 

Irrationeel humanisme 

Maar wanneer het humanisme eenmaal 
voor de mensheid wil gaan betekenen, wat 
de Godsdienst voor haar betekend heeft en-
grotendeels nog betekent, of wanneer het 
ook, alleen maar naast de Godsdienst een 
gelijkwaardige plaats wil gaan innemen 
voor die grote groepen van mensen die — 
om welke redenen dan ook — geen Gods-
dienst meer aanhangen, dan zal het toch uit 
de sfeer van filosofische bespiegeling en 
wetenschappelijke beschouwingen moe-
ten treden en buiten de kring van intellec-
tuelen zijn „zending" moeten gaan ver-
vullen. 
Wanneer het humanisme werkelijk een 
veel omvattende en in het leven der men- 
sen-  diep ingrijpende praktische betekenis 
zal willen krijgen, dan zal het zijn intellec-
tualistische gerichtheid moeten prijs geven 
en aansluiting moeten zoeken bij een alom 
aanwezige irrationele humanistische ge- 
zindheid. 

Humanistische vloek 
Ziezo! Die vloek is eruit! We beseffen heel 
goed, dat deze uitspraak door vele rationa-
listische humanisten als een vloek zal wor-
den beschouwd. Laat het dan de eerste 
humanistische vloek zijn! Wij kunnen haar 
niet terugnemen. Want het is onze overtui-
ging, neen, wij hebben de zekerheid, dat er 
veel meer irrationele humanistische ge-
zindheid onder de buitenkerkelijken be-
staat dan rationeel verantwoord humanis-
tisch inzicht en, — grovere vloek nog — wij 
menen dat dit ook altijd zo zal blijven en 
wij koesteren zelfs niet de behoefte om 
daarin verandering te brengen! 
Twee vragen behoeven hier nadere be-
schouwing n.l.: ten eerste: Wat bedoelen 
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wij met die irrationele humanistische ge-
zindheid? En ten tweede: Is die irrationele 
gezindheid inderdaad zo vloekwaardig, of 
zal zij bij nadere beschouwing in overeen-
stemming blijken te zijn met de toets der 
Rede, die het humanisme toch in laatste 
instantie aanlegt? 

De onbewuste humanist 
Schenken wij onze aandacht om te begin-
nen aan de onder „ten eerste" gestelde 
vraag: Wat verstaan wij onder die irratio-
nele humanistische gezindheid? Wij heb-
ben vele eenvoudige mensen ontmoet, bij 
wie deze gezindheid sterk leefde, maar die 
toch nimmer van enige humanistische 
theorie kennis hadden genomen, ja er wa-
ren er aan wie zelfs het woord humanisme 
volkomen onbekend was. Toch menen wij 
dat deze mensen méér humanist zijn dan 
menigeen, die uitstekend thuis is in de hu-
manistische literatuur en voor wie het 
woord humanisme tot de dagelijks ge-
bruikte woordenschat behoort. 

In dit verband denken wij graag terug aan 
de schone regels die de Nederlandse dich-
ter P. C. Boutens schreef: 
Wat is U of mij een naam, 
Wereld's prijs of Wereld's naam, 
Als de ziel de dingen weet en mint 
Dieper dan hun naam, mijn kind? 
Want zó zouden wij ook die humanistische 
gezindheid willen beschouwen: Als beho-
rende tot „die dingen, die de ziel weet en 
mint, dieper dan hun naam mijn kind". 
Want de ziel weet soms meer en eerder dan 
het verstand. En voor wie bezwaar heeft 
tegen het ondefinieerbare woord ziel, wil-
len we het nog wel anders uitdrukken. We 
zouden dan b.v. kunnen zeggen, dat de 
mens sommige dingen opmerkelijk juist 
„aanvoelt", of dat het zijn intuïtie is, die 
hem de samenhang der dingen openbaart. 

Vanzelfsprekendheid 
Maar hoe we het ook noemen, feit is, dat 
vele ongodsdienstige mensen tegenover 
het leven en de vragen van mens en kos-
mos staan op dezelfde wijze als de bewuste 
humanist. Maar dan juist met dit verschil, 
dat deze levenshouding als een volkomen 
vanzelfsprekendheid uit hun diepste we-
zen voortvloeit en zij zich weinig of niet 
bewust zijn van de eigen n.l. humanisti-
sche aard ervan. 
Laten wij niet vergeten dat het humanis-
me, voor zover het formulering vond, niet 
anders is dan de formulering van iets dat 
reeds bestond, n.l. van die humanistische 

- gezindheid. 
Chronologisch beschouwd was daar eerst 
die vanzelfsprekende humanistische ge-
zindheid en pas daarna heeft de mens po-
gingen gedaan zich deze gezindheid be-
wust te maken, haar in woorden te vangen, 
zich er rekenschap van te geven. Wanneer 
het Nederlands Humanistisch Verbond in 
zijn beginselverklaring zegt, dat het huma-
nisme is de levens- en wereldbeschouwing 
die niet uitgaat van het bestaan van een 
persoonlijk God, dan is dit niet anders dan 
de formulering van iets dat voor vele men-
sen reeds realiteit was. Want allang voor 
deze formulering waren er tallozen die niet 
uitgingen van het bestaan van een per-
soonlijk God, veelal echter zonder dat zij 
zich dat bewust hadden gerealiseerd. 

Stem van het geweten 
En wanneer datzelfde program zegt, dat 
het de mens beschouwt als drager van een 

_ niet aan persoonlijke willekeur onderwor-
pen normgevoel, dan is dat wederom niet 
anders dan de formulering van iets dat 
reeds bestond, want ook vóórdat deze 
formulering was gevonden, was de mens 
drager van zedelijke waarden. 
Wij willen daarmede niet zeggen dat de 
formulering, de bewustwording zonder 



vier haiku's 
Een haiku is een oude, maar nog steeds veel gebruikte 3-regelige Japanse dicht-
vorm. De eerste regel moet uit 5 lettergrepen bestaan, de tweede uit 7 en de derde 
uit 5. 

Goudgeel in herfstzon. 	Paddestoelen kring. 
Vredig drinkt het blad het licht Door de harde aarde heen 
Nu het einde komt. 	 Is het toch gelukt. 

Lichte volle maan. 	 Het is maar een hond, 
Stormwind drijft de wolken voort Maar dwars door zijn ogen 
Heeft de maan zo'n haast? 	Kijk ik in zijn ziel. 

betekenis zou zijn. Daarover spreken we 
straks nog. We willen er echter wel mee 
zeggen, dat het humanisme in zijn werke-
lijkheid reeds bestond vóórdat het zijn 
formulering vond en dat het ook thans bij 
vele mensen aanwezig is, zonder dat het 
bewust als zodanig wordt gekend. En dit 
onbewuste, vanzelfsprekende en niet re-
delijk doordachte humanisme is het, wat 
wij irrationele humanistische gezindheid 
noemden. 
Deze humanistische gezindheid nu is wijd 
verbreid onder al die mensen, die niet ge-
loven aan de bestiering van hun leven door 
een persoonlijk God, maar die nochtans —
en ja, waarom ook niet! — leven vanuit het 
beste en diepste dat in hen is. Deze huma-
nistische gezindheid treffen we aan bij ie-
der, die in de stem van zijn geweten zijn 
betere zelf herkent en niet de influisterin-
gen van een buiten hem staande God. 

Geluk van herkenning 

Deze gezindheid vinden we terug bij el-
keen, die bij zichzelf en bij zijn medemen-
sen en in al wat hem omringt, naar waar-
heid en echtheid zoekt. 
Humanistische gezindheid bezit ieder die, 
zonder zich op godsdienstige grondslagen 
te kunnen en willen beroepen, in de aller-
eerste plaats poogt om mens te zijn. 
Hoezeer deze gezindheid verbreid is, 
mochten wij telkens weer ervaren wanneer 
wij in de vertrouwelijke sfeer van huiska-
mer-bijeenkomsten voor buitenkerkelijke 
mensen over het humanisme spraken. 
Blijde verwondering en het geluk van de 
herkenning van eigen wezen straalden ons 
dan uit de ogen der toehoorders tegemoet. 
Wat wij hen vertelden was niet nieuw, het 
was hun eigen bezit, het was het diepste uit 
hun eigen zelf, dat zij alleen bij de naam 
niet kende. 
En wanneer wij dan vanuit die menselijke 
behoefte om te ontleden en toch te willen 
doorzien verder spraken over wat dan het 
waarachtige menselijke, van waaruit wij 
willen leven, is en wij het probeerden te 
benaderen, door te gewagen van het alleen 
aan mensen eigen besef van zedelijke 
waarden, en de alleen aan mensen eigen 
scheppende geest, dan ontmoetten wij op-
nieuw die blikken van verstandhouding. 

Richtinggevende kracht 
Want ja, vanuit dit zedelijk besef hadden 
ook zij geleefd, al had hen dit niet steeds 
klaar voor ogen gestaan. En ook zij wisten 
die scheppingsdrang en die drang naar het 
meer volmaakte in zich aanwezig. En 
wanneer wij spraken over de wonderbare 
natuur met zijn vele raadselen en over de 
grootsheid van de kosmos, waarmde wij 
ons in diep ontzag en innig verbonden we-
ten, maar voor welker raadselen wij wei-
gerden oplossingen te geven, die met onze 
redelijkheid in strijd zijn, dan schouwden 
zij wederom in hun diepste zelf. Zó hadden 
zij het eigenlijk altijd gevoeld. Slechts kre-
gen vage omtrekken wat scherper lijn. 
En telkens weer mochten wij het ervaren 
dat men uitriep: „Als het clát is, wat men 
humanisme noemt, wel, dan zijn wij altijd 
humanist geweest!" 
Het humanisme leeft als een vanzelfspre-
kende gezindheid, opwellend uit het meest 
wezenlijke onzer menselijkheid. Het leeft 
in de harten en hoofden van vele buiten-
kerkelijken als een meestal maar half be-
wuste, maar toch richtinggevende kracht 
en als een — zij het dikwijls latente — bron  

van bezieling. 

Maar houden wij ons thans nog een 
ogenblik bezig met de tweede hierboven 
gestelde vraag: Is deze humanistische ge-
zindheid om haar irrationele karakter in-
derdaad zo vloekwaardig, of zal zij bij na-
dere beschouwing in overeenstemming 
blijken te zijn met de toets der Rede, die 
het humanisme toch wil blijven aanleggen? 
Welnu, deze gezindheid is een realiteit. En 
er is toch geen enkele reden voor de ratio 
om het irrationele in zijn bestaan te ont-
kennen: Er moet alleen de bereidheid zijn, 
om al wat irrationeel ervaren wordt, aan de 
Rede te toetsen. En alleen en zodra blijkt, 
dat irrationele elementen de toets der Rede 
niet, of niet meer kunnen doorstaan, moe-
ten zij voor de humanist onaanvaardbaar 
worden geacht. Daarin ligt de garantie te-
gen het ontstaan van een nieuwe dogma-
tiek. 
Al wat in die irrationele gezindheid in strijd 
is met het redelijk denken, of er in latere 
tijd mee in strijd zal geraken, kan daaruit 
worden verwijderd. 
Het Christendom, gebonden als het is aan 
een voor eens en voor altijd geopenbaarde 
waarheid, moet vanuit zijn eigen beginse-
len dogmatisch zijn. Het moet aan het irra-
tionele Godsgeloof blijven hechten, ook 
wanneer dit met de stand van redelijk den-
ken strijdig raakt. Het is statisch. 
Het humanisme daarentegen kan zichzelve 
vanuit zijn eigen principe durend corrige-
ren. Het is principieel dynamisch en dus 
ondogmatisch. Maar nogmaals: dat wil 
geenszins zeggen, dat we het bestaan van 
irrationele elementen zouden moeten ont-
kennen. Dat immers zou neerkomen op de 
aanmatiging, dat het alles redelijk zou 
kunnen verklaren! 

„Humanologen" 
Een derde vraag rijst nu; n.l.: 
Is ons nu die irrationele gezindheid alleen 
voldoende? En ons antwoord luidt onmid-
dellijk: Neen, zeker niet! In de eerste 
plaats al zal zij, zoals wij boven reeds op-
merkten, blijvend aan de Rede moeten 
worden getoetst, opdat al wat in haar strij-
dig met de Rede is of geraakt er uit worde 
verwijderd. 
Daartoe zal het humanisme zijn eigen 
„Humanologen" dienen te hebben, en in 
zoverre zal het zijn academisch karakter 
moeten behouden. Het is echter een illusie 
te verwachten, dat ieder mens in staat is of 
ooit zal zijn, voor zichzelve deze gezind- 

heid redelijk te doordenken en te toetsen. 
Dat ware een onhumanistische ontkenning 
van de verschillen in aanleg, die er tussen 
mensen bestaan. 
De een heeft het vermogen ertoe en gevoelt 
er behoefte aan, de ander mist het intel-
lectuele vermogen dat er voor nodig is en 
volstaat graag met wat hem ook onberede-
neerd als vanzelfsprekend voorkomt. De 
laatste kan op een ander gebied van men-
selijk leven groot zijn: hij weet zoete tonen 
aan een viool te ontlokken, of hij blinkt uit 
in de een of andere tak van sport, of hij 
onderscheidt zich door de eenvoudige 
toewijding aan zijn dagelijkse arbeid. Men 
is niet pas volwaardig mens, als men óók 
filosoof is! 

Doelbewuste levensovertuiging 
Maar wel kan de vage, dikwijls al te zeer 
verscholen en latente humanistische ge-
zindheid tot sterker leven worden gewekt, 
wanneer zij uit de sferen van het half- of 
onbewuste in de kringen van het bewuste 
willen wordt getrokken. Haar heilzame 
werking voor mens en samenleving kan 
worden verveelvoudigd, wanneer deze 
onbewuste gezondheid uitgroeit tot een 
klare en doelbewuste levensovertuiging. 
Haar kracht neemt in veelvoud toe, wan-
neer al wat van haar sluimert of slechts half 
naar de oppervlakte dringt, wordt aange-
spoord zich ten volle te ontplooien. En een 
gezindheid ontplooit zich pas dan ten vol-
le, wanneer zij in gemeenschap met ande-
ren beleefd wordt, wanneer zij wordt on-
derhouden en gevoed met de zekerheid,  
dat men niet met haar alleen staat in dit 
barre leven. 

Prediken van humanisme 
Een humanisme, dat uit wil groeien tot een 
wereldomvattende beweging, die nieuwe 
levensinhoud en nieuw perspectief zal ge-
ven aan de miljoenen, voor wie de gods-
dienst heeft afgedaan, zo'n humanisme zal 
aan deze vage, vanzelfsprekende, irratio-
nele humanistische gezindheid moeten ap- 

buiten de academische sfeer 
waarin het tot nu toe heeft geleefd, moeten 
H
pa2lterne 

zat 
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treden en bij al diegenen, waarin ook maar 
een vonkje van deze gezindheid leeft, het 
vuur moeten aanwakkeren en onderhou 
den. Het zal deze gezindheid tot sterker 
leven moeten wekken. Nog anders gezegd. 
Het humanisme zal niet meer alleen bestu-
deerd, maar het zal ook „gepredikt" 
moeten worden! 
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Mitscherliet 
var Oe Vadar_ 
Vijftien jaar geleden, in zijn in 1963 ver-
schenen boek „Op weg naar een vaderloze 
maatschappij" schreef de thans 70-jarige 
Westduitse prof. dr. Alexander Mitscher-
lich: „Het centrale samenlevingsprobleem 
van onze tijd is het probleem van de va-
derloosheid — in zijn twee aspekten: het 
probleem van het gezin dat de vader ver-
liest, en het probleem van de samenleving 
die de vader-figuur, in welke vorm dan 
ook, zal moeten ontgroeien." 
Onlangs bezocht Rex Brico, verslaggever 
van Elseviers Magazine de geleerde en aan 
zijn verslag van dit gesprek ontlenen we 
dat gedeelte waarin de huidige plaats van 
de kerk aan de orde komt. 

Vraag: In 1963, toen genoemd boek van u 
uitkwam, bood met name het religieuze 
klimaat in de wereld een wat optimisti-
scher beeld dan nu. Men behoeft maar te 
denken,  aan het Tweede Vaticaanse Con-
cilie en de figuur van paus Johannes, die 
allerlei verwachtingen wakker maakten. 
Vandaag zijn de kerken leger dan ooit en 
bijna niemand gelooft meer in de toe- 

Humanisme 
zedenbedervend? 
Volgens de Bond tegen het Vloeken is het 
humanisme zedenbedervend. Dit blijkt uit 
een brief van de Bond aan het gemeentebe-
stuur van Genemuiden, dat zoals bekend 
overweegt „godslasterlijke" en „zeden-
bedervende" boeken uit de openbare 
bibliotheek te verwijderen. „Zedenbeder-
vend noemt de bond een levenshouding en 
de verwoording ervan die de meest ele-
mentaire gehoorzaamheid aan de geboden 
van God afwijst." (Volkskrant, 27-12-78). 

Visie van de Volkskrant 

Als het aan de SGP van Genemuiden ligt, 
zouden Van Praags Grondslagen van het 
humanisme, en Constandses Geschiedenis 
van het humanisme, uit de openbare 

komst van de Kerk. Wat zegt u dat over 
een geloof, dat zijn God vader noemt? 

„Ik ben altijd een overtuigd atheïst ge-
weest, maar geen domme atheïst die zijn 
ressentimenten op de religie uitleeft. Deze 
religie — het christendom — interesseert me 
echter helemaal niet meer. Dat moet ik u 
eerlijk bekennen. Wat men tegenwoordig 
nog aan christendom ziet, is niet veel meer 
dan prijzenswaardige sociale bijstand van 
klerikale aard. 

U ziet het einde dagen? 
„Ik schrik van mijn eigen moed om zoiets 
te zeggen, maar ik geloof inderdaad dat het 
einde van die godsdienst nabij is." 

Waarom? Wellicht omdat het christen- 
dom zijn Vader verloren heeft? 

„Ja, het sterven van de vaderlijkheid is 
ook tot de religiositeit doorgedrongen. Dat 
klopt." 
Maar zoiets kan toch ook tot een weder-
geboorte leiden? 

„Boven die klerikale sociale bijstand uit, 
bedoelt u? Ach nee, dat geloof ik niet. Die 
religie zit zo vol verlossingsvoorstellingen, 
die een grote rol spelen. Weet u: een religie 
die een gekruisigde vereeuwigt en waarin 
men zich naakt in elkaars armen werpt uit 
verlangen naar bevrijding van de wereld, 
dat is geen religie die de problematiek van 
deze nucleaire tijd zal kunnen beïnvloe-
den. De jachtbommenwerpers gieren door 
de lucht en op elke hoek worden kernkop-
pen verhandeld en daarboven bloedt 
Christus. Goed gemeend, dat wel, maar 
niet in staat om de koers van de wereld te 
korrigeren." 

Vervolgens wil Brico weten of Mitscher-
lich nog toekomst ziet voor andere dan de 
christelijke godsdienst. 

Diens antwoord: „Als er 0berhaupt nog 
toekomst voor religie is, dan zou ik zeggen 
dat die bestaat voor het boeddhisme. Om-
dat boeddhisten niet te kampen hebben 
met zo'n verschrikkelijk schuldprobleem 
als christenen en omdat, naar mijn mening, 
het boeddhisme de minst neurotische trek-
ken vertoont." 

bibliotheek moeten verdwijnen. De Bond 
tegen het Vloeken, die zich al eerder in 
antihumanistische zin had uitgelaten, ont-
vangt veel subsidies van gemeentelijke en 
provinciale overheden. Inmiddels heeft de 
provincie Drente besloten haar subsidie in 
te trekken, mede op grond van een artikel 
hierover in de Humanist. 
Het is een algemeen belang dat de ver-
schillende stromingen in ons land tot hun 
recht kunnen komen (b.v. via openbare 
bibliotheken). Het is geen algemeen belang 
dat groeperingen subsidie zouden ontvan-
gen om anderen monddood te maken. 
Het Volkskrant-bericht eindigde met de 
zin: „De bond hoopt het gemeentebestuur 
een dermate duidelijke omschrijving te 
hebben verstrekt dat het er in de praktijk 
mee zal kunnen werken"! Het valt te ho-
pen dat deze Humanist voldoende duide-
lijke informatie bevat om te weten wat 
voor vlees we met deze Bond in de kuip 
hebben. 	 ROB TIELMAN 

GA STKOLOM 

maandelijkse tijd-
schrift Radar-Pei-
ling. 

DE SFEER VAN DE 
VRIJE GEMEENTEN 
Vrije gemeenten zijn ontmoetingsgroepen 
waarin mensen samenkomen in een „vrij-
religieuze" levenshouding. Onze neder-
landse taal geeft (in tegenstelling met het 
engels) een gelukkige onderscheiding in-
zake godsdienst en religieus besef. Gods-
diensten zijn Heilsinstituten die een heils-
weg aanwijzen zo duidelijk als een zebra-
pad. Jung noemde het psychotherapeuti-
sche instituten voor de massa die niet 
moeten worden onderschat. Dostojewski 
gaf in zijn vertelling van de Grootinquisi-
teur een trefzekere analyse: vernietigend 
en toch eindigend in een kus op het voor-
hoofd. 
Religieus besef — het woord zegt het al —
heeft een ander startpunt. Het ervaart 
„een surplus" in de werkelijkheid om ons 
heen. Deze ervaring is geen ervaring van 
ons exacte denken. Ons exacte denken 
(gericht op de signalen van een causale 
samenhang) ontdekt geen enkele hogere 
bedoeling. 
Ons bewustzijn benadert de werkelijkheid 
ook vanuit een andere invalshoek: vanuit 
ons diffuse denken dat een grotere actiera-
dius heeft. Dat staat gericht (poëtisch en 
intuïtief) op een „surplus". Als Roland 
Hist schrijft: „O, zee, wat ben ik zonder u? 
Dan bedoelt hij niet: „Oh, H twee 0, wat 
ben ik zonder u?" Een kind kan hier de was 
doen. 
Omdat wij als mens een deel zijn van de 
ons omringende werkelijkheid ervaren wij 
ook in ons menselijk bestaan een „sur-
plus" van de ethische en aesthetische in-
spiratie. Sommige mensen belichamen dit 
surplus al heel duidelijk. In een handeling, 
in een gebaar, in een levenshouding; in een 
expressie van dit surplus: in Kunst. 
Religieus besef cirkelt om de vraag: langs 
welk spiritueel LEERPROCES kan het 
intuïtieve denken van de mensen worden 
wakker gemaakt. Dan wordt le Penseur 
van Rodin wakker; wordt Maria Pietà 
wakker. Wij confronteren onszelf met de 
Schaduw die ons naar de atoombom leidt: 
het narcistisch syndroom (ik, ik) en het 
sadistisch syndroom (het touw om de nek 
van de zwakke). 
Le Penseur en Maria Pietà: Als deze twee 
Symbolen van het diffuse en bezielde den-
ken (van het religieuze besef) bewust door 
de mensheid ervaren worden, zien vrije 
gemeenten een „gat" in de door twee syn-
dromen dichtslibbende toekomst. 

Barthold van Ginkel 

effll 	ILCO1b 
eashe Onze gastkolom 

wordt deze keer ge- 
schreven 	door 
Barthold van Gin-
kel, docent aan de 
Rijks Universiteit 
in Utrecht (pasto-
rale psychologie en 
counseling). Hij is 
lid van het hoofd-
bestuur van de Ne-
derlands-Protes-
tante Bond en me-
dewerker aan het 
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N. F. I. Schwarz is lid van D'66 en 
ondervoorzitter 
van het Humanis-
tisch Verbond. 
In dit artikel schetst 
hij zijn visie op de 
politieke mogelijk-
heden van een 
PvdA/VVD/D'66-
regering in de (na-
bije?) toekomst. 

N. Schwarz wikt en weegt alternatieven 

Hoe zon de nieuwe regering eruit moeten zien, opdat zoveel mogelijk van onze maatschap-
pelijke doeleinden — zoals deze staan in het „Humanistisch perspectief" — worden verwe-
zenlijkt? Met de „nieuwe regering" bedoel ik de volgende, die na de huidige komt. Die komt 
er zeker, ik weet alleen niet wanneer. 

Die westerse kultuur is in belangrijke mate 
gebaseerd op het christendom, whether we 
like it or not. In Nederland zijn we allen 
een beetje kalvinist, onverschillig ons 
kerkgenootschap of de afwezigheid daar-
van. Dat komt door het klimaat, denk ik. 
Hieruit volgt meteen dat de godsdienst 
geen geschikt kriterium is om politieke 

overtuigingen te onderscheiden. Dit blijkt 
ook uit het feit dat zeer gelovige christenen 
in het hele politieke spektrum van PSP tot 
SGP zijn te vinden, en dat grote partijen 
(b.v. de PvdA) zowel buitenkerkelijken als 
aanhangers van alle kerken onder hun kie-
zers tellen. Ik zou mij dan ook ten felste 
tegen een „humanistische politieke partij" 
verzetten, als die ooit zou worden opge-
richt. 
Wel kunnen godsdienst of levensovertui-
ging (maar ook b.v. geschriften van Marx) 
prima inspiratiebronnen zijn voor indivi-
duen bij het bepalen van hun politieke keu-
ze. 

Het assenkruis 

De gebruikelijke indeling van politieke 
richtingen in links/rechts is te simpel. 
Daarvoor is de verscheidenheid in politie-
ke onderwerpen te groot. Er zijn tenminste 
twee totaal verschillende soorten onder-
werpen. Je hebt enerzijds te maken met 
ekonomie, met financiën, met sociale aan-
gelegenheden kortom alle dingen die geld 
kosten: de materiële zaken. Die kun je op 
een horizontale links-rechts as uitzetten 
(zie figuur). En je hebt aan de andere kant 
de ethische waarden, de moraal en de 
mentaliteit: de vrijheid van meningsuiting, 
de vrijheid en gelijkwaardigheid van le-
vensbeschouwing, de Berufsverbote, de 
zedelijkheidswetgeving, en ga zo maar 
door: de immateriële zaken. Dat is in mijn 
gedachtengang een tweede as, die lood-
recht op de eerste staat. Zo krijg je een 
assenkruis. De mate van persoonlijke vrij-
heid kun je op die assen afzetten: Meer 
ekonomische vrijheid betekent opschui-
ven naar rechts, meer geestelijke vrijheid 
betekent opschuiven naar boven. Naar 
links en naar beneden is meer overheidsin-
grijpen. In dit veld kun je elke politieke 
partij zijn plaats geven. 
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Deze figuur zou nog kunnen worden uitge-
breid door helemaal links onder in de hoek 
de CPN te zetten, helemaal links boven de 
PSP, rechts onder de SGP en het GPV. En 
rechts bovenaan de hier niet als partij be-
staande anarchisten. Ook zou men nog de 
andere diagonaal (van links boven naar 
rechts onder) kunnen tekenen. Die ver-
deelt het veld in „dogmatisch" (links/on-
derste helft) en „niet-dogmatisch" (rechts/ 
bovenste helft). 

Immateriële zaken 

Als Humanistisch Verbond zijn we aller-
eerst geïnteresseerd in de immateriële za-
ken, de vertikale as dus. Maximale per-
soonlijke vrijheid, de grootste tolerantie 
jegens andersdenkenden en een minimum 
aan overheidsbetutteling op geestelijk ge-
bied, alles wat ons humanisten zo ter harte 
gaat vinden we het meest uitgesproken bij 
D'66 en de PSP. De VVD en de PvdA 
nemen daarbij een — nog alleszins aan-
vaardbare — middenpositie in: Bij beide 
partijen vielen er bij de wijziging van de 
zondagswet tegen het sluiten van sportfa-
ciliteiten op zondag enkele kamerleden uit 
de boot. 
De VVD was vóór Veronica, maar ook 
vóór het berispingsrecht van de Minister 
van CRM over aanstotelijke uitzendingen; 
de PvdA was tegen beide. De PvdA is voor 
medebeslissingsrecht van de werknemers 
in de bedrijven, maar met privileges voor 
georganiseerden. De VVD is wel voor vrij-
heid van demonstratie, doch tegen iedere 
vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid. 
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Maar zoals gezegd, beide partijen zijn nog 
best acceptabel vanuit het oogpunt van 
persoonlijke vrijheid in immateriële zaken. 
Het is duidelijk dat van de konfessionele 
partijen en de kommunisten wat dit betreft 
geen positieve bijdrage is te verwachten. 

VD/D'66-regering  

Gezien de huidige PvdA/VVD/D'66 meer-
derheid in het parlement zou een aantal 
reeds jaren broeiende immateriële hang-
punten door een regering van die samen- 

stelling binnen redelijke tijd kunnen wor-
den opgelost. Ik denk aan emancipatie van 
vrouwen en diverse minderheidsgroepen, 
regelingen ten behoeve van andere sa-
menlevingsvormen dan het huwelijk, 
rechten van minderjarigen, zedelijkheids-
wetgeving (pornografie, schennis der eer-
baarheid, pedofilie), zaken die met dood of 
leven te maken hebben (abortus, euthana-
sie, hulp bij zelfdoding), etc. 

Waarom komt dan zo'n regering zo moei-
lijk tot stand? Haar meerderheid (89) in het 
parlement zou toch groter zijn dan die van 
de huidige regering (77). Het CDA (althans 
de KVP-bloedgroep daarvan) zou na 60 
jaar regeringsverantwoordelijkheid einde-
lijk eens zijn plaats als „her Majesty's 
most loyal opposition!' kunnen gaan inne-
men. Het antwoord ligt in de horizontale as 
van de figuur: zolang PvdA en VVD niet 
ophouden elkaar op sociaal/ekonomisch/ 
financieel terrein te verketteren zoals ze de 
laatste jaren hebben gedaan, zolang zie ik 
een coalitie PvdA/VVD/D'66 maar moei-
lijk van de grond komen. 

Kabinet 
zetels 	% 

Tweede Kamer 
Zetels 

PvdA 6 37,5 53 38 
CDA 6 37,5 49 36 

• VVD 3. 19 28 • 20 
D'66 1 

• 
6 8 6 

16 100% 138 100% 

Nationaal kabinet 

Op 't ogenblik zie ik eigenlijk nog meer in 
de gedachte die door de VVD is geopperd 
'bij de laatste kabinetsformatie: een natio-
naal vier-partijen kabinet. Dat zou er aldus 
uit kunnen zien (zie tabel): 
Evenals in de Kamer zal in zo'n kabinet 
geen der drie grote partijen in zijn eentje de 
dienst kunnen uitmaken, maar twee van de 
drie hebben in iedere kombinatie een 
meerderheid. De immateriële zaken .zou-
den dus door de PvdA/VVD/D'66 meer-
derheid kunnen worden beslist, de ekono-
mische zaken door hetzij CDA/PvdA, het-
zij CDA/VVD, al of niet met D'66 aan hun 
zijde. Men gaat dan met wisselende meer-
derheden regeren. Het kan best, maar het 
wordt wel elke vrijdag stemmen geblazen 
in het Catshuis. 

Wat nu te doen voordat deze toekomstmu-
ziek wordt gespeeld? De drie partijen 
PvdA/VVD/D'66 zouden eens grondig de 
openstaande immateriële zaken die drin-
gend regeling behoeven, gezamenlijk 
moeten analyseren en de gemeenschappe-
lijke gezichtspunten daaruit' naar voren 
halen. Als pogingen om de regering daar-
over met voorstellen te laten komen falen, 
dan zouden er gedrieëlijk initiatief-wets-
ontwerpen over deze punten moeten wor-
den ingediend. Dan kan er mogelijk nog 
tijdens deze regering toch iets aan de ver-
wezenlijking van onze maatschappelijke 
doeleinden worden gedaan. Wellicht kan 
het Humanistisch Verbond daarbij bemid-
delend en stimulerend optreden. 
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EXPERIIMENT -MET THEOLOGEN IN TEAMS VAN 
MAATSCHAPPELIJK WERKERS WIJST 

Levensbeschouwing is niet los 
te maker n 	 °/1 hulpverlening 

REAKTIES 
VAN LEZER 

De redacteur behoudt zich de 
vrijheid voor brieven, zo nodig, . 
enigszins te bekorten 

RATIONEEL GELOOF (2) 

Ik kan een eind meegaan met de gedachte 
van Ir. J. Rutgers uit Amstelveen (Huma-
nist d.d. 15[12), dat alle materiële zaken 
om ons heen en ook wijzelf en dé levende 
natuur beschouwd kunnen worden als 
plaatselijke verdichtingen en verschij-
ningsvormen van de eeuwig in beweging 
zijnde universele energie. 
Ik vraag mij wel af: a) hoe is het mogelijk 
dat bij een bepaalde graad van deze ver-
dichting „ineens" bewustzijn/gevoel ont-
staat? Is dit dan niet reeds in potentie aan-
wezig? en b) waar blijft iemands bewust-
zijn/gevoelsleven bij zijn dood? Kan iets 
wat is verdwijnen? (vergl: energie). 
Ik kom daarom met de volgende aanvul-
lende stellingen: 
1. er is een eeuwig in beweging zijnde uni-
versele energie, met daaraan gekoppeld 
een eveneens eeuwig in ontwikkeling zijnd 
universeel bewustzijn/gevoelsleven. De 
mens is een plaatselijke en tijdelijke ver-
dichting en verschijningsvorm van beide. 

4Bij de dood lost de in één wezen gecon-
centreerde energie & bewustzijn/gevoels-
leven op en wordt weer opgenomen in de 
universele energie & .bewustz./gevoelsl. 
2. het streven van elk bewustzdgevoels1. 
is te groeien, te intensiveren. Bewustzijn is 
eigenlijk een stuk gevoelsleven dat zichzelf 
en zijn omgeving bewust is. Bewustzijn en 
gevoelsleven versterken .elkaar. Hoe in-
tenser en rijkergeschakeerd gevoelSleven, 
des te grotere bewustwording, en omge-
keerd. Het „doel" van een bewustzijn zou 
kunnen zijn d.m.v. prikkels het gevoelsle-
ven te verdiepen en te schakeren. Het uni-
versele bewustz./gevoels1. tracht de ener-
gie waaraan het is gekoppeld d.m.v. steeds 
grotere plaatselijke complexiteiten (herse-
nen) te verdichten, om zodoende zelf te 
verdichten en te schakeren. Deze verdich-
ting en schakering is een moeizaam proces, 
een ware worsteling. Dit zou de kern kun-
nen zijn van de 'evolutie. 
3, een mens is via zijn onderbewustzijn 
verbonden met het universele be-
wustz./gevoels1. Een „piekervaring" is 
het bewust ervaren van deze verbinding. 
Intuïtie en idealisme zijn uitingen van hèt 
universele die.in een mens kunnen optre- 

den. 
4. de „zin" van het bestaan, het „doel" 
van een menselijk leven is tweeledig: 

a. ontplooiing van eigen bewustwording/ 
gevoelsleven. Werken aan eigen geluk 
door situaties voor zichzelf te scheppen 

_ waarvan men een optimale voldoening on-
dervindt. Hoe ontwikkelder, veelzijdiger 
en creatiever iemand is, des'te beter zal hij 
hierin slagen. 
b. medewerking aan de voortgang van de 
evolutie, door zich in te zetten voor een 
betere maatschappij (= ontplooiing van ie-
der mens) en zorgvuldigheid te betrachten 
met plant en dier en de gehele materie. 
Het hoogste wat men in menselijk hande-
len kan bereiken is een integratie van beide 
doeleinden. KEES PIETERS, Gorkum 

Levensbeschouwelijke vragen zijn de we-
reld niet uit, zeker niet de wereld van de 
professionele hulpverlening. Naarmate 
kerkelijke organisaties minder aanspreken 
en de samenleVing zo pragmatisch wordt, 
dat godsdienst een taboe lijkt, gaan men-

, sen in nood steeds heftiger vragen stellen 
over de zin van hun leven. 
Dan blijkt ook, dat levensbeschouwing 
niet een soort „apart levensgebied" is: le-
vensbeschouwing niet los te maken uit de 
alledaagse ervaringen. Het is daar om niet 
te rijmen, vinden de betrokkenen bij het 
experiment, dat aandacht voor levensbe-
schouwelijke aspecten van de hulpverle-
ning wordt ondergebracht in aparte aan de 
„achterban" gebonden instellingen. 
Met onder meer deze conclusies is een ex-
periment afgesloten onder de noemer 
„Maatschappelijke dienstverlening en le-
vensbeschouwing". De resultaten van het 
experiment, dat vier jaar geduurd heeft, 
werden op 21 december j.l. naar buiten 
gebracht. Maatschappelijk werkers die bij 
het experiment betrOkken waren, hebben 
gemerkt, dat hun weerstand en wantrou-
wen tegenover de Kerk als het instituut 
van de „levensbeschouwelijke machts-
aanspraken en machtsuitoefening" nog 
veel groter was dan zij hadden verwacht. 
Levensbeschouwing is met de opkomst 
van een op professionele methoden geënte 
dienstverlening een taboe geworden. 
Daarom besloten de Theologische Facul-
teit van de Katholieke Hogeschool in Til-
burg, het Katholiek Landelijk Centrum 
voor Maatschappelijke Ontwikkeling en de 
Landelijke Organisatie voor Maatschap-
pelijke Dienstverlening, „Joint" tot een 
experiment, waarbij theologen in teams 
van maatschappelijk werkers gingen mee-
doen. 
De samenwerking werd uitgeprobeerd op 
drie plaatsen: Geleen, Deunie/Someren en 
in de Eindhovense wijk Woensel. In de uit 
deze drie plaatsen verzamelde gegevens 
zien de samenstellers van het eindrapport 
aanleiding de beleidsinátanties van over-
heid en van de maatschappelijke dienst-
verlening te vragen om de „experimentele 
leergang" voort te zetten en nog meer van 
dergelijke experimenten te starten. Colle-
ga's wordt aanbevolen: „Levensbe-
schouwing moet. Levensbeschouwing 
doet je goed." 
In het eindrapport wordt gesteld, dat voor-
al „levensbeschouwing" in de betekenis 
van de persoonlijke levensoriëntatie sterk 
naar voren kwam, juist omdat hier (in de 
maatschappelijke dienstverlening, red.) 
persoonlijke ervaringen mogelijk en com-
municabel zijn." Deze omschrijving hield 
ongeveer het midden tussen de aanvanke-
lijk gebruikte betekenissen van levensbe-
schouwing: de religieuze — met de associa-
ties god, godsbeleving, geloof, kerkelijke 
riten, mythen, geboden en verboden —
enerzijds en dé sociologische, omschreven 
als een geheel van waarden en normen, 
waarmee de mens zichzelf, zijn leven en 
zijn gedrag een plaats geeft in de samenle- 

ving. 
Door de discussies tussen theologen en 
maatschappelijk werkers aan de hand van 
hun dagelijkse werk, is de aanvankelijk 
sterke kloof tussen het traditioneel reli-
gieuze beeld van levensbeschouwing en dè 
existentiële betekenis ervan vervaagd: 
„Religie en geloof werden na verloop van 
tijd minder iets aparts, iets vreemds en on-
hanteerbaars. Daar wordt aan toegevoegd: 
„Mensen verwerven die bekwaamheid 
slechts als zij de bereidheid en de onbe-
vangenheid kunnen opbrengen, welke no-
dig zijn om de grondwaarden op te sporen, 
op basis waarvan zij aan elkaars levens-
voltrekking deelhebben." Die manier geeft 
hulpverlening precies de plaats die het 
heeft, vinden de mensen uit het experi-
ment: tussen stellingen in als „Hulpverle-
ning kan de problemen de wereld niet uit- 

• helpen" en „problemen kunnen wij, hulp-
verleners, methodisch in de greep krij-
gen.' 
Het experiment, dat door het wantrouwen 
tussen hulpverleners en theologen aan-
vankelijk faalde en een nieuwe start moest 
meemaken, is gedurende twee jaar door 
CRM gefinancierd. Particuliere fondsen 
zorgden voor aanvullende financiering. 

Het rapport van het experiment Maat-
schappelijke dienstverlening en levensbe-
schouwing bestaat uit vier delen: een alge-
meen deel en een per plaats, waar de teams 
werkten. Het is uitgegeven door de Joint, 
postbus 268, Den Bosch. Tel. 073-139920 

(uit: Welzijnsweekblad) 

GEMEENSCHAPPEN 

Bijeenkomsten 
Op 19 januari leidt Roel Zant in Heerenveen 
een gesprek in over „Humanistische sa-
menlevingsopbouw in Friesland". In 
Haarlem spreekt op 4 februari het kamerlid 
drs. J. Voogd over het onderwerp „Eutha-
nasie". Op 25 januari kunnen de humanis-
ten en andere belangstellenden in Gronin-
gen praten met prof. Tolhoek over het tema 
„Natuurwetenschap en samenleving". ln 
Nijmegen leidt op 22 jan. J. de Leede een 
gedachtenwisseling in over „Humanisme 
als inspiratiebron". Het onderwerp „poli-
tiek" staat tweemaal op het programma: 
op 19 jan. in Bilthoven behandelt Marcel 
Fresco het tema „Ethiek en de politiek" en 
op 21 jan. geeft A. J. Baljet in Zeist zijn 
visie op „Humanisme en politiek". Zeist 
en Bilthoven liggen heel dicht bij elkaar, de 
relatie tussen humanisme en politiek roept 
bij veel mensen vragen op. Dit is een gun-
stige gelegenheid om kort na elkaar hier-
over in twee bijeenkomsten te diskussië-
ren. Tenslotte melden we in dit overzichtje 
nog de bijeenkomst op 21 jan. in Den Haag, 
waar Yvonne Keuls spreekt over _Jan Rap 
en zijn maat". 
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Aantal 
katholieken 
gestegen? 
Onlangs konden we in de krant lezen dat 
het aantal katholieken gestegen zou zijn 
van 5.539.035 tot 5.597.070. Nadere bestu-
dering van het betreffende rapport van het 
Katholiek sociaal kerkelijk instituut 
(KASKI) leerde dat men geen eigen onder-
zoek had gedaan maar was uitgegaan van 
de (vaak verouderde) gegevens uit de be-
volkingsregisters. Wanneer durft het 
KASKI het eens aan de werkelijke feiten 
onder ogen te zien? Dan zullen heel andere 
gegevens boven water komen. Een aan-
wijzing daarvoor vormt het sterk gedaalde 
kerkbezoek (slechts 27,8%) onder katho-
lieken. Dat het KASKI ondanks deze aan-
wijzing durft te spreken over een stijging 
van het aantal katholieken, is wat je noemt 
pronken met inmiddels afgevallen veren. 

HVO-opleiding 
in Groningen 
In Groningen en Drenthe is er een over-
stelpende toename in de vraag naar Huma-
nistisch Vormingsonderwijs op basis-
scholen. In verband daarmee wordt in fe-
bruari in Groningen gestart met een extra 
cursus die opleidt tot vormingsleid(st)er 
HVO. Deze cursus duurt plm. 20 avonden, 
een weekend en enkele stages overdag. 
Wilt u na de zomer (of later) een aantal 
uren per week HVO-lessen gaan geven? 
Neem dan nu contact op met Liesbeth Au-
pers-Pols, Hoendiep WZ 2, Enumatil, tel. 
05940 - 3825. 

SIGNALEMENTEN 
• HIVOS organiseert samen met het 
Humanistisch Verbond en Humanitas een 
werkweek over ontwikkelingssamenwer-
king op 17 en 18 februari 1979 in het 
Kupersoord te Amersfoort. 
De bedoeling van dit werk-weekend is niet 
dat de deelnemers „alleen kijken en luiste-
ren", maar zelf méépraten en méédenken 
op welke wijze de kloof tussen rijk en arm 
kan worden verkleind. Deelnemerskosten 
(bij aankomst te voldoen) bedragen f 25,—. 
Reiskosten voor eigen rekening. Aanmel-
den en/of verdere inlichtingen bij (veld-
werksters) HIVOS, Huygenspark 37, 2515 
BA Den Haag, tel. 070 - 882264. 

• „Oorlogsverwachting en overlevings-
kans", uitgegeven door het Nederlands In-
stituut voor Vredesvraagstukken,  is een 
opinieonderzoek, dat werd gehouden in 
september 1977 door F. M. Roschar. 
Het onderzoek bevatte drie vragen: 
— De kans op een kernoorlog in West-Eu- 
ropa 
— De eigen overlevingskans 
— De overlevingskans van de nederlandse 
bevolking als geheel. 
Enkele gegevens: Er is een harde kern van 
pessimisten (7 á 10%) die de kans op een  

wereldoorlog binnen tien jaar altijd groot 
acht. Het aantal mensen dat een kernoor-
log uitgesloten acht is de laatste vier jaar 
aanzienlijk gedaald, van 42 naar 19%. 

Over de gevolgen van een kernoorlog 
maakt men zich geen illusies: de overgrote 
meerderheid van de ondervraagden denkt 
dat minstens zes miljoen landgenoten in 
dat geval zullen omkomen, terwijl ook de 
eigen overlevingskansen niet hoog worden 
aangeslagen. 
De nota is voor f 4,60 (inkl. porto) te be-
stellen bij het NIVV te Den Haag (giro 
1756564). 

• De Vereniging van Nederlandse Zie-
kenfondsen (VNZ) heeft een folder uitge-
geven „Vertrouwd met het ziekenfonds", 
vol informatie over de rechten en plichten 
van de verzekerde ingevolge de zieken-
fondswet en de AWBZ. Deze vereniging 
heeft al eerder folders uitgegeven over 
„ziekenfonds en vakantie", „ziekenfonds 
en bejaarden", „ziekenfonds en beval-
ling" en „ziekenfonds en gebit". Folders 
zijn aan te vragen bij: VNZ, Postbus 520, 
3700 AM Zeist, tel.: 03404 - 26811. 

• In Nederland leven ongeveer 80.000 
kinderen van buitenlandse werknemers. 
Voor velen van deze kinderen is het moei-
lijk zich aan te passen aan de Nederlandse 
situatie; slechts weinigen hebben een gun-
stig perspectief voor de toekomst. 
De brochure „Waar hoor ik bij?" van de 
stichting „Cura Migratorum" geeft een 
overzicht van de problemen, waarmee de-
ze kinderen te maken hebben. De brochure 
is te bestellen bij bovengenoemde Stich-
ting, Hinthamerstraat 177, 5211 ML — Den 
Bosch, tel. 073 - 14 51 99. (Prijs f 1,50 
exclusief- en f 2,30 inclusief portokosten). 

• Bij de Nationale Raad voor Maatschap-
pelijk Welzijn, Den Haag is een nota ver-
schenen: „de notitie Meijer besproken". 
Interesse? Adres: Eisenhowerlaan 146 -
2517 KP Den Haag. 

• De Nederlandse Gezinsraad (NGR), 
heeft een rapport uitgegeven „Eén-ouder 
gezinnen in de knel". Hierin wordt zowel 
op immaterieel als op financiële problemen 
ingegaan. Vooral die laatste hebben veel 
invloed op het reilen en zeilen van deze 
gezinnen. Aan de orde komen: eenzaam-
heid, onzekerheid, vooroordelen, werk en 
recht op kinderziektedagen, onbegrip op 
scholen en bij hulpverleners, mentaliteits-
kwesties. Adres NGR: Duinweg 1, Den 
Haag, tel. 070 - 54 85 00. 

• Op initiatief van de Nederlandse Fede-
ratie voor Bejaardenbeleid is een rapport 
„Inkomens- en vermogensbeheer van 
meerderjarigen, in het bijzonder in inrich-
tingen" verschenen. Eind 1975 werd een 
studiecommissie (Commissie Zeben) in het 
leven geroepen, die het uitgebrachte rap-
port besluit met: „Meerderjarigen dienen 
zo lang mogelijk het recht te behouden zelf 
voor hun belangen te zorgen. Onnodige 
bevoogding van meerderjarigen mag niet 
het gevolg van een onderbewindstelling 
zijn.' 
Dit mag pas „wanneer de rechter, deskun-
digen gehoord, de volle overtuiging heeft 
gekregen dat iemand niet meer behoorlijk 
voor zijn inkomen of vermogen kan zor-
gen." 

(Adres NFB, Eisenhowerlaan 114 - Den 
Haag). 

• Bij de Commissie Oriënteringsdagen is 
een werkmap verschenen over politise-
ringsbewegingen in het maatschappelijk 
werk, getiteld: „Dweilen met de kraan 
open". De werkmap nr. 11, die uit 76 pagi-
na's bestaat kan worden besteld door f 8,—
over te schrijven op girorekening nr. 38 92 
852, ten name van GAMMA, Utrecht, met 
vermelding „werkmap nr. 11. Commissie 
Oriënteringsdagen". 

• Bij de Landelijke organisatie voor 
maatschappelijke dienstverlening JOINT, 
is een nota verschenen „Algemeen maat-
schappelijk werk — visie op praktijk en toe-
komst", èn één over „De formatiebeleid-
opvattingen". Beide nota's kunnen besteld 
worden via gironummer 2904386 t.n.v. 
Joint, Den Bosch. De nota visie-AMW 
kost f 2,50 (inclusief verzendkosten) nota 
formatiebeleid f 3,50 (inclusief verzend-
kosten). 

VERB,* ND OP RTV 

RADIO 
ZONDAGS HILVERSUM I 
VAN 9.30-10.00 UUR 

4 februari 1979 DE ACHTERDEUR 
VAN NEDERLAND 
Nederland is een gastvrij land — zeg- 
gen ze. Wij zijn bezorgd over mensen 
die vervolgd worden, maar hoe gaan 
wij in feite om met vluchtelingen in 
Nederland? 
Samenstelling: Piet Brinkman 
Presentatie: Rina Spigt 

11 februari 1979 MAGAZINE 
Samenstelling en presentatie: Rina 
Spigt 

21 januari 1979 GEZEGD EN DUS GE- 
SCHREVEN 
In de dossiers van reklasseringsamb-
tenaren, maatschappelijk werkers, 
psychiaters, artsen van ziekenhuizen, 
kortom van allerlei hulpverleners, lig-
gen de — vaak trieste — stukjes van je 
leven opgeborgen. Maar hoe veilig zit 
je daar? 
Samenstelling: Piet Brinkman; Pre- 
sentatie: Rina Spigt 

28 januari 1979 MAGAZINE 
Samenstelling en presentatie: Rina 
Spigt 

TELEVISIE 
ZONDAGAVOND NEDERLAND 2 
VAN 20.30-20.35 UUR DE RUBRIEK 
„VIJF MINUTEN BEDENKTIJD" 

Humanist 
Eindredakteur: Hes van Huizen 
Gedrukt op kringloop-papier bij 
Brouwer Offset b.v., Utrecht. 
Redaktie-adres: 
Humanistisch Verbond, 
Oude Gracht 152, 3511 AZ Utrecht 
of Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
Telefoon: 030 - 31 81 45. 
Abonnementsprijs voor niet-leden: 
f 20,— per jaar t.n.v. Humanistische 
Pers, postgiro 58, Utrecht. 
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