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HET DORRE HUMANISME

sen in het godsdienstig leven van

onze tijd volgt, komt tot de conclu-
sie, dat er een stormachtig snelle ontwikke-
ling aan de gang is en dat het einde daarvan
nog lang niet in zicht komt. Mag ik dit aan
de hand van een paar voorbeelden duidelijk
maken?
Het Vaticaans concilie van de Rooms-katho-
lieke kerk toont een stroomversnelling van
moderne ideeén. Het lijkt of de kerk,
eeuwenlang gesloten voor progressieve ge-
dachten, plotseling de sluizen heeft openge-
zet voor de denkbeelden, die alleen in het
verborgene hebben kunnen groeien. Niet al-
leen de positie van de paus is een punt van
bespreking geweest, maar ook de plaats van
de leek in de kerk en de verhouding tot alle
niet-katholieken. De verdraagzaamheid, zelfs
de godsdienstvrijheid werd in alle ernst be-
sproken en het recht op de dwaling, het
recht op de persoonlijke gewetensbeslissing
is dan nog wel niet officieel erkend, maar
zal, binnen afzienbare tijd, erkend worden.
Een eeuw geleden werd het principe van de
godsdienstvrijheid door de toenmalige paus,
nog als een deliramentum, een dwaasheid,
veroordeeld en nu eist de meerderheid der
bisschoppen de vrijheid van godsdienst. Wie
deze ontwikkeling, laat ons zeggen, twintig
jaar geleden, had durven voorspellen zou als
een onnozele hals zijn beschouwd. Even ver-
bijsterend voor een toeschouwer is het feit,
dat de kerk in allerlei wereldse aangelegen-
heden haar stem wil laten horen en temid-
den van deze zaken is het openhartige ge-
sprek over liefde, sexualiteit en geboorte-
regeling het treffendst. Men mag zeggen, dat
de theologische problemen niet meer de
hoofdzaak van de agenda zijn gebleven, maar
dat de bisschoppen zich vooral bezighouden
met de boodschap van de kerk aan de mens
als maatschappelijk wezen, om zijn zorgen en
noden hier op aarde te verlichten.
Dat er een ontwikkeling gaande is om ook
de dogmas kritisch te bezien, en die te be-
schouwen als een belemmering voor de alge-

Wie ook maar enigszins de gebeurtenis-

mene liefdeboodschap, is nog wel niet op het
concilie ter sprake gekomen, maar ook deze
ontwikkeling zal op den duur, bij de hoogste
leiding terecht komen.

De nieuwe theologie heeft wel duidelijk veld
gewonnen en de sluizen zullen niet gemakke-
lijk gesloten kunnen worden de stroom is te
sterk. De Rooms-Katholieke kerk heeft de
isolatie doorbroken of is genoopt om de iso-
latie op te geven, staat in het volle licht en
staat open voor denkbeelden en stromingen,
die zij eeuwenlang heeft gebannen. De ge-
hoorzaamheid aan de autoriteit verzwakt het
respect voor de mens en zijn persoonlijke
keuze neemt toe. De tijd is niet ver meer —
de bisschop van Groningen wees daarop, in
een concilievergadering — dat het gemengde
huwelijk erkend zal worden, een consequen-
tie van de godsdienstvrijheid. Ik vind het,
als historicus, een bijna verbijsterende ge-
dachte, dat in de 16e eeuw de protestanten
verbrand werden, dat zij in de 17e eeuw
naar de galeien werden gesleurd of in bal-
lingschap werden gezonden, dat zij alleen
geduld werden als de Rooms-Katholieke
kerk de macht niet bezat om ze te vervol-
gen, dat zij in de 18e eeuw wel verdragen
moesten worden, omdat hun aantal zo groot
werd. Het Vaticaans concilie van 1870 sprak
nog ernstig over het DProtestantisme als de
wortel van alle verkeerdheden in de wereld
en nu, in 1964 spreekt de paus over ,onze
broeders in Christus” en van het ,,samen
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staan in de waarheid”. Men zegt dikwijls,
dat er geen nieuws onder de zon is, maar
wat is dan wel nieuws, vraag ik mij af.

De Anglicaanse kerk werd, niet lang geleden,
geschokt door een boekje van één van haar
bisschoppen. Robinson, die de traditionele en
verouderde voorstellingen omtrent God en de
opvattingen omtrent kerk, dogma’s en litur-
gie uiterst kritisch behandelde. Het boekje
,,Eerlijk voér God” laat inderdaad bitter wei-
nig over van de overgeleverde voorstellin-
gen; zo weinig, dat één van de kundige re-
censenten van het opzienbarende boek zei,
dat Robinson eigenlijk een atheist is. De
schrijver heeft deze kwalificatie, in een vol-
gend geschrift van zich geworpen maar het
komt mij voor, dat deze recensent gelijk
heeft.

Robinson namelijk is sterk beinvloed door
een aantal moderne Duitse en Amerikaanse
theologen, die — ik mag de kern van hun
gedachten wel zo weergeven — God niet
zien als een transcendente, boven de wereld
zijnde, eeuwige geestelijke werkelijkheid
maar als het wezen der dingen. Als men
deze opvatting doordenkt, blijft er inderdaad
van het Christelijk geloof, van deze verlos-
sings- en genadeleer niet zo erg veel meer
over. Het grote mysterie van het zijn, waarin
wij leven en waar wij een deel van zijn,
wordt dan niet meer als een persoon erva-
ren. Dit boekje van Robinson heeft ook bui-
ten de Anglicaanse kerk, ook in ons land,
grote indruk gemaakt en een groot gevoel
van onbehagen, spreekt uit tal van publika-
ties en redevoeringen. Een hernieuwd be-
zinnen op de Christologie zal moeten plaats-
vinden. Er is zich iets aan het voltrekken,
dat ik het best zo onder woorden kan bren-
gen: Het wereldbeeld en het mensbeeld van
de grote Christelijke kerken passen niet lan-
ger op het wereldbeeld en het menshbeeld,
dat de verschillende wetenschappen langza-
merhand hebben ontwikkeld.

Deze spanning, steeds groter geworden, is nu
gebroken. De mythen van het Christelijk
geloof worden steeds duidelijker als mythen
erkend en op de doordenking daarvan is alle
aandacht gericht.

Hoe de verdere ontwikkeling in de verschil-
lende kerken zal gaan valt niet te voorspel-
len maar het is niet overdreven te zeggen,
dat het Christelijk geloof een crisis door-
maakt, die de ernstigste is uit haar geschie-
denis. Het is wel zeker, dat die ontwikke-
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ling in een duidelijk humanistische richting
zich voltrekt en het is mijns inziens ook ze-
ker, dat de dogmatische kerken, juist omdat
zij traditioneel zijn, de zwaarste problemen
nog op te lossen krijgen, want men kan wel
geruime tijd de ogen sluiten voor nieuwe
ideeén, maar men kan ze niet ongestraft
links laten liggen.

U zult van mij willen aannemen, dat ik dit
alles zeg — zo goed als het mogelijk is, in
dit korte tijdsbestek — zonder een spoor van
leedvermaak, zonder vreugde, zonder hoo-
vaardij van: ,dat wisten wij humanisten al
lang en dat hebben wij wel zien aankomen.”
De absolute verdraagzaamheid, dat is het
respect voor de mens en zijn denkbeelden, is
niet bijkomstig in het humanisme, maar is
essentieel. 4
Waarom zouden humanisten verheugd zijn
als medemensen problemen hebben van zo
ingrijpende aard als zij zekerheden zien ver-
gaan?

Er komt steeds meer begrip voor het huma-
nisme en de grenzen naderen elkaar steeds
meer, steeds meer humanistische elementen
verschijnen in de gedachten der theologen.
Wel veel meer waardering en meer begrip
groeit maar het verwijt van dorre verstan-
delijkheid van het humanisme blijft. Niet
langer het verwijt van rationalisme maar
wel van de koele verstandelijkheid. En dat
is een oud en traditioneel verwijt dat ten
onrechte gegeven wordt. Het moderne, auto-
nome humanisme voelt zich in staat om een
bescheiden bijdrage te leveren aan het gees-
telijk leven in de wereld door aan hen, die
daarvan gediend zijn, het materiaal te leve-
ren om een zinvol leven te leiden, temidden
van vragen, die geen oplossing behoeven om
zinvol te kunnen leven.









