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EN WAT ZEGT EEN HUMANIST ERVAN 

A llemaal goed en wel", zei de man, 
met wie ik over het Humanistisch 

9! 	Verbond had gepraat, „maar ik ge- 
loof dat ik toch maar niet lid word. Niet 
omdat ik het niet met jullie eens ben, maar 
je moet goed begrijpen, ik ben maar een 
heel gewoon mannetje, en al die lui, die daar 
aan één stuk door bezig zijn met het uitvoe-
ren van zedelijke hoogstandjes, die bezorgen 
mij alleen maar een minderwaardigheidsge-
voel. Daar hoor ik niet bij." 
Die man in kwestie, heb ik er zonder al 
te veel moeite van kunnen overtuigen, dat 
zijn bezwaar berustte op een misverstand en 
ik zou dan ook geen behoefte hebben erop 
terug te komen, als mij niet schriftelijk ook 
nog een wat onvriendelijker opmerking had 
bereikt. Iemand schrijft mij over „huma-
nisten, die liefst voortdurend praten over de 
zogenaamde zedelijke waardering, en die 
zich blijkbaar op grond van hun eigen voor-
treffelijkheid het recht aanmatigen aan 
iedereen een rapportcijfer te geven voor fat-
soen of — tussen aanhalingstekens — „ze-
delijkheid". Alsof de mensheid daarmee ge-
baat was! Me dunkt, daar kan ik het wel 
weer mee doen! 
Laat ik eerst even iets zeggen over die zede-
lijke hoogstandjes. De man, die deze uit-
drukking gebruikte — alle hulde voor deze 
vondst! — noemde zich zelf een heel gewoon 
mannetje. Welnu, dat zijn de humanisten 
ook. De humanisten beschouwen zich zelf 
niet, en wensen ook niet door anderen be-
schouwd te worden als hele of halve heili-
gen, die zich boven de menselijke tekortko-
mingen hebben uitgewerkt, het humanistisch 
verbond is niet een soort helden-club, waar-
toe men alleen toegang heeft, wanneer men 
die en die graad van zedelijkheid heeft be-
reikt, of om de terminologie van mijn brief-
schrijver over te nemen een hoog rapport-
cijfer voor fatsoen heeft gehaald, nee, met 
overtuiging zegt de humanist Greshof na: 

Ik ben precies als Pietersen en Meyer 
Een doodgewone vaderlandse vrijer 

Maar nu die zogenaamde rapportcijfers voor 
fatsoen. Alsof, zegt mijn briefschrijver ho- 

nend, de mensheid daarmee gebaat was! En 
daarin ben ik het nu eens van harte met 
hem eens: als zedelijke waardering werkelijk 
neerkwam op het uitdelen van rapportcijfers 
aan onze medemensen, dan zouden we er 
goed aan doen, die hele zedelijke waardering 
zo gauw mogelijk over boord te zetten en we 
zouden er geen woord over vuil moeten ma-
ken. Maar zo is het niet! Met het geven van 
rapportcijfers heeft de zedelijke waardering 
niets te maken, en die waardering over 
boord zetten, dat kunnen we niet om de 
eenvoudige reden dat het hele leven daarvan 
doortrokken is. Mijn briefschrijver demon-
streert dat zelf ook bijzonder aardig: eigen-
lijk is zijn hele protest tegen die aanmati-
gende humanisten die zo overtuigd zijn van 
hun eigen voortreffelijkheid, een voorbeeld, 
ik wil niet zeggen een navolgenswaardig 
voorbeeld, maar dan toch wel degelijk een 
voorbeeld van zedelijke waardering. 
Van rapportcijfers weet ik meer dan mij lief 
is. Mijn beroep brengt nu eenmaal mee, dat 
ik ze geregeld moet geven en er mee moet 
werken, en ik heb dat altijd gedaan met het 
besef, dat je die dingen met de grootste 
voorzichtigheid moet hanteren, omdat de 
exactheid, die ze schijnen te bezitten en die 
er in elk geval door wordt gesuggereerd, er 
in werkelijkheid helemaal niet aan te pas 
komt. Maar hoe betrekkelijk de waarde van 
rapportcijfers in het algemeen al moge zijn, 
wie ze geeft, kan dat doen op grond van vrij 
duidelijke en meestal door anderen te con-
troleren gegevens. En wie nu wel eens over 
zedelijke waardering heeft nagedacht, en is 
gaan beseffen, dat die altijd weer gericht is 
niet op de handeling zelf, maar op wat er 
„achter zit", op de gezindheid, en dat die 
gezindheid, dus uit die handeling moet wor-
den opgemaakt, wat in de praktijk zo goed 
als altijd moet leiden tot gissen en vergissen, 
die begrijpt dat er van het geven van zo iets 
als rapportcijfers voor zedelijkheid nooit 
sprake kan zijn, gesteld al dat men dat zou 
willen. Maar bovendien de zedelijke waar-
dering is niet in de eerste plaats gericht op 
anderen, maar op onszelf. De keuze van onze 
eigen levenshouding en gedrag, het strijden 
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voor een ideaal, het verdedigen en het be-
vorderen van het ene, het verwerpen van het 
andere en het in verzet komen daartegen, 
dat alles wordt althans voor een deel be-
paald door zedelijk waarderen, en het is 
daarzonder niet denkbaar. 
Het zedelijk waarderen is kan men gerust 
zeggen met ons hele bestaan verweven. En 
juist daarom is het zo uiterst belangrijk, dat 
dit zedelijk waarderen zich kan voltrekken 
zonder vertroebeling. 
Wat ik daarmee bedoel? Laat ik om U dat 
duidelijk te maken het verhaal mogen ver-
tellen van de duizendpoten. Dit verhaal is 
helemaal geen vondst van mij, en er bestaan 
verschillende varianten van dit verhaal. De 
lezing die ik hier nodig heb, ziet er zo uit: 
De duizendpoten deden wat men van alle 
dieren ook met minder poten kan verwach-
ten: zij liepen. Zij hadden zich nooit afge-
vraagd, hoe zij hun poten moesten verzetten, 
zij zouden ook niemand hebben kunnen uit-
leggen hoe zij het eigenlijk deden, zij had-
den het zelf ook nooit behoeven te leren, 
maar zij deden het, heel gewoon. Als je als 
duizendpoot ter wereld gekomen was, dan 
bewoog je je natuurijk op die wereld ook als 
duizendpoot, dat lopen zat je van huis uit in 
de poten, dat was, om het in de taal te zeg-
gen die wij zo graag in deze kwartiertjes 
gebruiken, onverbrekelijk verbonden met 
het duizendpoot-zijn. Als er nu maar niets 
tussen gekomen was, dan zou het met het 
lopen van de duizendpoten verder heel glad 
verlopen zijn. Maar er kwam wel wat tussen. 
Een ouwe duizendpoot, wiens poten niet 
meer de lenigheid behouden hadden van zijn 
jeugd, begon middelen te beramen om toch 
vlot te lopen. Als hij zich nou maar gehou-
den had aan de pootbewegingen, die hij tot 
dusver zonder er zelf weet van te hebben 
altijd had uitgevoerd, maar helaas dat deed 
hij niet. Hij was namelijk niet een wijze dui-
zendpoot, maar hij leed aan de kwaal, die bij 
duizendpoten veel voorkomt, hij was ver-
bazend eigen-wijs. En zo kwam hij er toe 
een heel nieuw eigen systeem van poot-
beweging voor duizendpoten uit te denken. 
Hij ontdekte bijvoorbeeld dat je hele poot-
partijen kon stil leggen en dan toch nog 
vooruit kon komen: het lopen werd mis-
schien iets minder soepel, je verloor iets van 
je natuurlijke duizendpoot-elegance, maar 
daar stond tegenover dat de snelheid aan-
zienlijk kon worden opgevoerd. En bij de 
duizendpoten is men, zoals U bekend zal zijn, 
bijzonder gebrand op snelheid. Er zijn na-
tuurlijk veel hervormers van de loop voor  

duizendpoten opgestaan, en er bestaat lang-
zamerhand een hele reeks van loopvoor-
schriften, die de oudere duizendpoten door-
geven aan hun nagebroed. Maar als U mij 
nu vraagt, of het lopen van de duizendpoten 
er nu beter op geworden is — er zijn dui-
zendpoten, die daar niet zo gerust op zijn. 
Wat zij zeggen is dit: kijk wat sommige bui-
tenstaanders verwacht hadden, namelijk dat 
wij door al die voorschriften zo met onze 
poten in de knoop zouden raken, dat wij 
helemaal niet meer aan lopen toe kwamen, 
dat is niet gebeurd. Natuurlijk niet, dat kan 
nooit, het verzetten van onze poten is ons 
nu eenmaal aangeboren, wij kunnen het niet 
laten. Er zijn wel duizendpoten geweest, 
die geprobeerd hebben er mee op te houden, 
dat lopen was allemaal maar onzin vonden 
zij, je kon veel beter geen poot meer ver-
zetten. Maar ja, af en toe dan moesten ze 
toch eens ergens heen, en voor ze het zelf 
wisten, liepen ze al weer. Dus lopen dat doen 
wij nog wel. Maar ons elan, onze natuurlijke 
elegance en onze zekerheid die zijn we kwijt. 

r wordt van mij verwacht, dat ik zo mo-
gelijk iets verstandigs zeg in dit kwar-

-4  tiertje, dus ik moet nu haastig afscheid 
nemen van mijn duizendpoten. Wat ik ermee 
bedoeld heb, is hoop ik wel duidelijk, maar 
ik ben schoolmeester genoeg om het toch 
voor alle veiligheid nog een beetje uit te 
leggen. 
Precies zoals het natuurlijke lopen van de 
duizendpoten allerminst bevorderd is door 
de verschillende loopvoorschriften, zo is de 
natuurlijke zedelijke waardering vaak ver-
troebeld door de moraal. En nu kom ik terug 
op wat ik de vorige maal als een bederf van 
deze moraal heb gesignaleerd: het omkopen 
tot zedelijkheid. Ik houd bijzonder veel van 
het Sinterklaasfeest, maar de maar al te 
vaak toegepaste Sinterklaaspaedagogie „Wie 
zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe", 
vind ik een uiterst bedenkelijke manier van 
opvoeding. Wie kinderen of volwassenen op 
deze manier tot het gewenste gedrag tracht 
te brengen, die verwacht van hen niet meer 
dan een van alle zedelijkheid gespeende be-
rekening: „Natuurlijk zitten er aan het ge-
drag dat men van mij verlangt, eerst wel 
enige nadelen vast, maar vooruit die zullen 
later wel worden goedgemaakt door de voor-
delen die ik verwachten mag. En als ik doe 
wat verboden is, dan loop ik toch tegen de 
lamp, laat ik maar verstandig zijn, eerlijk 
duurt het langst." 

ilalliderkamp 

De buitenwerk-commissie van het Humanistisch Verbond organiseert in de week 
van 29 juli t/m 5 augustus, zoals reeds een reeks van jaren een kinderkamp in 
Elspeet, voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. 

De prijs bedraagt f 39,50 incl. f 2,— zakgeld. Dit kamp, waar de kinderen volop 
kunnen genieten en op de hoogte worden gebracht van de flora van de Veluwe, 
geniet reeds een uitstekende reputatie en staat onder leiding van de heer en 
mevrouw J. Weggelaar - Erasmusgracht 23 III - Amsterdam - Tel. 020-83919. 
Aanmeldingen: Centraal Bureau Humanistisch Verbond - Oudegracht 152 - Utrecht. 






