
ge JAARGANG NR, 42, 15 OKTOBER 1961 

NIEU MOORD 	DE UdEEX 
HUM VAN DE HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

Administratie Humanistische Luisterkring, Oudegracht 152, Utrecht. Postgiro 58. 

Abonnementsprijs f 4,— per jaar. Buitenland f 5,60 per jaar, voor België f 4,60. 
Voor leden van de Humanistische Luisterkring f 3,— per jaar. Losse nummers f 0,25.  
Contrib. Luisterkr. f 1,—. Dit bedrag tezamen met bovengenoemde f 3,— te voldoen. 

OPBOUW DER SAMENLEVING 

et is een nog steeds veel verbreid mis-
11 verstand, dat de humanisten zich alleen 

maar, om het mooi te zeggen, met 
„geestelijke zaken" bezig houden. Daarmee 
bedoelt men dan, dat ze wel veel praten en 
schrijven, bijeenkomsten en conferenties be-
leggen, maar weinig aandacht besteden aan 
praktische zaken. Niet zelden hoort men, dat 
als dat georganiseerde humanisme nu maar 
meer „deed" men wel mee zou willen doen. 
Nu gaat aan alle doen eerst overleg vooraf, 
en er komt weinig tot stand, waarover niet 
eerst, soms zeer uitvoerig gepraat en ge-
dacht is. Een huis kan niet gebouwd worden 
als er geen tekening is gemaakt en op papier 
vaststaat hoe het worden zal. 
Maar het is, ronduit gezegd, waanzin te me-
nen, dat de humanistische bezinning niet tot 
zeer concrete zaken zou leiden. Het gehele 
gebied van de geestelijke verzorging in ar-
beiderskampen, gevangenissen, ziekenhuizen, 
bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden 
is een uiterst praktische zaak, die bemoeie-
nis meebrengt met duizenden mensen, die 
daarbij geholpen worden. Daar is de laatste 
tijd ook nog de correspondentiekring voor 
huwelijkscontacten bijgekomen, waarbij het 
wel degelijk om dingen gaat in de praktijk 
van het leven. 
Er is echter veel meer. Om volwaardig te 
kunnen leven is meer nodig dan voldoende 
voedsel, een huis, minimaal onderwijs en be-
steding van vrije tijd. Naarmate deze eerste  

levensbehoeften vervuld zijn, ontdekt men 
leemten op allerlei gebied. We hebben in Ne-
derland een redelijke voorziening voor de 
oude dag, maar nog steeds een schreeuwend 
tekort aan moderne bejaardentehuizen. Met 
de toename van de vrije tijd stijgt de be-
hoefte aan gelegenheden waar sport kan 
worden bedreven, moeten er meer leeszalen 
en bibliotheken komen, zijn er clubhuizen 
voor de jeugd nodig, dienen er wijk- en 
dorpscentra gesticht te worden. Deze lijst 
kan naar believen worden uitgebreid, er zijn 
plaatsen in ons land waar men op dit gebied 
al zeer ver is, er zijn er anderen, waar het 
meeste nog ontbreekt. 
Het zijn, gelukkig overigens, niet alleen hu-
manisten, die menen dat hier voor hen een 
taak ligt. Maar het is zo, dat met de toene-
mende invloed van het georganiseerde hu-
manisme zijn vertegenwoordigers ook daar 
te vinden zijn waar mensen van velerlei ge-
loofs- en levensovertuiging hun belangstel-
ling richten op de dingen, die zouden moeten 
gebeuren om het leven meer leefbaar te ma-
ken en het niet laten bij kritiek. 
Het werken aan de opbouw der samenleving 
is vooral voor hen, die willen „denken met 
de handen" zoals een wijsgeer het eens heeft 
uitgedrukt, een mogelijkheid om aan hun le-
ven een rijker inhoud te geven, en tot een 
vollediger mens te worden. En daar is het de 
humanisten om te doen. 
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HET GROTE GEVAAR 

E
r zijn van die dingen die je niet met 
rust laten; die op de achtergrond van 
je denken aldoor rondspoken. U kent dat 

ook wel. Soms ben je ze een ogenblik kwijt, 
en dan schieten ze opeens weer naar voren. 
De ene keer gaat het om een. kwetsende op-
merking van chef of kermis; de andere keer 
om iets wat niet goed zit in ons werk of ge-
zin; en ook kan het wel eens de wereldsi-
tuatie zijn, die ons dwars zit. In elk geval; 
aan zo iets dacht ik, toen ik de titel opgaf 
van „Het grote gevaar". Dat slaat op iets wat 
me al maanden achtervolgt, al ben ik het 
soms ook weer een hele tijd vergeten. 
Maar U weet natuurlijk nog helemaal niet, 
waarover ik het heb. Laat ik dat dus eerst 
vertellen. Het gaat hierover: onlangs legde 
een vooraanstaand Nederlander zijn belang-
rijke functie neer wegens het bereiken van 
de pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij werd 
natuurlijk gesproken; ook door hem zelf. En 
als ik goed ben ingelicht, dan sprak hij over 
het grote gevaar dat het humanisme be-
dreigt. Hij sprak, geloof ik zelfs, van het 
grootste gevaar. Wat bedoelde hij met dat 
grote gevaar? U denkt natuurlijk aan de 
atoombom, of aan de oorlogsdreiging, of aan 
Berlijn, of de Kongo. Of misschien wel aan 
het wantrouwen in de wereld, of de honger 
en de ziekte in sommige onderontwikkelde 
gebieden. Of aan de overbevolking, of aan 
de gebeurtenissen als de terdoodveroordeling 
van die vijftienjarige negerjongen Preston 
Cobb. Dat zijn inderdaad allemaal grote ge-
varen voor het humanisme. Maar dat bedoel-
de die vooraanstaande Nederlander niet. 
Wat bedoelde hij dan wel? Niet de atoom-
bom, niet het onrecht, niet de overbevolking. 
Nee, hij zal dat allemaal wel als grote geva-
ren voor het humanisme beschouwen, Ber-
lijn, de ellende in Afrika en Azië, de rassen-
haat, maar het grootste gevaar voor het hu-
manisme vond hij toch ... het Humanistisch 
Verbond! Ja, dat zei hij. Ik weet niet pre-
cies wat hij bedoelde, maar ik kan het wel 
zo'n beetje raden; de verstarring, de organi-
satie, de verzuiling, de schotjesgeest, enfin 
al die dingen, waarover sommigen zich zo 
vreselijk bezorgd maken. Al heb ik nog nie-
mand eerder dat het grootste gevaar horen 
noemen. 
Ik wil U wel eerlijk zeggen dat ik me daar-
door geërgerd en gekwetst voel. Waarom zou 
ik mij verhevener, bovenmenselijker, onaan-
tastbaarder voordoen dan ik ben. Gekwetst 
en geërgerd! Niet voor mij alleen, maar ook 
voor die honderden in het hele land, die nu 
vijftien jaar lang, alle energie, vrije tijd, ge-
mak en soms gezondheid geofferd hebben 
voor de idee die in het Humanistische Ver-
bond. belichaamd is. En dat is nu juist vol-
gens deze man het grootste gevaar. Niet-
waar? Humanisme, dat betekent menselijk-
heid; en de organisatie van hen die de men-
selijkheid als uitgangspunt nemen voor hun 
levensovertuiging, dat is in deze tijd het 
grootste gevaar. Niet het facisme of het com-
munisme, of het poujadisme: of ook zomaar  

de onverschilligheid, neen, dat allemaal niet, 
maar het Humanistisch Verbond. 
De ervaring heeft me geleerd, dat degenen 
die met grote zelfverzekerdheid dergelijke 
dingen zeggen, geen flauwe voorstelling heb-
ben van dat waarover ze spreken. Misschien 
is het bij deze vooraanstaande Nederlander 
anders, maar tot nu toe heb ik gemerkt, dat 
men in zo'n geval zich zelfs niet de moeite 
had gegeven onze geschriften te lezen en van 
ons werk kennis te nemen. Daarom wil ik U 
nog graag eens vertellen waarom het mij 
gaat, en ik hoop dat U het ook zo voelt. Kijkt 
U eens: Het humanisme is eeuwenlang een 
zaak geweest van denkers en dichters. Dat 
is het nog. En dat is belangrijk. Want zonder 
diepgang en zonder ontroering is het niets. 
En ik kan U verzekeren dat er in de kringen 
van het Humanistisch Verbond zeer veel 
over het humanisme is gedacht en dat het 
zeer ernstig is beleefd. Onder andere, ons 
tijdschrift „Rekenschap" legt daarvan getui-
genis af. 
Maar nu gebeurt er iets in onze samenleving, 
de laatste tijd; de laatste eeuw al. Sommigen 
merken dat niet, maar het is toch zo. De 
brede massa die vroeger voor de meeste hu-
manisten niet meetelde, is een rol gaan spe-
len. Een andere rol dan vroeger. Dat is een 
gevolg van de fundamentele democratisering 
van onze samenleving. Daarmee bedoel ik 
niet alleen de politieke democratisering, 
maar ook de sociale die maakt dat men mee-
telt in de samenleving, en de culturele, 
waardoor ontspanning, onderwijs en kunst 
voor brede lagen toegankelijk worden. En 
tegelijk zijn er grote organisaties en orga-
nen ontstaan waarin het maatschappelijke en 
culturele leven zich afspeelt. Maar dat bete-
kent helemaal niet dat de mensen die wak-
ker geworden zijn, zich tegelijk ook bewust 
geworden zijn van hun menselijkheid, van 
hun plaats en hun taak in het moderne be-
stel. 
Het moderne humanisme heeft nu de oude 
idee van denkers en dichters gegrepen uit de 
sfeer van universiteit en werkkamer en die 
idee geplaatst midden in het dagelijkse leven 
van gewone mensen. 
We proberen dat tenminste, en uiteraard al-
leen voor hen die er van gediend zijn. Dat 
is niet een uitvinding van enkele zonderlin-
gen, maar een eis die de huidige wereld ons 
stelt. Anders worden diezelfde denkers en 
dichters weggevaagd door een ontwaakte, 
maar nog niet gerijpte massa, die dikwijls 
de oude levenspatronen heeft losgelaten zon-
der ergens anders werkelijk steun te vinden. 
Maar in de huidige samenleving kan dat al-
leen doeltreffend gebeuren door middel van 
een organisatie. Die organisatie is natuur-
lijk geen doel, maar middel en een onmis-
baar middel. Zo'n middel nu is het Huma-
nistisch Verbond. 
Jawel, jawel, zegt men dan, maar hoe zit het 
nu met het humanisme van dat Verbond? Is 
dat niet iets eenzijdigs? Wil dat Verbond het 
humanisme niet monopoliseren? Dan ant- 
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