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Portret van een humanist

Hebt u wel eens een humanist gezien? Stellig,
er zijn er vele, vele duizenden in ons land, je kunt
ze telkens tegenkomen. Maar hoe zien ze er dan
uit? Ach, heel gewoon, net als alle andere men-
sen. Aan hun uiterlijk kun je ze helemaal niet
herkennen. Je leert iemand pas kennen als hu-
manist na een nadere kennismaking. Als je
iemand vraagt: ,,wat ben jij eigenlijk, wat is
jouw geloof of levensovertuiging”’, kan het zijn
dat hij zegt: ,,ik ben humanist”.

Een humanist is dus iemand met een bepaalde
levensovertuiging.

Het uitgangspunt voor een levensovertuiging is
iets, dat wezenlijk bij de mens behoort, net als
zijn neus en zijn benen. Elke mens stelt wel eens
vragen als: ,,wat ben ik eigenlijk, waar kom ik
vandaan, waarom leef ik, wat maak ik van mijn
leven, welke houding neem ik aan tegenover an-
dere mensen?”’. Het stellen van deze vragen is
typisch menselijk, alle mensen in deze wereld
stellen dit soort vragen. De antwoorden kunnen
heel verschillend zijn. Wij weten dat er op deze
wereld verschillende godsdiensten en verschil-
lende levensovertuigingen zijn. Eén van die ant-
woorden is het humanisme.

Als ik u nu iets ga vertellen over de inhoud van
het humanisme moet ik u wel waarschuwen voor
een misverstand, dat we nogal eens tegenkomen.
Het misverstand namelijk, dat dit eigenlijk een
heel eenvoudige vraag is, waarop ook een heel
eenvoudig antwoord mogelijk is. De vragen naar
het wezen van mens en wereld zijn heel wat in-
gewikkelder dan de vraag: ,,Hoeveel is twee
maal twee?”. Toch kunnen we niet zeggen: ,,met
zulke moeilijke vragen houden we ons niet be-
zig”. We zijn immers z&lf mens en die wereld is
in de eerste plaats gewoon de bodem, waarop wij
staan. Hebben we ergens een houvast, staan we
op stevige en veilige grond of dreigen we soms
weg te zakken in een soort modder?

Elke levensovertuiging, ook het humanisme, is
dus een samenhangend geheel van gedachten en
meningen, antwoorden op de reeds uitgesproken

vragen, waarbij het best mogelijk is, dat sommige
meningen ook bij anderen voorkomen. Het gaat
echter om een combinatie van antwoorden, die
tesamen kenmerkend zijn voor een bepaalde le-
vensovertuiging.

Over het humanisme is reeds vele malen gespro-
ken. Waarom doen we dat telkens opnieuw? Wel
in de eerste plaats omdat de ervaring leert, dat
de humanistische gedachten voor veel mensen
van betekenis zijn, omdat het humanisme mensen
een eigen kijk op het leven, ook huin leven, geeft.
In de tweede plaats omdat er onlangs op een
bijzondere manier gewerkt is aan de formulering
van de inhoud van het humanisme. Een paar
maanden geleden heeft het Humanistisch Ver-
bond te Utrecht een congres gehouden en tijdens
dat congres hebben enige honderden humanisten
in een bepaalde zitting in kleine discussiegroe-
pen zich bezig gehouden met de vraag: ,,Wat is
nu eigenlijk de inhoud van het humanisme.”
Ruim tweehonderd moderne humanisten hebben
tesamen een portret getekend van zichzelf. Wij
gaan dit portret eens nader bekijken. De moder-
ne humanist is ongodsdienstig. Dat wil niet zeg-
gen, dat hij alles, wat de kerken zeggen, ver-
werpt. De gedachte van de naasteniefde bij-
voorbeeld, aanvaardt hij volledig. Maar als hij
kijkt naar het geheel van de antwoorden, die de
kerken geven op zijn levensvragen, dan consta-
teert hij dat dit geheel hem niet aanspreekt.

Een humanist is ook anti-dogmatisch. Dogma’s
zijn leerstellingen, die voor waar moeten wor-
den aangenomen zonder dat tegenbewijs is toe-
gestaan. Zulke waarheden kent de humanist niet,
alles staat principieel open voor het bewijs van
het tegendeel.

Buitengewoon belangrijk is de houding, die de
humanist, misschien moet ik wel zeggen: de
ideale humanist aanneemt tegenover zijn mede-
mensen. Daaraan onderscheiden we verschillen-
de kanten. In de eerste plaats is een humanist
een verdraagzaam mens. Hij aanvaardt volledig,
dat zijn buurman lid is van een kerkgenootschap
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