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Wat je zegt ben je zelf!

LAch jo, wat je zegt, ben je zelf!” Een uit-
drukking die wij allen kennen, van 8 tot 80,
als héet weerwoord voor denigrerende opmer-
kingen als zou de aangesprokene gek, gemeen
of laf zijn of enige andere onaangename karak-
tertrek vertonen. Afgezien van het feit, dat het
een aantrekkelijke titel leek, zou ik deze uit-
drukking vanmorgen willen gebruiken in de
zin van: ,,wat je over jezelf zegt, zo ben je
zelf ook echt.”

Of: ,,zoals men uit eigen woorden en handelen
naar voren komt, zo geeft men als het ware
een zelfportret!”

Ikt heb blond haar, blauwe ogen en ben erg
mager. Niemand is precies hetzelfde als ik
en mijn moeder zegt: ,,gelukkig maar!” Min
karakter is tamelijk slecht, want ik ben gauw
boos en ik heb medelijden met de idiootste
dingen, zoals iemand die plat praat... Ik
houd niet van afwassen, tafeldekken en gaan
slapen als ik mnet zo lekker aan het lezen
ben. School vind ik ook miet het fijnste van
het fijnste, maar als ik er eenmaal zit, vind
ik het miet eens zo erg! Voorlopig is min
doel om goed en wel van school af te komen.
Thuis heb ik twee zusjes en ik word altijd
op mijn kop gezeten. Ik heb het gevoel dat
ik en alle andere mensen bestaan om het
voor je kinderen en kleinkinderen gemak-
kelijker te maken, dan jij het hebt. Maar dat
weet ik mog mniet zeker, want ik heb mnog
niet eens kinderen. Verder ben ik een klein,
slordig meisje, dat het erg moeilijk vond een
opstel over zichzelf te maken!

Ik heb haast geen wenkbrauwen en blauw-
groene ogen. Ik houd wvan ruimtevaart, ik
ben geboren in het sterrebeeld Stier en ik
ben erg driftig en opvliegend. Ik schrijf links
en ben ongeduldig. Ik houd van lezen, teke-
nen, gymnastiek en handenarbeid en hon-
den. Ik heb een hekel aan mensen die on-
eerlijk zijn, aan verwende snotapen en aan
poezen. Ik ben iemand die geen doel heeft
en als ik over de 100 ben en sterf, dan wvind
ik dat niet erg. Ik heb dan lang genoeg ge-

leefd. Ik weet niet wat ik later wil worden,
maar dat doet er ook miet toe, want later is
er wel een leuk vak dat ik kan gaan doen...

Twee kleine zelfportretten van kinderen die
half augustus in de zesde klas van een lagere
school kwamen en daar van hun onderwijzer
als opstelonderwerp nu eens niet de keuze
kregen uit afgesleten stijlbloempjes als: ,Mijn
Hond”, ,,Onze Vakantie”, ,,Een Droom”, maar
— tevens bij wijze van kennismaking — ,,ver-
tel iets over jezelf!”

Als pleister op de wonde werd erbij gezegd,
dat het opstel niet langer behoefde te zijn dan
één a anderhalve bladzijde van een schrift.
Maar ik geef het u te doen! Gaat u er straks
eens voor zitten en vertel eens wat en hoe u
over zichzelf denkt! Dat valt niet mee!

En ook lang niet alle leerlingen uit die klas
schreven een even vlot en scherp portret als
dat van de beide voorbeelden.

Er waren er die nadachten over de vraag, waar-
om ze eigenlijk op de wereld zijn:

Het leven maakt me verdrietig of gelukkig.
Ik weet niet waarom ik leef. En als ik dood
ben, dan weet ik misschien helemaal niets
meer van mijn leven. Ik leef misschien voor
iets dat ik niet weet!

Wat zijn dat eigenlijk mooie, moeilijke gedach-
ten voor een aardig, intelligent meisje van 11
jaar! Vele kinderen trouwens beginnen zich,
rond de periode van het afsluiten van de lagere
school, af te vragen welke de reden is voor ons
bestaan op aarde en welke de rol is die zij te ver-
vullen zullen krijgen. Hoevelen van die kinderen
worden in de gelegenheid gesteld daar met
ouderen eens rustig over te praten? Hoevelen
worden het bos ingestuurd met de mededeling:
,daar ben je nog te jong voor!”; ,ach kind, ga
spelen, zolang wij voor je zorgen hoef je je
daar niet druk over te maken”; ,jij komt er
wel, geniet maar van je jeugd...” Min of meer
welwillende opmerkingen, maar die een kind
op de duur toch monddood zullen maken...
Maar dat terzijde.
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