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Bij alles wat je

Het is nu weer twee maanden geleden, dat de
spanning in het Midden-Oosten snel toenam en
wel zo snel en zo heftig, dat het alleen maar de
vraag was wanneer de onvermijdelijke oorlog
zou uitbreken en — leek het toen — Israél ver-
pletterd zou worden. Het was in die sfeer
— twee dagen voor het uitbreken van het feite-
lijke conflict — dat de Paus een beroep deed op
de grote mogendheden zodanige maatregelen te
treffen, dat de heilige plaatsen in Palestina zou-
den worden ontzien.

Het is dunkt mij goed om nu, nu de eerste emo-
ties wat tot bedaren zijn gekomen en wij weer
eens heerlijk alles aan het relativeren zijn, de
betekenis — positief of negatief — van dit be-
roep op dat moment te beoordelen, dan natuur-
lijk vanuit puur menselijk standpunt bekeken.
Politiek was dit beroep in alle opzichten op zijn
zachtst uitgedrukt, onverstandig. Immers, het
lag voor de hand dat de grote mogendheden
zich op dat moment te zeer met andere zaken
bezighielden dan dat er tijd of bereidheid zou
zijn om over het vrijwaren van de heilige plaat-
sen te praten, laat staan om maatregelen te tref-
fen. Een niet-treden in het beroep van de Paus
zou diens positie — politiek bekeken — ver-
zwakken en met name de mogelijkheid aanzien-
lijk verkleinen, dat een volgende keer aan een
op zich bijv. uiterst belangrijk verzoek van de
Pa}p(lis enige werkelijke aandacht zou worden ge-
wijd.

Maar ook in een ander politiek opzicht was het
beroep ongelukkig. Men kon er namelijk maar
al te zeer uit afleiden, dat de Heilige Vader het
losbranden van het conflict zonder meer als on-
ontkoombaar had aanvaard; daartegen protes-
teerde hij immers op geen manier.

Ook los van de politiek echter was het beroep
niet juist, eigenlijk niet waardig, als ik het be-
kijk vanuit zuiver menselijk oogpunt. Een be-
roep van een invloedrijk mens op de grote mo-
gendheden om maatregelen te treffen de heilige
plaatsen te ontzien. Stond dat voorop? Had juist
deze mens op dat moment niet al zijn invloed
moeten aanwenden om een onmenselijk conflict
te voorkomen? Let u wel, ik spreek nog van de

heilig is

dagen voorafgaand aan de oorlog zelf, dagen
waarin vrijwel iedereen dacht dat Israél ver-
pletterd zou worden (hoe ongelooflijk dat nu op
zich ook Kklinkt).

Het bericht van het beroep van de Paus klonk
velen ietwat onwerkelijk in de oren; er werd
vrijwel geen aandacht aan besteed; ik nam aan
dat het bericht verbasterd was overgenomen.
Toen echter op de eerste dag van de oorlog de
Paus alléén aandrong om Jeruzalem tot open
stad te verklaren en het conflict schijnbaar zon-
der meer aanvaardde, bleek wederom dat — laat
ik het maar weer duidelijk stellen — het be-
houd van de heilige plaatsen bij hem een hoge
prioriteit had; het leek zelfs hoger dan de men-
sen, betrokken bij het conflict. Natuurlijk zal
dat niet het geval geweest zijn, maar zelfs de
schijn is reeds te veel. Een volk dreigde ver-
pletterd te worden, mensen zouden sneuvelen,
een derde wereldoorlog zou misschien het ge-
volg zijn, maar de Paus repte alleen van de
heilige plaatsen.

Belangrijker dan dit te constateren is echter te
kijken naar mogelijke oorzaken. En dan kom ik
op iets wat de buitenkerkelijke mens, de huma-
nist in elk geval, aangaat en wat een essentieel
onderscheid met zich mee brengt met vele ge-
lovigen. Een onderscheid wat daarom van be-
lang is, omdat het direkt te maken heeft met
het niet-voorkémen, in feite zelfs uitlokken van
een — soms heilige — oorlog. Hoewel een ge-
lovige toch vaak waarde hecht — moet hech-
ten — aan voorwerpen, uiterlijkheden en zoals
in dit geval plaatsen, zal de humanist daar ten
behoeve van anderen wel respect voor hebben
maar deze nooit zo plaatsen, dat dat ten koste
van de mens zal gaan.

De heilige plaatsen beschermen, goed, maar
eerst de mensen; Jeruzalem tot open stad ver-
klaren, uitstekend, maar dan ook in de eerste
plaats om de mensen te beschermen. Handelt en
oordeelt men anders, dan verschuift men de
waarde van de mens naar iets — let u wel:
iets — waar sommigen waarde aan hechten en
gaat de eigenwaarde van de mens voor een
groot deel zo niet geheel verloren.

een radio-uitzending vam maandag 14 avgustus 1967












