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Wat betekent voor mij het humanisme? 

Om dit in beknopte vorm op papier te zetten 
is niet eenvoudig. Je vraagt je niet elke dag 
af waarom je dit zó doet en dat weer anders 
en vanuit welke achtergrond je handelen in 
zovele verschillende omstandigheden wordt be-
paald. Toch is het goed dit zo nu en dan te 
doen. 
Uitgangspunt is de mens en wel als autonoom 
wezen. Dit houdt in dat zij of hij bewust kiest 
en de richting die zij of hij zal gaan niet uit-
sluitend door de omstandigheden op dat mo-
ment laat bepalen. Zowel bij de omgang met 
volwassenen als bij de opvoeding van kinderen 
moet telkens en telkens weer worden gekozen. 
Berust niet het hele verloop van een enkel 
gesprek op kiezen? Het bepalen van een stand-
punt ten opzichte van datgene wat de gespreks-
partner inbrengt en de woordkeuze bij de be-
antwoording? En juist en vooral bij de opvoe-
ding van nog jonge kinderen moet elk moment 
weer worden overwogen of dat wat zij zo graag 
zouden willen nu wel zo gevaarlijk is en dus 
eigenlijk net zo goed kan worden toegestaan 
inplaats van gedachteloos verboden. 
Zelf ben ik opgegroeid in een vrijzinnig pro-
testants gezin waarvan de band met de kerk 
steeds losser werd tot er niets meer van over-
bleef. Het gezin bestond uit mijn ouders en 
vijf kinderen; 1 dochter en vier zonen. Dat men 
door de invloed van het leven binnen dit ge-
zinsverband zonder meer tot een bepaalde 
levensovertuiging komt, lijkt mij onwaarschijn-
lijk. Zeker niet als je reeds op jeugdige leef-
tijd in veel zaken richting bepaalt na over-
weging van al wat vanuit dat gezin tot je komt, 
maar ook daarin betrekt wat van buitenaf tot 
je komt. Dit leidde ertoe dat de richtingsbepa-
ling voor alle vijf kinderen volslagen verschil-
lend verliep. Wat mij persoonlijk betreft, heb 
ik veel meer van wat uit het gezin tot mij  

kwam moeten afwijzen dan ik heb kunnen 
aanvaarden. Het gezin heeft dus wel een rol 
gespeeld bij mijn richtingsbepaling, maar veel 
meer een negatieve dan een positieve. De om-
standigheden daar hebben mij in hoofdzaak 
gedwongen om mij heen te gaan zien of ergens 
anders ook iets was te vinden dat mij per-
soonlijk meer aansprak. 
Bij de bepaling van de wijze waarop kontakt 
met de medemens zal worden onderhouden, is 
voor mij altijd doorslaggevend geweest hoe dit 
kontakt voor die medemens van waarde zou 
kunnen zijn. Beter geen kontakt dan kontakten 
zonder positieve inslag. Geestelijk kontakt moet 
voor beide partners een bijdrage zijn tot ver-
sterking van de geestelijke achtergrond van-
waaruit de mens zich handhaaft met inacht-
neming van zijn medemens. Dit laatste houdt . 
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P. Blauw is geboren in 1912 te Obdam in 
Noord Holland in een veehoudersgezin. Na de 
openb. lagere school werkzaam in de tuinbouw, 
onderwijs gevolgd aan de tuinbouwschool te 
Hoorn, in fruitteelt en glastuinbouw gewerkt 
(deels in het buitenland) en sedert 1939 werk-
zaam bij de Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst. 
Eerst ruim 20 jaar in het consulentschap Hoorn, 
de laatste jaren in het consulentschap Gelder-
malsen. In deze jaren ook het diploma tuin-
bouwvakonderwijzer gehaald en enkele specia-
listische cursussen gevolgd. 
Echtgenoot en vader van vier kinderen. Hob-
by's liggen op het maatschappelijke vlak. Wel 
grote politieke belangstelling, maar geen lid 
van een of andere politieke partij. Naar eigen! 
mening nog al realistisch ingesteld. Ontoegan-
kelijk voor sprookjes en fabeltjes ongeacht of 
deze een confessionele dan wel een monarchale 
inslag hebben. 












