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Orgaan van DE HUMANISTISCHE LUISTERKRING 

Wat betekent voor mij het -i-fiumanisme? 

„Wat betekent het H.V., c.q. het Humanis-
me voor U?" is een vraag, die heel wat ge-
makkelijker te stellen dan te beantwoorden 
is. Men zou er óf een zeer uitvoerig óf een 
kernachtig antwoord op willen geven. Het 
eerste zou evenwel buiten dit kader en wel-
licht ook buiten mijn vermogen vallen, het 
tweede bergt de gevaren van elke simplifi-
cering in zich. 
Toch waag ik 't er maar op: het humanisme 
is voor mij een levenshouding. Ik kan dit 
misschien verduidelijken door te wijzen op 
m'n dagelijks werk temidden van mensen, 
jónge mensen. Natuurlijk is het ondoenlijk 
je áls humanist op te stellen, je bént het. 
Het lijkt me, dat die geestelijke hóuding iets 
is dat in je jeugd wortelt, in je puberteit 
meer en meer identiteit krijgt en je hele 
verdere leven meebepaalt. 
Vandaar dat ik er zo gelákkig mee ben dat 
ik ook in m'n werk — ondanks alle kopzorg-
jes en botsinkjes van alle dag — voel en 
soms zelfs zeker wéét, dat ik iets voor mede-
mensen ben. En zoals ik wel eens van of door 
oud-leerlingen bemerk, waren het vooral 
m'n houding ten opzichte van de klas en 
m'n voortdurende bereidheid open te staan 
voor anderer meningsuitingen, die hen iets 
positiefs gedáán hadden. 
Het is natuurlijk niet, dat ik zo'n voortref-
felijke en fijne vent zou zijn. Het gaat om 
de mógelijkheid in je leven het mede-mens-
zijn waar te maken. De een zal daaraan meer  

behoefte voelen of zal door zijn karakter-
structuur gemakkelijker tot contact komen 
dan de ander. Als hoofdzaak voel ik de in-
nerlijke bereidheid — of positiever nog: de 
dráng — open te staan en jezelf te zijn. Je 
niet in een ivoren toren of achter een fagade 
terug te trekken. 
En waarom ben ik lid van het Verbond ge-
worden? Wel, enerzijds uit de behoefte van, 
meen ik, een ieder die zich rekenschap geeft 
en positief in het leven staat, zich daarin 
met anderen te verdiepen en te schragen. 
Anderzijds uit het besef dat, willen we tot 
een mensengemeenschap — hoe utopisch 
die nu vaak lijkt — geraken, wij daartoe nu 
en naar vermogen gezámenlijk hebben bij 
te dragen. 

Kees Polderman 

peosonalia 

Geboren 4 sept. 1915. Gehuwd, 4 kinderen. On-
derwijzersakte 1935, geen uitzicht op aanstelling. 
Bankemployè (correspondent vreemde talen, co-
deur) tot 1958. Toen alsnog naar het onderwijs, 
hetgeen o.a. jaren van onafgebroken studeren 
meebracht. Sindsdien behaalde akten: Hoofd-
akte, Engels L.O., Duits L.O., Engels M.O.-A. 
Moest door deze studie ook Verbondsfunkties 
(o.a. gemeenschapssecretaris, commissie Buiten-
werk) opgeven. 
Moest door deze studie ook Verbondsfuncties 
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door de techniek. Ook in ander opzicht leven we 
in een benauwde wereld, zonder God, waarin de 
mondig geworden mens zich afvraagt: waarom 
eigenlijk? De meesten ervaren dat niet zo be-
wust, maar ze weten niet goed raad met hun be-
staan en dobberen tussen persoonlijk komfort en 
verlangen naar gemeenschap, tussen berusting en 
opstandigheid, tussen eros en agressie. Kunnen 
we ons leven opnieuw betekenis geven? Dat is 
het juist wat de humanist beoogt. Humanisme is 
juist betekenis geven. Allereerst door duidelijk 
te maken dat het bankroet van een oude politiek 
en een oude moraal niet alleen ondergang is, 
maar vooral ontstaan van een nieuwe politiek en 
een nieuwe moraal, die zijn weerklank vindt in 
West en Oost, in Noord en Zuid. 
Een nieuwe politiek vergt van alle mensen over 
de hele wereld te vertrouwen op eigen moge-
lijkheden; niet op machtsorganen, maar op ieders 
scheppend vermogen. Wie ergens een school 
sticht, een ontmoetingscentrum maakt, een land-
bouw-experiment onderneemt, werkt daaraan 
mee, juist doordat hij de eigen krachten bij an-
deren vrij maakt. We moeten begrijpen dat de 
techniek onze wereld omwentelt in het groot en 
in het klein. Ze stelt ons in staat om met en voor 
elkaar onze vitaliteit te ontplooien. Mits we in 
direct kontakt met anderen de spankracht weten 
te wekken die nodig is om te doen wat mogelijk 
is. Dat zal ook nieuwe politieke en organisatori-
sche vormen doen ontstaan en bestaande vormen 
nieuw leven inblazen. 
We moeten begrijpen dat dit ook een moraal 
vergt die ons leert techniek en organisatie onder-
geschikt te maken aan de menselijke vitaliteit. 
En die leert van informatie te eisen dat ze boeit 
door de nieuwe mogelijkheden die ze laat zien. 
Maar dat veronderstelt een morele omwenteling. 
Te lang is moraal eenzijdig verbonden geweest 
met sexualiteit. Maar moraal raakt het hele le-
ven. We hoeven ons ook niet zo ongerust te ma-
ken over een nieuwe sexuele vrijheid, als dat 
werkelijk sexuele gemeenschap betekent. Paring 
is een stuurloos  gebeuren tussen twee enkelin-
gen. Echte sexuele gemeenschap is een ontmoe-
ting waarin twee mensen met elkaar iets van 
hun leven maken. Daarin uit zich een nieuwe 
moraal die van toepassing is op het hele bestaan 
van moderne mensen. Wij kunnen zèlf iets van 
ons leven maken: een menselijk experiment van 
gezamenlijk handelen, dat ieders bestaan volle-
diger maakt. Het is juist die zelfbepaling in sa-
menwerking die bij ons zelf en anderen de vita-
liteit wekken kan, die we meer bejubelen dan 
beleven. 
De omwenteling in techniek, weten en denken 
heeft de oude zekerheden ondermijnd; de mo-
derne mens is niet langer veilig geborgen in een 
vertrouwde wereld. Dat verlamt zijn vitaliteit. 
Maar de nieuwe wereld biedt hem meer moge-
lijkheden dan ooit. Als hij maar beseft dat hij 
zijn leven zelf vorm moet geven; en de naam 
van die vormgeving is scheppend vermogen, 
creativiteit, in het grote en het kleine, waarbij 
hij de ander niet missen kan: zelfbepaling in so-
lidariteit. Dat is humanisme. Dit besef stelt hem 
in staat tot een handelen, dat het leven leefbaar 
Maakt. Het is een teken waarop hij zich richten 
kan; het geeft betekenis aan zijn bestaan. Arbei-
den en niet vertwijfelen. Jonge mensen maken 
samen een gezin, werken met en voor elkaar, en 
krijgen een kind. Ze geven het prulletje een 
naam. En dan hééft het leven betekenis. Die be-
tekenis kan men niemand aanpraten. Maar wie 
het ervaart, weet het. 

J. P. VAN PRAAG 

Wat bebakent het? 
Vaak stuit men op dingen waarvan men de be-
tekenis niet kent. Dat zal U wel net zo gaan als 
het mij gaat. Soms zijn het woorden, soms zijn 
het toestanden of ontdekkingen. Wat is een gas-
plasma, wat is DNA? Wat doet het Wereld Geld 
Fonds, waarom worden de ontwikkelingslanden 
steeds armer? Dikwijls weten we niet wat er aan 
de hand is, soms begrijpen we de woorden niet 
die gebruikt worden. Dat geeft ons een gevoel 
van onbehagen. We kunnen de zaken niet volgen 
en voelen ons onzeker. Datzelfde gevoel overvalt 
ons soms in een vreemd land; we kennen de be-
tekenis van de woorden niet; en ook niet van de 
gewoonten. We weten niet goed wat we er mee 
aan moeten. 
Zodra men de dingen een beetje begrijpt, wordt 
het onbehagen al een stuk minder. Een onweer 
kan heel dreigend zijn. Als men snapt wat er ge-
beurt, zoekt men er alvast geen boze machten 
meer achter. Electrisch geladen deeltjes stapelen 
zich op in wolken, totdat de spanning zo groot 
is dat ze een uitweg zoeken; naar andere wolken, 
naar een torenspits of naar een huis. De donder 
wordt veroorzaakt doordat de lucht de leegte 
door de vonk veroorzaakt met geweld weer op-
vult. Het verschijnsel krijgt nu een naam: elec-
trische ontlading. En nu weten we ook beter wat 
we doen kunnen: ramen sluiten, radio en t.v. af-
zetten, plat gaan liggen als we in het open veld 
zijn. Als we de betekenis van een ding kennen, 
krijgt het een naam, dat wil zeggen een teken 
in de vorm van een woord, en we weten er beter 
weg mee. 
Zo ontdekken de mensen langzamerhand de we-
reld. Eerst is er de angst voor het onbekende, 
dan het begrijpen, de naam en tenslotte het doel-
treffend handelen. Mensworden is betekenis ge-
ven. In tijden zoals we nu meemaken, kunnen we 
het haast niet bijhouden: zoveel wordt er ontdekt, 
zoveel nieuwe betekenissen zijn er. Dat geldt 
voor natuur en techniek, waar electronica, auto-
matisering, ruimtevaart en biologische en psy-
chologische ontdekkingen ons bezighouden. Maar 
het geldt ook voor de maatschappij en het per-
soonlijk leven, waarin juist tengevolge van de 
revolutionaire ontwikkeling van techniek en we-
tenschap een omwenteling plaatsvindt die we 
nauwelijks volgen kunnen. Wat betekent demo-
cratie, wat is de functie van pers, radio en t.v., 
welke voorzieningen zijn nationaal en internatio-
naal vereist, wat doen we met opvoeding, huwe-
lijk en sexualiteit? Alles bij elkaar genomen is 
de vraag: hoe kunnen moderne mensen bevredi-
gend leven in de moderne wereld? 
Ook hier is het: begrijpen, naamgeven, hande-
len in onderling verband, dat is tezamen beteke-
nis geven. Nu hoeft men niet alles op ieder ge-
bied te begrijpen om oog te krijgen voor het 
moderne leven en de uitdagingen die het ons 
stelt. We leven hier in het Westen dank zij de 
technische ontwikkeling in betrekkelijke wel-
vaart tegenover ontstellende armoede en ellende 
elders. Temidden van starre machtsblokken, zo-
wel in de nationale als de internationale politiek, 
krijgen we nauwelijks inzicht in de vragen waar-
om het eigenlijk gaat. Vereenzaamd en mense-
lijk vaak aan ons lot overgelaten moeten we het 
zien te klaren in een wereld van wedijver. Daar-
bij ontvangen we een overvloed van informatie 
over alles en allen, die meer schokt dan uitzicht 
opent. De techniek verschaft ons ongekende mo-
gelijkheden, maar eist ook een organisatie die 
onze vitaliteit weinig speelruimte geeft. 
Zo leven we welvarend naast de armoede, stuur-
loos tussen de tegentellingen, eenzaam in wed-
ijver; gebukt onder alle informatie en ingeklemd 
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