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Een strategie voor de vrede

Als onderwerp heb ik aangekondigd: een strate-
gie voor de vrede. Het woord strategie is afgeleid
van strateeg. Een strateeg was bij de oude Grie-
ken een veldheer. Strategie is door de eeuwen
heen geweest de kunst van de meest efficiénte
wijze van oorlogvoering. Op het eerste gezicht
lijkt het begrip ,,strategie voor de vrede” dus
een contradictio in terminis; het lijkt een uit-
drukking te zijn, die mank gaat aan innerlijks
tegenstrijdigheid.
Toch is het eigenlijk heel merkwaardig, dat men
eeuwenlang gezocht heeft naar de beste manier
van oorlogvoering, maar niet naar de meest doel-
treffende methode om de vrede te bewaren. In
onze moderne maatschappij gebeurt weinig meer
zonder vooraf uitgestippelde strategie. De revo-
lutionaire ontwikkelingen op het gebied van we-
tenschap en technologie dwingen daartoe. Al te
veel zou uit de hand lopen als men de zaken maar
op zijn beloop liet. Dat geldt zeker ook t.a.v.
oorlog en vrede nu in diverse landen de vernieti-
gende kernwapens hoog liggen opgetast. Sinds
een jaar of vijt begint het begrip ,,strategie voor
de vrede” hier en daar dan ook voorzichtig in-
gang te vinden. )
En dat is dan alweer opnieuw een merkwaardig-
heid. Want de tijd dringt. We kunnen niet zo erg
lang meer wachten met het treffen van maat-
regelen, die de vrede bevorderen. De wereld
kent tal van conflicthaarden. Iedere dag kan, bjj
wijze van spreken, een nieuwe explosie los-
barsten. En intussen zijn we nog steeds bezig
onze internationale betrekkingen te organiseren
volgens een steeds sneller verouderend patroon.
Ook het afgelopen jaar heeft de internationale
situatie ons weer tal van onaangename verras-
singen bereid. Dit zal zo blijven zolang de voor-
naamste spanningshaarden in het internationale
verkeer blijven voortbestaan. Ik noem de voor-
naamste:
— allerlei nationalistische vormen van simpele
machtsbegeerte;
— uiteenlopende ideologische opvattingen over
regeringsstelsels en sociale structuren;
de nog steeds voortwoekerende rassendiscri-
minatie; ]
— de schrijnende welvaartstegenstellingen.
Tot nog toe heeft de opdeling van de wereld in
twee grote machtsblokken ons misschien voor het
ergste behoed. Omdat men aan elkaar gewaagd
is schrikt men er voor terug elkaars machtsposi-

ties aan te tasten. Maar een enigszins blijvende
waarborg voor de handhaving van de vrede geeft
dit natuurlijk niet. De nadelen van de blokvor-
ming doen zich in toenemende mate gelden. De
veiligheid wordt er tot op zekere hoogte mee ge-
diend, maar zeker niet steeds het recht of de
rechtvaardigheid. Voortdurend ontstaan bijzon-
der gevaarlijke situaties op plaatsen waar de in-
vloedssfeer tussen de machtsblokken onvoldoen-
de zijn afgebakend. Het verspreiden van kern-
wapens over een groot aantal landen blijft drei-
gen en daarmee een verheviging van de bewape-
ningswedloop. Men moet er niet aan denken hoe
de situatie wordt als straks tien/twintig landen
over een eigen atoombom zouden gaan beschik-
ken. En daar dreigt het heen te gaan.

Voor een humanist kan dit geen bevredigende
toestand heten. Geen zaak, waarin blijvend zou
moeten worder} berust. We leven, naar het woord
van Paul Valéry, in de beginfase van de vol-
tooide wereld. (Le monde du temps fini commen-
ce). Als mensen zijn wij allemaal, meer dan ooit
in de geschiedenis, op elkaar aangewezen. Ge-
beurtenissen tot in de verste uithoeken van de
aarde kunnen een onmiddellijke bedreiging vor-
men van onze veiligheid. Dat betekent, dat het
motief van nationaal eigenbelang volstrekt te
kort schiet. Althans als het zich niet voortdurend
ondergeschikt weet te maken aan het besef van
gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid.
Meer dan toen nog geldt wat de Amerikaanse
president Woodrow Wilson op ietwat simplisti-
sche maar niettemin heel behartigenswaardige
manier formuleerde in zijn rede in Manchester
in 1918. Wilson zei toen: ,, Tot nu toe is de wereld
geregeerd, of werd gepoogd haar te regeren, door
bondgenootschappen op basis van belang, maar
zij zijn in elkaar geklapt. Het zijn niet de belan-
gen, die mensen werkelijk binden; belangen
scheiden... Wat mensen werkelijk bindt is een
gemeenschappelijke toewijding aan de zaak van
de rechtvaardigheid.”

Tot zover Wilson.

Daarom moeten we de tijd van negatieve vrede,
die ons nog gelaten is, benutten. Benutten om po-
sitieve grondslagen te leggen, waarop in de toe-
komst meer bevredigend vormen van internatio-
nale samenleving kunnen worden opgebouwd.
Pas dan kan er weer een perspectief komen. Pas
dan ontstaat er weer echte hoop voor volken, die
nu nog gebukt gaan onder allerlei vormen van
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