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Opening huis Humanistisch Verbond ’'s Gravenhage

Op 1 november L.1. opende de landelijk voorzitter
Mr. M. G. Rood een huis van de plaatselijke ge-
meenschap Den Haag. Hij deed dit met het hou-
den wvan een rede, waaraan wij het wvolgende
ontlenen:

Het openen van een nieuw huis voor het Huma-
nistisch Verbond op plaatselijk niveau roept
hoofdzakelijk een reactie op van: ,,wat gaan wij
nu met dat huis doen?”.

Voordat ik daarover iets zeg, moet eerst nog een
andere reactie gesignaleerd worden. Het treft mij
dat de laatste tijd bij bepaalde aktiviteiten van
het Verbond de opmerking komt: ,,Moet dat zo
nodig?”. Men heeft daarbij het oog op de vraag
of wij aan die bepaalde aktiviteit wel iets moeten
doen. Het heet dan dat wij de verzuiling bevor-
deren door zelf iets te gaan doen. Wij hebben
dat de laatste tijd nogal eens ontmoet b.v. bij ons
instituut voor ontwikkelingssamenwerking HI-
VOS. Wij hebben dat enige tijd geleden te horen
gekregen toen wij ons plan bekend maakten om
een aktie- en studiecentrum voor vredesvraag-
stukken op te zetten.

Het is uiterst merkwaadig! Wij nemen aktivitei-
ten ter hand die anderen al lang uitoefenen. Die
anderen doen dat op verzuilde basis. Binnen die
verzuilde basis is er voor ons geen enkele kans
om ook maar iets om te buigen in een universe-
ler, in een algemeen menselijker richting. De
ontwikkelingshulp in Nederland is in handen
van tientallen confessionele organisaties. Het
vredeswerk gebeurt hoofdzakelijk door de ker-
ken. Zij doen dat op hun manier, die vcor ons
dikwijls weinig recht doet wedervaren aan de
pluriforme maatschappij waarin wij leven.

Wij proberen de richting van dat werk te be-
invloeden; het lukt niet. Teneinde raad en dik-
wijls eerst na lange aarzeling, pakken wij zelf
die aktviteiten aan. Wij willen dan proberen om
in ieder geval stukken van dit werk universeler
te richten. En wat zien wij dan? Wij worden in-
eens uitgekreten voor verzuilers.

Ik moet er, eerlijk gezegd, een beetje om lachen.
Het is zo weinig een serieus of een waarachtig
argument. Maar, het moet helaas wel gesigna-
leerd worden. Het Humanistisch verbond heeft
zo’'n 20 jaar moeten vechten voor het goed recht
van de buitenkerkelijke levensovertuiging. Dat
was een gevecht dat niet wij wilden, maar ons
werd opgedrongen. Die strijd is gelukkig achter

ons en onze relaties met de andere levensovertui-
gingen zijn veel en veel verbeterd. o
Maar, nu wij eindelijk kunnen doen wat wij wil-
len, nl. aan het werk gaan, de maatschappij in
humaniserende richting beinvloeden, nu begint
er als het ware een tweede strijd. Het goed recht
van onze levensovertuiging is aanvaard. Maar
wij pakken nog geen stuk werk aan, gebaseerd
op die overtuiging of wij zijn ineens verzuilers.
Humanisme is geen vrijblijvende zaak. Wij heb-
ben onze levensovertuiging niet om daar nu ver-
der vrijblijvend over te filosoferen.

Die overtuiging is ons fundament, waarop wij
onze aktiviteiten baseren. Laat men dus ophou-
den met dit soort verzuilingsgepraat. Wij zijn
niet van plan nu weer 20 jaar strijd te moeten
voeren voor het in praktijk brengen van onze
geaccepteerde overtuiging. Maar wij zullen die
strijd niet uit de weg gaan wanneer men ons
deze opdringt. Laat mij deze kwestie besluiten
met een enkel ander facet. Binnen ons Verbond
zelf wordt ook het verzuilingsverhaal gehoord.
Gegrepen door de moderne schaalvergroting en
samenwerking aarzelen sommigen als wij b.v.
vormingswerk aanpakken of begonnen met onze
huwelijkscontactbureaus. Laten al diegenen we-
ten dat wij nog nergens een veralgemenisering
van aktiviteiten bereikten waar wij niet eerst
zelf iets deden. Zodra wij een stuk werk aanpak-
ten en van de grond kregen, bleken andere groe-
peringen in ons geinteresseerd als samenwer-
kingspartner. Zolang wij spraken over onze wens
om samen te werken zonder op het betreffende
terrein zelf iets te doen, werden wij niet eens
opgemerkt.

Wij groeien stellig naar een maatschappij waar-
in veel meer samengewerkt zal worden. Het stre-
ven van het Humanistisch Verbond is erop ge-
richt dat waar maar enigszins mogelijk te be-
vorderen.

Maar de manier hoe dat moet gebeuren, is een
andere zaak. Zonder eerst iets zelf te presteren,
zal het ons niet lukken.

Het humanistisch Verbond zal overigens binnen-
kort ook in ziekenhuizen geestelijke verzorging
aan patiénten geven, zoals dat in de strijdkrach-
ten en de gevangenissen gebeurt. De vrijwillige
krachten die wij in het ziekenhuiswerk inge-
schakeld hadden, zullen vervangen worden door












