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Het gezic it van de humanist 

Een beetje braaf, nogal idealistisch en erg theo-
retisch, dat is geloof ik het beeld van de huma-
nist, zoals het bij velen leeft. Maar het is on-
juist. Misschien gaat het voor sommigen wel 
op. Er zullen wel heel brave humanisten zijn; 
en dikwijls zijn ze nogal idealistisch ook; theo-
retici vindt men er ook nogal wat. Maar het 
beeld van de humanist? Het lijkt er niet op. 
Als men de humanistische beweging afmeet 
naar de mensen die er de ziel van zijn, dan 
komt er een heel ander beeld te voorschijn. 
Brave humanisten? Dat zal men zeker niet zo 
gauw meer zeggen als men denkt aan de hard-
nekkigheid waarmee ze eerst nog hun plaats 
in het godsdienstige Nederland hebben moeten 
bevechten. En ook niet als men denkt aan 
allerlei publieke verklaringen van het Huma-
nistisch Verbond: b.v. voor een oplossing door 
overleg in Indonesië (1947), over het bevol-
kingsvraagstuk (1952), tegen atoombomproeven 
(1957) of tegen het Amerikaanse ingrijpen in 
de Dominicaanse republiek (1965). Ik noem 
maar een paar uitspraken uit verschillende 
perioden om te laten zien dat humanisten hun 
mening niet onder stoelen of banken steken. 
Tenminste als ze het over zulke uitspraken 
min of meer eens zijn. Want onder humanisten 
vindt men mensen van heel verschillende poli-
tieke opvatting. Maar braaf is anders. 
Maar zijn humanisten in elk geval niet erg 
theoretisch? Ook dat valt wel mee. Keer op 
keer moet men in herinnering brengen dat ze 
voor hun kleine aantal een enorme hoeveelheid 
praktisch werk verrichten. Ik spreek nu niet 
eens over wat humanisten in de vereniging 
Humanitas aan maatschappelijk werk doen. 
Maar ik denk aan het Humanistisch Verbond, 
met zijn honderden beroepskrachten en vrij- 

willigers waarop zo'n tienduizend ouderen en 
jongeren jaarlijks een beroep doen. Ik denk ook 
aan de bureaux voor levens- en gezinsmoeilijk-
heden en de bejaardenhuisvesting die samen 
met Humanitas worden behartigd. 
Maar is het humanisme dan niet toch een moei-
lijke zaak of wordt het door de humanisten 
niet moeilijk gemaakt? Och, dat is nogal ver-
schillend. Er wordt ook heel eenvoudig over 
het humanisme gesproken en geschreven. Hu-
manisme is aktieve zelfbewuste menselijkheid; 
het is menselijke zelfverwerkelijking in ge-
meenschap met andere mensen. Dat zijn niet 
zulke moeilijke gedachten. Maar ze gaan wel 
een beetje tegen de draad in en daarom is het 
misschien wat moeilijk om ze altijd direct te 
begrijpen. Niet omdat hun gedachten en hun 
taal altijd zo moeilijk zijn, maar omdat hun 
opvattingen in deze tijd wat onwennig klinken. 
Dat is wat men wel het idealistische tintje van 
de humanisten noemt. Daarover wil ik dan nog 
wel een paar woorden zeggen. 
Om te beginnen gaat het de humanist niet al-
lereerst er om de mensen te schokken, maar 
te spreken over een menselijk uitzicht op een 
bestaan, dat vaak onmenselijk lijkt. Daarmee 
komt de humanist niet zo gauw op de voor-
pagina van de krant. En er is nog iets: vele 
humanisten zijn modern in hun denken en 
doen; ze staan midden in deze tijd. Maar ze 
zijn niet blind voor waarden uit het verleden, 
die een blijvende betekenis hebben. Hun stre-
ven is juist menselijkheid en aktualiteit met 
elkaar te  verbinden. Ook daarmee komen ze 
niet op de voorpagina. Maar ik geloof wel dat 
het belangrijk is. 
Voor velen — niet voor allen — maar voor 
heel wat mensen toch is het leven eenzaam en 
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doelloos, ook al gaan ze plichtsgetrouw voort 
temidden van talloze mensen. We verliezen 
licht uit het oog dat leven alleen maar beteke-
nis krijgt, doordat wij het in ons handelen be-
tekenis geven; en we geven het betekenis door 
anderen er in te betrekken, niet als noodzake-
lijk kwaad, maar als noodzakelijke voorwaarde. 
Eenzaamheid en doelloosheid maken ziek. Dat 
is niet een stichtelijk woord van een zede-
preker, maar een mening van de psychologen 
en denkers. De kunst is om temidden van 
techniek en organisatie de vrijheid te kiezen 
samen met anderen. Dat is de gedachte waar-
voor de humanist opkomt. Moeilijk is dat niet. 
Maar is het toch niet idealistisch? Dat vind ik 
nu helemaal niet. Ik geloof dat het heel prak-
tisch is, want het kan een drijfkracht zijn in 
de praktijk. En zo een drijfkracht hebben we 
bitter hard nodig als we onze wereld een beetje 
bewoonbaarder willen maken. Want daarom 
gaat het de humanist. Niet om de bezinning, 
niet om de bezieling op zichzelf, maar om de 
praktijk die daardoor wordt mogelijk gemaakt. 
Daarvoor draagt hij de informatie aan die men 
nodig heeft: informatie over de wereld, de 
samenleving, de mens. Daarvoor zoekt hij de 
leemtes en gebreken van de samenleving op en 
probeert hij oplossingen aan de orde te stellen. 
Daarvoor werkt hij ook in verschillende poli-
tieke partijen en organisaties waarvan hij deel 
uitmaakt. 
Hij voelt zich verbonden met de verontrusten 
en de ellendigen en, zonder zijn eigen over-
tuiging te verloochenen, maar juist op grond 
van die overtuiging, probeert hij nieuwe uit-
zichten te openen. Als hij naast de ander gaat 
staan, dan is het niet om hem pasklare oplos-
singen aan te bieden — die heeft hij niet eens —
maar om in de ander de krachten te wekken 
die hem in staat stellen zijn eigen problemen 
op te lossen en daardoor ook iets bij te dragen 
aan de oplossing van onze gezamenlijke moei-
lijkheden. Wat hij beoogt is in het bewustzijn 
van de mensen de spankracht te wekken om 
zich teweer te stellen tegen discriminatie, hon-
ger, ziekte, onvrijheid en geweld. 
De humanist heeft geen onaantastbare zeker-
heden. Hij kent de twijfel en verwerpt dogma's. 
En niet alleen de godsdienstige dogma's; er zijn 
ook politieke, economische, culturele dogma's. 
Maar de waarheid zit in de schakeringen. De 
kritiek van de humanist is geen kritiek om de 
kritiek zelf. Want ze berust op de aanvaarding 
van een bestaan, waarom we niet gevraagd 
hebben, maar waaraan we nu eenmaal deel 
hebben en dat wij de moeite waard moeten 
maken. Het humanisme is niet de twijfel, de 
kritiek zonder meer. Het is niet niets. Het be-
rust op het vertrouwen in de menselijke moge-
lijkheden, het menselijke richtingsbesef. 
Wie ook hier neen zegt, graaft de grond onder 
zijn eigen voeten weg. Hij koestert de illusie 
dat een mens zinvol denken en doen kan van-
uit het niets. Hij verloochent het menszijn zelf  

en heeft in feite geen reden meer om neen te 
zeggen. Humanist zijn is geen kwestie van in-
tellect, maar van vitaliteit, van levenswil, van 
bereidheid tot avontuur. Het is de gezamenlijke 
taak aanvaarden om het leven leefbaarder te 
maken. Het gaat niet alleen om een individuele 
beslissing, maar om een gezamenlijke taakver-
vulling; om de samenwerking in de praktijk 
van hen die neen zeggen, zowel tegen het 
dogma als tegen de wanhoop, omdat zij ja 
zeggen tegen het menszijn. 
De humanist beschikt niet over een stelsel van 
zekerheden, maar hij wil een proces op gang 
brengen. Hij geeft een uitgangspunt en een 
richtlijn aan. Om daardoor te komen tot een 
veel beleden, maar zelden verwerkelijkte men-
selijke zelfstandigheid in gemeenschap. Zo ziet 
men in gedachten een wereldbeweging ontstaan 
van een vernieuwende, verbindende en bezie-
lende kracht. Maar wil deze beweging haar 
beloften waar maken, dan zal ze moeten reke-
nen op de morele en materiële steun van allen 
die zich als humanist beschouwen. Ik sprak zo-
even van een betrekkelijk klein aantal leden 
van het Humanistisch Verbond. Het is maar 
anderhalf procent van de buitenkerkelijken zo-
wat. Maar blijkens de Margriet-enquête zijn 
bijna vijfmaal zoveel mensen humanist. Dat 
geeft te denken. Ook aan U, hoop ik. 

J. P. VAN PRAAG 
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