HET

WOORD
VAN DE

WEEK

ORGAAN VAN HET HUMANISTISCH VERBOND

21e jaargang nr. 49 1 december 1968

administratie

postbus 114, Utrecht

tel. 030-24641

postgiro 58 t.n.v. Woord van de Week

abonnementsprijs voor Nederland, andere
E.E.G.-landen, Suriname, Curagao en de
Antillen f 7,50 per jaar

Overige landen f 12,50 per Jaar
losse nummers f 0,50
verschijnt wekelijks

Revolutie om ruimte

De westerse mens van nu leeft in een wereld die
hem vervult met gevoelens van onbehagen. Onze
maatschappij wordt gekenmerkt door de revolu-
tionaire ontwikkeling van wetenschap en tech-
niek. En die revolutie voltrekt zich zelfs sneller
dan we denken. De wetenschappelijke publica-
ties bijvoorbeeld worden in een periode van vijf
jaar ongeveer verdubbeld. Dat wil zeggen dat de
vermeerdering van onze kennis in zo’n periode
min of meer vergelijkbaar is met die in alle voor-
afgaande eeuwen. Het spreekt vanzelf dat de
werkelijke verandering van het dagelijks leven
met deze wetenschappelijke vooruitgang hand in
hand gaat; eerst in de sfeer van techniek en pro-
duktie, en vervolgens in de sociale en culturele
sfeer. Tegelijkertijd verschaffen de moderne
kommuniekatiemiddelen ons een overvloed van
informatie omtrent deze veranderingen, en hun
gevolgen lijken vaak genoeg ontmoedigend. Zon-
der enige positieve interpretatie brengen ze ons
maar al te vaak in komplete verwarring. Het is
niet vewonderlijk dat deze revolutie velen van
ons in een onbekende wereld plaatst, waarin de
traditionele gedragswijzen niet meer passen.
Daaror_n voelt de moderne mens zich dikwijls on-
zeker in zijn verhouding tot de maatschappij en
tot zichzelf.

Bovendien eist de technische revolutie een orga-
nisatorisch raam, dat uitgebreider en nauwkeu-
riger moet zijn dan men nog ooit heeft gezien.
Zij brengt daarbij een intense specialisatie mee,
die de werking van de samenleving aan ons ge-
zichtsveld onttrekt. En ook dat draagt bij tot het
gevoel van onbehagen. De debatten over dirigis-

me zn min of meer verstomd. Maar vooral de
Jeugd voelt zich vaak opgesloten in een verstik-

kendqlorganisatie die haar belet te genieten van

de vrijheid die de techniek juist mogelijk heeft
gemaakt, Dat is de paradox: enerzijds verschaft

de techniek ons ongehoorde mogelijkheden, maar

Juist de techniek brengt ook de noodzaak van

organisatie mee die ons belet er ten volle van te

profiteren. De organisatie die door de technische

en specialistische ontwikkeling vereist wordt,

dreigt ons te overheersen. Zij berooft ons van

ons recht op medezeggenschap. Dat vervult ons

met een gevoel van wantrouwen en ontevreden-.
heid. Het is niet zozeer — tenminste niet alleen —
het regentendom dat ons het meest hindert, maar
het zijn de tegenspraken in het technische en
organisatorische patroon van de maatschappij
die de bron zijn van onze moeilijkheden.
Niettemin is er geen reden de techniek en de
wetenschap te minachten; integendeel. We kun-
nen niet terug en we moeten ook niet terug. Om-
dat de techniek de grondslag is van onze wel-
vaart. Het zou schijnheilig zijn de welvaart te
minachten, hoe onbevredigend ze ook verdeeld
mag zijn. De welvaart is bovendien de grondslag
van het welvaren; dat wil zeggen van gezondheid
en plezier, van bewegingsvrijheid en keuzemoge-
lijkheden, van cultuurspreiding en menselijke
ontplooiing. Maar wetenschap, techniek en wel-
vaart beroven ons tegelijk van die organische
verhouding tot de werkelijkheid, de produktie,
de anderen en onszelf, die we zozeer behoeven al
beseffen we dat vaak zelf niet. Daaruit komt het
protest van de jongeren voort, en de ongerust-
heid van de ouderen. Waar vinden we de ruimte
voor het spel, de spontaniteit, de menselijke
warmte en de creativiteit?
Wij leven in een maatschappij die ons meer dan
ooit beroofd heeft van de onmiddellijke betrok-
kenheid op de ander en de wereld. De huidige
mens voelt zich vervreemd en verenkeld. En ik
spreek hier niet alleen van de marxistische ver-
vreemding, maar van een veel fundamenteler
vervreemding, die de hele moderne wereld teis-
tert, evengoed in de marxistische landen als in
de andere. Het gaat niet alleen om de vervreems-
ding van de mens van de produktiemiddelen,
maar veel meer om de vervreemding van het hele
productieproces, de staat, de maatschappij en de
kultuur. En deze vervreemding roept het gevoel
van verenkeling op, dat heel iets anders is_en
veel minder konstruktief dan de eenzaamheid of
het individualisme, en in feite van ons een
massa-mens maakt. Dat geeft velen een gevqel
van frustratie dat meer en meer ondragelijk
wordt. Want de verenkeling, dat is de hel. Het
zijn niet de anderen zonder meer, zoals Sartre
zegt, maar de anderen die vervreemd en veren-
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