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Robert F. Kennedy

De verslagenheid en ontzetting over de moord
op Robert Kennedy, de tweede broer, is wel als
een golf over de hele wereld gegaan. Die wereld
1s zo klein geworden dat wij het woensdagoch-
tend vrijwel direkt nadat het gebeurd was,
wisten, En ook zo klein dat de taxichauffeur in
Schiedam donderdagochtend alleen maar tegen
mij hoefde te zeggen ,hij is dood” opdat ik be-
greep dat het gevecht om het leven van de tweede
Kennedy was opgegeven.

Je bent kapot als je denkt aan zijn vrouw en hun
kinderen, of aan wat het moet betekenen voor
zijn ouders die nu voor de derde keer een zoon
Jong verloren,
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Ik was zelf van de kaart toen ik hoorde dat zijn
kist in het vliegtuig naar New York begeleid was
door Ethel, zijn vrouw, Jacqueline, de vrouw van
de vermoorde president en Coretta, de vrouw
van de nog maar net vermoorde Martin Luther
King. Wat moeten die drie vrouwen tegen elkaar
gezegd hebben en waar halen zij de moed en de
inspiratie vandaan om verder te leven?
U was natuurlijk ook ontroerd toen u op TV zag
hoe de kinderen van de senator bij zijn baar ston-
den. Ook de kinderen van zijn vermoorde broer
waren er en je herinnert je dan ineens weer het
beeld van dat kleine jongetje nu 5 jaar geleden
die salueerde toen de wagen met de kist van zijn
vader voorbij kwam. Wat moeten die kinderen
denken van de volwassenen-maatschappij waar-
in hun vader en oom neergeschoten werden door
mensen die het niet met hen eens waren?
De dood op zich zelf, zeker van een jong en veel-
belovend man, is iedere keer weer een onbegrij-
pelijke zaak. Als humanisten kunnen wij die on-
begrijpelijkheid in ons leven, dat eindigen moet,
alleen aanvaarden door te proberen in dat leven
zelf dan ook de zin te leggen waarom wij er zijn
en ons druk maken.
Dat wij stil en ontzet zijn over deze moord, be-
tekent natuurlijk niet dat wij voor Robert en
tegen de andere kandidaten voor het president-
schap zijn. Wij zijn geen politieke organisatie,
maar een menselijke. Wat wij willen bereiken, is
een humanisering of met een gewoon woord een
vermenselijking van de maatschappij. Wij willen
proberen te bereiken dat mensen naar anderen
luisteren, ook al vinden zij hun gezicht op TV
gek, ook al hebben zij veel of juist geen geld, ook
al zeggen zij dingen waar wij het niet mee eens
zijn.
De burgemeester van San Francisco heeft de
mensen daar gevraagd hun wapens in te leveren
om daarmee de nagedachtenis van Robert Ken-
nedy te eren. Een verstandig idee in een land
waar men het nog als een burgerrecht ziet om
een wapen op zak te hebben.
Wij zouden graag verder willen gaan en probe-
ren de maatschappij en de mensen daarin zich zo
te laten ontwikkelen dat niemand meer zijn toe-
vlucht tot geweld zal nemen. Vraag: Een ideaal,
dat nooit bereikt zal worden, zegt u?
Misschien, maar een ideaal dat waarachtig de
moeite waard is om ervoor te vechten zoals Jack
en Bobby Kennedy hebben gevochten voor hun
idealen en daarmee over de hele wereld mensen
geinspireerd tot een nieuwe aanpak.

M. G. Rood












