HET WOORD VAN DE WEEK

3 juni 1956 @ 9e jaargang nr. 23

ALlaarom was het ook weer?

{
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Vorige zondag heb ik zitten na te denken over wat ik ‘vanmorgen in dit toe-
. spraakje zeggen zou. De zomertijd, 6f het nu mooi of slecht weer is, leent zich
niet zo erg voor diepzinnige beschouwingen. Onze gedachten gaan meer uit naar
uitstapjes, tochtjes, vacantie en zulk soort dingen. En dat is maar goed o0k,
want er zijn in ons klimaat te weinig mooie dagen om ze niet volledig te benutten.
Waarom zouden we niet genieten van de vreugden van het leven, ook al is er
- om ons heen veel dat ons verontrust en benauwt? De fleur en geur van .de zomer-
maanden hebben we nodig om bij de inspanning van het dagelijks leven innerlijk
ontspannen te blijven en iets van blijheid om ons heen te bewaren. -
Wij Nederlanders hebben toch al zo de neiging om zwaar op de hand te zijn,
dat het geen kwaad kan de levensvreugde en onbekommerdheid een beetje aan te
kweken. Bij alle politieke en levensbeschouwelijke bespiegelingen dreigen we
soms te vergeten dat het er .om -ging het leven blijder, vollediger, zinrijker te

kunnen beleven. Daartoe bedoelen onze zondagmorgentoespraakjes toch ook bij
te dragen.
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 Intussen heb ik de vorige week zo ons jaarprogramma van het afgelopen seizoen
nog eens zitten overdenken. In het najaar hebben we tien toespraken gehad over
de tien jaar dat het Humanistisch Verbond bestaat. In januari zijn we begonnen
met de gebruikelijke Nieuwjaarsbrief, en tijdens het jubileum zelf, half februari,
hebben we nog eens stilgestaan bij het tienjarig bestaan. Er zullen onderdehand
maar weinig regelmatige luisteraars meer zijn, die geen idee gekregen hebben
van onze activiteit en bemoeiingen. Toch viel mijj op dat, er eigenlijk één ding
maar heel weinig aan de orde is geweest in al die toespraken; namelijk de wezen-
lijke bedoeling van dit alles, zoals ik zelf die indertijd gevoeld heb, de motieven
die ons indertijd gedreven hebben. Wat wilden we eigenlijk met het humanisme
en de humanistische beweging? Waarom was het ook weer begonnen?

Er zijn natuurlijk bij ieder van ons heel verschillende motieven werkzaam
geweest, persoonlijke en zakelijke, bijzondere en algemene. De persoonlijke laat
ik buiten beschouwing; ze zijn ook niet altijd even belangrijk. De zakelij_ke en
algemene motieven hebben over het geheel wel de aandacht gehad: het ging er
immers om een geestelijk centrum te vormen voor hen die buiten het godsdienstig
leven stonden? ‘

En niet alleen een geestelijk centrum in theoretische zin, maar ook practisch;
er was behoefte aan gemeenschappelijk beleven, aan nieuwe  stijlvormen, aan
nieuwe levensvreugde. We geloven op allerlei manieren daar ook iets van tot
uiting te hebben gebracht in culturele bijeenkomsten, op familiedagen, met ons
zomerwerk, e.d. En daarnaast stond steeds het algemene motief van de emancipatie,
van de vorming van een eigen levenssfeer temidden van sleur en kleurloosheid
Maar ook het verlangen naar erkenning als dragers van een eigen traditie en een
volwaardige levensovertuiging. Een langdurige geestelijke worsteling is daaruit
voortgevloeid. En tot op zekere hoogte is de verlangde erkenning ook bevochten.

Maar het diepste motief was geloof ik toch nog een ander. Of liever het was
concreter; het was geen algemeen motief, maar een bijzonder. Tijdens de her-
denking van de vierde mei en de feestelijkheden op vijf mei, heb ik daar voor
mezelf nog weer eens bij stilgestaan. Het was immers geen. toeval, dat de huma-
nistische beweging hier juist na de bevrijding in 1945 ontstaan is? Er leefde
toen iets in ons, dat we sindsdien misschien meer dan we zelf beseffen weer uit
het oog verloren hebben. Wat was dat ook weer? Het was enerzijds de angst,
het afgrijzen, de afkeer en het verzet, die toen nog zo fel in ons leefden, en
het was anderzijds het verlangen naar een algehele vernieuwing, naar levensvolheid,















